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Parochiekrant 

   Glanerbrug 
 

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.  
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug. 
Redactieadres: Demeterlaan 37.  

 
50e jaargang    nr. 4     mei 2023 

 

Deur die naar stilte openstaat 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte openstaat, 
muren van huid, ramen als ogen, 
speuren naar hoop en dageraad, 
huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnen gaan, 
om recht voor God te staan. 
 

Een prachtig lied van Huub Oosterhuis. Ik heb het in mijn jeugd vaak gezongen. 
Ik zing het nog steeds graag, want de tekst blijft mij boeien en uitdagen. 
Zo is de kerk bedoeld. Als een gemeenschap die ergens samenkomt, menselijk; 
een kerkgebouw dat tot leven komt, als wij er binnengaan en ons leven voor God 
brengen. 
 

Eén zin springt er voor mij uit tegen de achtergrond van het evangelie van 
komende zondag (Johannes 10, 1-10): ‘Deur die naar stilte openstaat’. 
We leven in een wereld met veel lawaai. Waar is het nog echt stil? Maar ook veel 
lawaai in de zin van veel verschillende geluiden, die op ons afkomen. Veel 
reclame, politici, influencers, mensen om ons heen, schreeuwen om onze 
aandacht en proberen ons voor hun belangen op te eisen. 
 

Waar blijft dan de stem van jezelf? Voor mij is de persoon en het leven van Jezus 
Christus een maatlat, waar ik de geluiden van de wereld naast kan leggen. Naast 
zo’n maatlat redt Fox-news het niet. Ongefundeerde meningen, veel geschreeuw 
en weinig wol, pertinente onwaarheden vallen, als je die afzet tegen de persoon 
en het leven van Jezus van Nazareth, als dieven en rovers door de mand.  
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Zij brengen mij geen leven in al zijn volheid, maar ontroven mij, wat mij schraagt. 
Gelukkig heb ik die stem nog die in de stilte klinkt. Ik vind die stem in de kerk. 
 

Frank de Heus, pastoraal werker 
 

Van uw locatieraad 
 

Pasen, een van de belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar is voorbij. 
Op paaszondag was er een mooie en goed verzorgde eucharistieviering in onze 
kerk. 
Het was een druk bezochte dienst, het was ook teldag en ik heb geconstateerd 
dat er 133 mensen aanwezig waren. Super. 
Wel moest ik constateren dat bij de Goede Vrijdagviering er maar weinig 
bezoekers in de kerk waren. Die viering verdiende meer, maar helaas….. Er was 
voldoende energie in gestoken en dan is het teleurstellend dat er maar zo weinig 
mensen aanwezig waren. 
Op 17 april was er weer een hoorzitting in het parochiehuis. Parochianen konden 
aangegeven wat zij zien als een goede invulling voor het parochiehuis. Bij nieuwe 
invullingen horen natuurlijk ook (nieuwe) vrijwilligers. Mensen die bereid zijn 
vrijwilligerswerk te doen binnen onze locatie zijn nog steeds van harte welkom. U 
kunt zich aanmelden!  

Behalve dat er eucharistievieringen gehouden gaan worden in het Parochiehuis, 
zijn er uiteraard ook andere invullingen mogelijk. We hebben dat op die 17e april 
geïnventariseerd en gaan het als locatieraad samen met de commissie toekomst 
bespreken. Daarna zullen we de wensen bespreken met het parochiebestuur en 
uiteraard zullen we u van alle resultaten op de hoogte brengen. 
 

Namens de locatieraad 
Leny Kloppers 

. 

Vieringen 
 

Zon. 14-05 10:30 Woord- en communieviering met Rietie Kenter, 
m.m.v. het herenkoor. 
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en 
Jürgen; Mien Besseler-Muller; Hennie Schildkamp; 
Familie Olde Hengel-Pots; Overleden familie Hulsmeijer-
Vaanholt; Truus Metternich-Ebberink; Familie van 
Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo 
Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer-Steggink; José 
Wessendorp-Goosen; Bennie Nijhuis; Joke van Dijk-
Hulsmeijer; Jannie Pril-Battels; Annie Freij-Ruigrok van 
de Werven; Rinus Panders; Gerardus Gerrit Hofman; 
Willy Agten. 
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Vr. 02-06 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld,  
   m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.  

    

Zo.  11-06 10:30 Eucharistieviering met pastor Jan Kortstee,  
   m.m.v. het herenkoor. 
   Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en  
   Jürgen; Mien Besseler-Muller; Hennie Schildkamp;  
   Familie Olde Hengel-Pots; Overleden familie  
   Hulsmeijer-Vaanholt; Truus Metternich-Ebberink; 
   Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van  
   de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer- 
   Steggink; Bennie Nijhuis; Joke van Dijk-Hulsmeijer; 
   Jannie Pril-Battels; Annie Freij-Ruigrok van de 
   Werven; Gerardus Gerrit Hofman 
 

Vr.  07-07 10:00 Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld, 
   m.m.v. dameskoor. Viering in het parochiehuis. 
    

 

“Met de bus noar Losser???”  

 
Het herenkoor legt op maandag 17 april 
een aardig wensenpakket op tafel voor 
de aanpassingen in het parochiehuis. Dit 
pakket schijnt het resultaat te zijn van 
interne beraadslagingen na een repetitie 
van het koor. En, zoals ieder weet, dan 
komen zeker na het eerste glas bier, de 
meest vruchtbare ideeën boven water. 
De heren willen een harde vloer 
vanwege de akoestiek, het gebouw moet 
worden uitgebouwd zodat er ruimte is 
voor grote bijeenkomsten, er moet een 
altaar-nis komen, een sacristie en een 
aula. En ook natuurlijk moet er gewerkt 
worden aan verduurzaming van het 
pand. Allemaal zaken die kunnen rekenen op instemmend geknik van de 
aanwezigen. Nou was het de bedoeling van deze bijeenkomst om tegelijk ook aan 
te geven wat men zelf kan en wil doen om alle wensen te verwezenlijken, maar 
daarover zweeg de afgevaardigde van het herenkoor. Op zich begrijpelijk. De 
heren hebben zich tot dusverre nooit gedrukt als er aangepakt moest worden. 
Nooit! Ze stonden aan de “skup” toen de hemelwaterafvoer van de kerk 
vernieuwd moest worden en staken de handen uit de mouwen bij de grote 
renovatie begin jaren ’90. Twee voorbeelden van de vele klussen die de heren 
voor de parochie hebben verricht. Ze hebben hun sporen wel verdiend, kun je met 
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een gerust hart zeggen. Bovendien is het met de lichamelijke gesteldheid van de 
koorleden in het algemeen ook niet meer zo denderend gesteld dat er nog 
wonderen van hen mogen worden verwacht. 
  

Locatieraadvoorzitter Marcel Brueker moest op de 17e april om 
gezondheidsredenen afzeggen, maar Leny Kloppers leidde de bijeenkomst met 
ferme hand. Zo’n dertig parochianen waren aanwezig en bespraken het huidige 
gebruik van het parochiehuis en de wensen voor de toekomst. Hadden het over 
de huidige huurders van de pastorie en van het parochiehuis en over de verkoop 
van kerk en pastorie. 
Dat laatste, die verkoop dus, is afhankelijk van het bisdom. Leny Kloppers gaf aan 
dat de locatieraad binnenkort van het parochiebestuur van MariaVlucht de 
nieuwste ontwikkelingen betreffende de verkoop van kerk/pastorie hoopt te 
vernemen. Op dit moment(dus medio april) is er nog helemaal niets bekend over 
aspirant kopers, over een verkoopprijs of over de termijn waarop de toestemming 
van het bisdom afkomt. De aanwezigen dringen er opnieuw (net als tijdens vorige 
bijeenkomsten) op aan dat het overgrote deel van de opbrengst van de verkoop in 
Glanerbrug blijft en gebruikt kan worden voor aanpassingen in het parochiehuis.  
 

Wat betreft de huidige huurder van het parochiehuis kan Leny Kloppers aangeven 
dat het huurcontract niet zo maar kan worden opgezegd en dat de betreffende 
persoon(terechte) huurbescherming geniet. Van de huurders van de pastorie is 
bekend dat de Historische Kring Glanerbrug een ruimte in het parochiehuis wil 
gaan huren, wat Vredehof wil is niet bekend. Maarrrrr,….wat als de verbouwing 
van het parochiehuis nog niet klaar is, maar de kerk al wel verkocht is? “Dan goat 
wie toch gewoon met de bus noar Losser”, is de reactie van een van de 
aanwezigen. Maar dat is een opmerking die misschien niet al te serieus bedoeld 
is en die  lang niet bij iedere aanwezige die avond in goede aarde valt. 
Pastor Berbee geeft aan dat de geloofsgemeenschap van Glanerbrug blij mag 
zijn dat men nog de beschikking heeft over het parochiehuis: “Reken je rijk!” roept 
ze uit.  Zij verklaart dat het aller-, allerbelangrijkste is dat het besef indaalt dat 
men sámen verder moet en kan gaan! Er is heel veel om vast te houden en om 
door te geven en dat kan ook allemaal doorgaan in 
het parochiehuis, zo luidt de boodschap van de 
pastor. 
Er is in ieder geval een van de aanwezigen die 
daadwerkelijk hulp aanbiedt op die 17e april. De 
dame in kwestie stelt voor om in het huis ook een 
ontmoetingsplek te maken waar mensen terecht 
kunnen voor een kop koffie en een praatje en om 
een kaarsje op te steken. Als Leny Kloppers 
opmerkt dat daar dan wel vrijwilligers voor moeten 
zijn om o.a. die koffie te zetten, biedt de dame spontaan aan om twee ochtenden 
als gastvrouw op te treden. Met zo’n instelling komen we verder in Glanerbrug! 
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En met die constatering kan voorzitter Kloppers de avond afsluiten. De 
aanwezigen krijgen nog een rondje van het huis en praten in kleinere settingen 
wat na over het een en ander. Maar daarna is het tijd om te vertrekken, want ook 
de vrijwilligers van het parochiehuis willen naar huis. Er is nog werk te doen. En 
niet alleen voor de vrijwilligers van het parochiehuis….. 
 

Redactie. 
 

 
 

Oawer de heg 
 

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies 
binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren 
staat en … we kijken ook waarmee onze gereformeerde en 
hervormde buren in Glanerbrug zich bezighouden. 
 

In de Paaseditie van “Geloven in Lonneker” gaat de redactie in op het ontstaan 
van de “Lonneker Passie” waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor dominee 
Maaike Scheper, predikant te Lonneker van 2017-2019. Verder weer een mooi 
portret van een overleden dorpsgenoot. Dit keer staat leven en werken van 
Stieneke van der Woning centraal, die niet alleen vele jaren leerkracht was, maar 
die ook nauw betrokken was bij het kinderwerk in de parochie. Ten slotte is er 
ruimte voor dominee Gonda Elzenga die niet alleen zichzelf voorstelt aan de 
Lonnekersen, maar die ook een mooie overweging schrijft over de kracht van de 
Paasboodschap. Een absolute aanrader wederom dit “Geloven in Lonneker”!  Op 
woensdag 3 mei was de “seniorendag” in Lonneker. Na de koffie was er een 
viering en na die viering kregen de aanwezigen een hapje en een drankje waarna 
de seniorendag 2023 werd afgesloten met een lunch. 
 

In Losser meldt de locatieraad dat er 150 handtekeningen zijn ingezameld voor 
de landelijke protestactie tegen plannen van kardinaal Eijk om geen andersoortige 
vieringen meer toe te staan en om de rol van leken terug te dringen. De 
handtekeningen zijn doorgegeven aan het comité dat alle handtekeningen gaat 
aanbieden aan de kardinaal. 
De Losserse begraafplaatsgroep glimt van trots na het behalen van het 
kwaliteitscertificaat van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen(LOB). De 
begraafplaats werd op een aantal onderdelen beoordeeld en scoorde een 
“Voldoende” waarmee het zich onder de beste 70% van alle beoordeelde 
begraafplaatsen schaarde. Felicitaties voor deze groep vrijwilligers ook van deze 
kant 
 

In de april-editie van “Rondom de toren” van de Protestantse gemeente 
Glanerbrug wordt het afscheid gemeld van redactielid Piet Voskamp die vele 
jaren de rubriek “Verjaardagen en jubilea” heeft verzorgd. Dominee Kroeskop 
staat in zijn rubriek op indrukwekkende wijze stil bij het belang van de 
dodenherdenking en de viering van de bevrijding. De kerkenraad ten slotte uit 
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zorg over het vinden van nieuwe ambtsdragers: er is een aantal vacatures dat 
dringend ingevuld moet worden. 
 

       Redactie. 
 

 

 
 

Bezorger gezocht voor Vlinderbuurt 
 

Voor de bezorging van Parochiekranten in de omgeving van de 
Zomervlinder/Kolibrievlinder heeft zich helaas niemand aangemeld. Dit betekent 
dat alleen deze editie nog op die adressen wordt bezorgd. Mensen uit deze buurt 
die de Parochiekrant graag willen lezen, kunnen altijd een exemplaar ophalen uit 
het portaal van de kerk. Maar ook op de site van Mariavlucht staat een digitale 
versie van de Parochiekrant. 
Mocht er zich alsnog iemand melden als bezorger voor deze wijk, dan heel graag. 
 
Redactie.  
 
 

   Copy en misintenties   

 Copy en misintenties voor de eerstvolgende  
 Parochiekrant (periode 08-07 t/m 01-09) graag 
 inleveren vóór donderdag 22 juni 2023. 
 Graag naar ons e-mailadres: 
 parochiekrant.glanerbrug@gmail.com. 
 
 
 

Nieuws van de begraafplaatsgroep 
 

• We hebben rondom het strooiveldje nu bestrating aangelegd en een heg 
geplant. Op deze manier is het veldje wat meer afgescheiden van de rest 
van de begraafplaats en als de heg eenmaal hoger is geworden, is er ook 
meer privacy. 

• We herhalen ons dringende verzoek aan al degenen die een dierbare op 
onze begraafplaats hebben liggen, om contactgegevens aan te leveren. 
Op die manier kunnen we makkelijker met elkaar contact opnemen als dit 
nodig mocht zijn. 

• Na een begrafenis of crematie zijn/worden aan de contactpersonen 
papieren uitgereikt. Bij die papieren zit ook het kerkhof- en huishoudelijk 
regelement en daarin staat dat nabestaanden ervoor moeten zorgen dat 
bloemstukken verwijderd moeten worden als dezen uitgebloeid of verlept 
zijn. Daar staat ook in wanneer we dit van iedereen verwachten. Mocht 

mailto:parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
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een familie hiertoe niet in staat zijn, dan 
ruimen de vrijwilligers dit op. Maar,…we 
hebben liever dat de families dit zelf doen. Wij 
zullen ook in de Parochiekranten gaan 
aangeven wanneer uitgebloeide of verlepte 
bloemstukken van de graven moeten worden 
verwijderd. De vrijwilligers van de 
begraafplaatsgroep doen hun uiterste best om 
onze begraafplaats er altijd netjes bij te 
hebben liggen en als nabestaanden ons 
daarbij willen helpen dan heel graag!! 

 

Voor meer info over het werk van de begraafplaatsgroep (of over het regelement) 
kunt u terecht bij de beheerder van de begraafplaats.  
 

B.Masselink, beheerder 
Mail: rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl 
 
 

SAMEN KERK, SAMEN STERK  
In gesprek met kardinaal en bisdomstaf 
 
Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:  
“Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden” 
Wederzijds respect als basis van een goed gesprek. 
 

Samen Kerk, Samen Sterk heeft als 
vertegenwoordiger van vele lokale 
geloofsgemeenschappen uit heel Overijssel en 
Gelderland afgelopen week diepe indruk gemaakt bij 
het bezoek aan kardinaal Eijk. Met een afvaardiging 
van 6 personen uit de regio, geheel ondersteund 
door meer dan 6600 ondertekende petities en 
daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities 
naar het bisdom, welke de afgelopen maanden zijn 
ingediend. 
 

Er was een warm onthaal in het Bisdomhuis aan de Maliebaan. 
De volledige bisdom-staf bestaande uit: Kardinaal W. Eijk met zijn secretaris, de 
beide hulpbisschoppen en de Vicarissen uit Overijssel en Gelderland waren 
aanwezig. 
Als start van de toch wel unieke bijeenkomst en uit dankbaarheid voor de 
uitnodiging van het overleg werden een grote “krentenwegge” en een originele 
“goastok” aangeboden aan de kardinaal. Daarbij kon natuurlijk een korte uitleg 
over de betekenis en symboliek van de twee geschenken, behorend bij een stukje 
cultureel erfgoed van Twente, niet ontbreken. 

mailto:rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
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Dat werd door de kardinaal en zijn staf zeer gewaard en was een mooi begin van 
een verdere onderlinge kennismaking en uitvoerig gesprek over meerdere 
onderwerpen. 
Aan het begin van het gesprek werd duidelijk aangegeven, dat we er zijn als 
afvaardiging van een grote achterban, wat in feite ook de achterban van het 
bisdom is en dat onze zorg ook de zorg van het bisdom zal zijn. Vanuit dat 
gezamenlijke probleem is het vervolgens de doelstelling, met elkaar op zoek te 
gaan naar een gezamenlijke oplossing en dat werd door het bisdom volledig 
onderstreept.  
Vervolgens werden als definitieve start van het gesprek door de afvaardiging van 
Samen Kerk, Samen Sterk alle steunbetuigingen aangeboden middels de 
ondertekende petities namens de vele locaties. Dit maakte echt indruk, zoals dat 
in een eerder gesprek met Vicaris Cornelissen in Raalte ook al het geval was. 
 

De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar werden 
voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren: 

- Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap. 
- De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren 
- Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je daarbij aan? 
- Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van groepen 

mensen, die hulp nodig hebben en hoe kunnen we samen, bisdom-staf 
en parochiebesturen bruggen slaan? 

- Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing 
gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat het 
bisdom er van had verwacht! 

- Missionaire priesters dat wil zeggen priesters die rondgaan in de parochie 
om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij de vraag vanuit de 
vele kleine geloofsgemeenschappen. 

- Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute 
voorwaarde! 

- Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te 
behouden. 

- Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en 
organisatie? 

- Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest. 
- We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. gebukt te 

gaan als gevolg van kerksluitingen. 
- Hoe bereik je de jongeren? 
- Cohesie bevorderen: we hebben samen een taak naar de toekomst. 

Alle onderwerpen zijn zeer open aan elkaar voorgelegd en bieden wederzijds 
kansen om de komende tijd in de vele geloofsgemeenschappen neer te leggen. 
Het zijn niet meer dan ideeën, om in bredere zin met elkaar te bespreken en op 
zoek te gaan naar mogelijkheden. 
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Die openheid is de pure winst van een boeiend gesprek en biedt kansen om 
er met alle snelle veranderingen in de maatschappij een passende vorm aan 
te geven. Een grote opdracht en tevens een zoektocht die we alleen met elkaar 
kunnen gaan! De menselijke maat, sociaal en maatschappelijk is daarbij het 
uitgangspunt. 
Met betrekking tot het voornemen, om binnen vijf jaar een groot aantal kerken te 
sluiten, geeft Kardinaal Eijk duidelijk aan, dat hij geen kerken sluit! Hij geeft alleen 
goedkeuring aan kerksluiting, als een parochiebestuur dat verzoek aan hem 
voorlegt. Daarbij beoordeelt het bisdom, of voldaan is aan de voorwaarden, of de 
geloofsgemeenschap is gehoord en voldoende inspraak heeft gehad. 
Wanneer een geloofsgemeenschap vitaal is, dan hoeft die kerk niet gesloten te 
worden. 
Er wordt niet puur uitgegaan van de Kaski-cijfers, maar de daadwerkelijke 
inzet van de geloofsgemeenschap ter plaatse op het gebied van vrijwilligers 
en financiën. Dat betekent volgens de kardinaal, dat wanneer een Eucharistisch 
centrum, of een Basiliek niet vitaal is deze evengoed gesloten kan worden. 
Wat betreft het voorgaan in woord - en communievieringen door leken, diakens 
en pastorale werkers, is het voorstel van beleid dat dit in vijf jaar wordt 
afgebouwd. Hierbij geeft de Kardinaal aan, voorlopig  geen wijzigingen aan te 
brengen. Dit standpunt zal ingehaald worden door de tijd, volgens de werkgroep 
Samen Kerk Samen Sterk! 
Duidelijk is afgesproken met elkaar nauw contact te onderhouden 
betreffende de ontwikkelingen hieromtrent in de komende jaren. 
 

Werkgroep Samen Kerk, Samen Sterk 

 
 
Gebed voor de aarde 
 

Almachtige God, U bent aanwezig, in heel 

het universum 

En in de kleinste van uw schepselen. 

Teder omarmt u alles wat bestaat. 

Stort de kracht van uw liefde in ons uit, 

zodat wij leven en schoonheid beschermen. 

Vervul ons met vrede, zodat wij als broers en 

zussen leven en niemand kwaad doen. 

God van de armen, help ons te redden wat op deze aarde in de steek 

gelaten en vergeten is, 

maar wat in uw ogen zo kostbaar is. 

Genees ons, zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten, 
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zodat wij schoonheid zaaien en niet vervuiling en vernietiging 

Raak de harten aan van hen die enkel winst zoeken ten koste van de 

armen en de aarde. 

Leer ons de waarde van elk ding te zien, zodat wij vol verwondering tot 

bezinning komen 

en gaan inzien dat wij, op onze weg naar uw oneindig licht, diepgaand 

verbonden zijn met alle schepselen. 

Dank dat u elke dag bij ons bent. Bemoedig ons alstublieft in onze 

strijd voor rechtvaardigheid, liefde en vrede. 
 

Amen (Franciscaans gebed) 

 

De bijzondere maand mei 
 

Er zijn van die maanden in het jaar die er echt uitspringen. Voor mij is dat o.a. de 
maand december met het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Oudejaarsdag en maar 
liefst 5 verjaardagen in de familie. Een andere maand die er uitspringt is de 
maand mei. Een maand met feest- en vakantiedagen alsmede mijn eigen 
verjaardag, Hemelvaartsdag en meestal Pinksteren, maar ook de maand van 
herdenkingen en herinneringen. 
 

Het begint al bij mijn voornaam: 
natuurlijk moet in onze familie een 
meisje dat geboren wordt, de naam 
Maria krijgen (beide oma’s heten immers 
Marie) en in de meimaand wel zeker. 
Dankzij een tante is het Marijke 
geworden. In de derde klas van de 
basisschool had onze leerkracht ook 
een bijzondere band met Maria: in deze 
maand stonden er de hele maand 
bloemen bij het Mariabeeldje in het 
lokaal, werden er extra Weesgegroetjes 
gebeden en werden er vooral veel Marialiederen gezongen. De ouderen onder 
ons kennen ze vast wel uit het hoofd: “God groet U, zuivere bloeme, Maria maged 
rein”. 
 

De herdenking op 4 mei en de bevrijdingsfeesten de dag erna. Mijn ouders zijn 
familieleden kwijtgeraakt, hebben de nodige trauma’s overgehouden aan ’40-’50, 
maar hebben er nooit over kunnen vertellen: het was gebeurd, verleden tijd, niet 
meer over praten, we moeten vooruit, er is werk te doen. 
Op 13 mei 2000 hadden wij een feestje gepland; we waren 12,5 jaar getrouwd. 
Het werd een heel vreemde dag. Het feestje is wel doorgegaan, zij het in een heel 
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vreemde sfeer, de helft van de feestgangers zat gekluisterd aan radio/tv om de 
laatste berichten op te vangen. De impact werd pas enkele dagen duidelijk: 23 
doden, veel gewonden, daklozen, een hele wijk verdwenen…. 
Hemelvaartsdag: al vanaf mijn jeugd de dag om al vroeg in de ochtend te 
beginnen aan lange fietstochten door Twente, eerst met mijn ouders, op de 
middelbare school met klasgenoten, later met vrienden, nu natuurlijk met Gerrit 
de fietstocht van Avanti-Wilskracht … 
Dit jaar is het Pinksterfeest aan het eind van de meimaand. 
Voor mij betekent Pinksteren al meer dan 40 jaar naar een kampeerboerderij met 
ongeveer 30 mensen die elkaar kennen van Pax Christi-voettochten, vanuit Taizé, 
vanuit catechisatie…. 
Pinksteren, misschien wel belangrijker dan Pasen of Kerst, de dag dat wij vieren 
dat Gods Geest zich uitstort over ons mensen, de geboorte van de Kerk, de 
opdracht krijgen de boodschap van God verder te brengen. Het moment om nu 
zelf aan het werk te gaan en over God te verhalen, de boodschap van God mee 
te nemen in ons leven, in herdenken, in vieren, in ontmoeten , in elkaar verstaan, 
elkaar begrijpen, samen lachen … 
God aanwezig te laten zijn bij het herdenken op 4 mei en 13 mei, bij het vieren 
van verjaardagen, trouwfeesten, vriendschappen…. 
God aanwezig te laten zijn als wij elkaar ontmoeten…. 
 

Namens de pastoraatsgroep, 
Marijke Lammers 
 

Kom eens tot rust in een klooster!  
 

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord 
Brabant). Hier woont een kleine kloostergemeenschap 
van broeders. Samen met hen maak je een weekend 
mee in het prachtige zeventiende-eeuwse 
Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer 
(kloostercel) gesitueerd tussen de kamers van de 
broeders. We eten samen met hen mee en je kunt 
deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: 
gesprek, film, wandelen. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je 
kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier. Dit keer zoomen we in op 
‘Franciscaans leiderschap’. Iedereen geeft leiding, als niet aan je kinderen, dan 
op je werk of elders. Of je aanvaardt leiding. Hoe doe je dat? Wat kun je hierin 
van Franciscus leren? Het franciscaans gedachtegoed vormt een bron van 
inspiratie voor wie leidinggeeft en leiding ontvangt. 
Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.  
Data: vrijdagmiddag 23 tot en met zondagmiddag 25 juni.  
Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 40,--. Het weekend geldt 
als twee dagen.  
Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33. 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Dauwtrappersviering te Hertme 
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 
 

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de 
Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het 
Openluchttheater te Hertme, evenals 
voorheen om half zeven.   
De voorganger in deze viering is pastoor 
Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en 
Johannesparochie te Borne,  met 
ondersteuning van zang door het parochiekoor 
van Borne. 
 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen 
aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er 
a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel 
rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip 
nog erg fris is en de banken in de open lucht 
koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. 
 

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast 
gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. 
Wij heten u opnieuw van harte welkom. 
 

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme, 
H. Harink, h.harink@live.nl 
 

Senioren middag programma 17 mei 
 

14.00 uur Ontvangst in het Parochiehuis 
14.30 uur “Geloof in vrede”Eucharistieviering met pastor W. Rekveld.  
 Tijdens de viering heeft u de mogelijkheid om de ziekenzalving  
 of ziekenzegening te ontvangen. 
 Het dameskoor verzorgt de muzikale omlijsting.  
15.30 uur Koffie en thee 
 Hapje en drankje 
16.45 uur Sluiting van deze middag 
 

Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meld u aan voor deze middag. 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur op telefoonnummer: 053 4611232.  
Of per e-mail: secretariaatolv@ziggo.nl. 
 

Parochianen die geen vervoer hebben, kunnen gehaald en weer thuisgebracht 
worden. Geef dit dan door bij uw aanmelding bij het secretariaat. 
 

Wij hopen dat velen zich opgeven en dat we samen een mooie middag mogen 
organiseren. 

mailto:secretariaatolv@ziggo.nl
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Het is al een paar maand geleden dat de werkgroep Laudato Si’ Twente Zuid-
Oost een gespreksavond organiseerde. Laudato Si’, zo heet een encycliek die 
onze Paus Franciscus enkele jaren geleden schreef. Een encycliek waarin paus 
Franciscus alle mensen van goede wil oproept om met respect en eerbied om te 
gaan met de aarde en de armen. De paus roept op tot een ommekeer in ons 
denken en handelen, tot behoud van de schepping. Een radicale omkeer op 
allerlei terreinen, economisch, politiek, maatschappelijk. We zullen moeten 
streven naar een samenleving waar evenwicht is en verbinding: tussen mens en 
omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Iedereen heeft een stukje aarde nodig 
om te leven, ruimte om je voedsel te verbouwen, je huis te verwarmen, je kleding 
te produceren, je afval te verwerken. Voor een eerlijke verdeling over alle mensen 
over de hele aarde, is er 1,7 hectare per persoon beschikbaar, ongeveer één 
voetbalveld. Nu verbruikt de gemiddelde Afrikaan nog geen hectare, de 
gemiddelde Noord-Amerikaan meer dan 7 hectare en de gemiddelde Nederlander 
5,68 hectare…Als iedereen leeft zoals de gemiddelde Nederlander, is onze aarde 
te klein! Dan hebben we afgerond nog twee en half aardbollen extra nodig. 
Tijdens bovengenoemde gespreks/informatieavond hebben de aanwezigen 
uitgerekend hoe het staat met ons eigen beslag op deze wereld. Wilt u uitrekenen 
wat uw beslag op de aarde is? Ga dan naar https://voetafdruktest.wwf.nl/ 
Die van mij was 3,56 ha. Minder dan de gemiddelde Nederlander, maar nog 
steeds meer dan feitelijk verantwoord is. In de week voor Pinksteren timmert 
Laudato Si’ extra aan de weg, volg de berichten in de nieuwsbrief en op facebook. 
 

MOV-groep Glanerbrug 
 
 

Enthousiaste katholieken gezocht!  
 

Katholieken die verlangen naar meer levendigheid in hun  
kerk en ideeën hebben voor vernieuwing kunnen zich  
aanmelden voor het begeleidingstraject Space for Grace.  
Space for Grace heeft in de afgelopen jaren meer dan 100 
mensen en 37 projecten bij elkaar gebracht en verder  
geholpen. Met dit initiatief blaast het fonds Porticus  
vernieuwing aan in de rooms-katholieke kerk in Nederland,  
Vlaanderen en Duitsland.  
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Als deelnemer krijg je een jaar lang begeleiding op maat, monitoring en 
werkbudget. Doordat je regelmatig andere deelnemers ontmoet ontstaat er 
verbinding en waardevolle onderlinge support. 
 

Doe mee! 
In 2024 start de vijfde ronde van Space for Grace en ook jouw creatieve project 
kan meedoen. Denk aan nieuwe volwassencatechese, projecten door jongeren, 
liturgievernieuwing, aan initiatieven voor specieke gemeenschappen zoals 
migranten, boeren, koren, gezinnen of een diaconaal project. Ten opzichte van 
andere jaren is het aanmeldproces aangepast, om het programma zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Volg de stappen op de website, boek voor 1 juli 2023 een 
online gesprek, en benut deze kans om nieuw leven in jouw kerk te brengen.  
 

Publieksdag 9 juni in Montfoort 
Alvast in contact komen met het team van Space for Grace en andere 
kerkvernieuwers? Kom naar de publieksdag op 9 juni 2023 in de Heilige Drie-
eenheid parochie in Montfoort van 12.30 – 17.00 uur.   
 

Meer weten en aanmelden? Kijk op www.spaceforgrace.nl  
 
 
 

Met oog en naald uit het hart 
 

In het blad Kerkblad aan de Linge, van de wijkgemeente Kerk aan de Linge uit 
Leerdam staat iedere maand de rubriek “Het oog, het hart en de naald”. Om met 
de laatste te beginnen: de rubriek wordt met naald en draad, steek-voor-steek, 
met de hand gemaakt door Rieteke Hoogendoorn. 
Rieteke maakt quilts waarin ze met Bijbelse symbolen vorm geeft aan 
Bijbelteksten of emoties als verdriet en geluk. Iedere maand staat er nu een quilt 
in het blad afgebeeld met een korte uitleg over de symbolen. 
  

Dat het werk recht uit haar hart komt, is ook te lezen in het gedicht dat ze zelf 
schreef over haar werk. 
 

Woorden, gedachten, verhalen, komen samen  

veranderen in beelden, spinnen zich als draden  

vormen zich als kleuren,tot één geheel, tot één verhaal  

  

God weeft Zijn boodschap erin mee, met draden van Zijn liefde  

door woorden van geloof, in kleuren van de hoop  

  

Zo rijgt de Grote Kunstenaar, Zijn draden door de mijne  

en mag ik, elke quilt opnieuw, als kleine kunstenaar  

mijn handen leggen in de Zijne.     RH  

http://www.spaceforgrace.nl/
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Een sociale hypotheek?  
 

We gaan een “sociale hypotheek” afsluiten, beste 
medeparochianen. Een “sociale hypotheek” betekent 
dat je geld krijgt (in ons geval van het bisdom 
bijvoorbeeld) en dat je via een vrijwilligerswerk-
vergoeding die schuld weer kunt aflossen. Op Dolphia 

hebben ze daar ervaring mee toen de gemeente twee ton uittrok voor het nieuwe 
buurthuis en Dolphianen door vrijwilligerswerk (bardienst draaien, schoonmaak, 
koffie zetten etc.) dit bedrag konden aflossen. Zoiets zou in onze parochie ook 
moeten kunnen, bedacht ik mij.  
 

Voor pak ‘m beet drie ton moet het parochiehuis verbouwd kunnen worden, denk 
ik met mijn lekenverstand. Dat geld heeft het bisdom vast wel ergens in effecten 
of obligaties beschikbaar. Het grote werk besteden we natuurlijk uit aan erkende 
professionals en misschien is er nog wel ergens een aannemer met katholieke 
roots te vinden die iets van de prijs wil afdoen in ruil voor een paar misintenties. 
Klussen die vrijwilligers kunnen, doen we natuurlijk ook zelf. Onder toezicht van 
oude vaklieden kan er bv geschilderd worden. Ik noem even snel iets. Voordeel; 
door deze inzet verdienen we meteen al een deel van de “sociale hypotheek” 
terug. Zo krijgen we het parochiehuis wel klaar. En dan het terugverdienen van de 
rest van het geld? Welaan, hoeveel bezorgers van de parochiekrant lopen er niet 
door Glanerbrug? Telkens een half uur werk (of meer) en….trek af van die schuld! 
De dames en heren gastgevers in het parochiehuis die koffie zetten en het pand 
schoonhouden….trek af van die schuld! Dat gaat lukken. 
 

En onze kerk en pastorie dan? Heb ik ook aan gedacht. Voor een symbolisch 
bedrag mogen goede instellingen het overnemen, zoals daar zijn de 
Boekenbeursclub, een Derde Wereldwinkel, een Tweedehandskledingwinkel, een 
filiaal van de Voedselbank, een hulppost voor het invullen van 
belastingformulieren en zo zijn er vast nog wel meer goede instellingen te 
bedenken. Voordeel 1: het pand komt niet in handen van een gladde investeerder 
die er over de rug van derden grof geld aan verdient. Voordeel 2: al de goede 
instellingen zorgen er voor dat de buurt niet verloedert. Eén verloederd pand aan 
de Kerkstraat is meer dan genoeg(zelfs te veel)! Voordeel 3: de kerk kan door die 
lage verkoopprijs haar sociale gezicht tonen aan de Nederlandse samenleving en 
dat is toch ook wat waard. Voordeel 4: dat symbolische bedrag van de verkoop 
kunnen we weer aftrekken van de “sociale hypotheek”. Scheelt toch al snel weer 
een paar honderd uurtjes vrijwilligerswerk. Voordeel 5: al die inzet van vrijwilligers 
zorgt voor meer samenhang en onderlinge betrokkenheid. 
Natuurlijk zitten er nog wat haken en ogen aan het plan zitten, maar met hulp van 
een paar geleerden komen we daar vast wel uit. 
 

Tot zover, 
Japie.  
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Parochie-informatie en contactadressen 
 
Pastorie: Herenkoor:      
Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232 M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u) 
secretariaatolv@ziggo.nl Bgg H. Kloppers, tel. 4617885 

Secretariaat geopend op maandag,  M.O.V./I.K.V. 
woensdag & vrijdag van 09.00-11.00 uur Marijke Lammers 
 tel.06-34087927 

Locatieraad:  marijkelammers@live.nl 
Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71 

t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht Jongerenpastoraat: 
Voorzitter: Marcel Brueker (tel. 4613746)  Ans te Lintelo, tel. 06-30958689 

marceltruus@ziggo.nl Lourdeswerk: 
Leden: Lenie Kloppers (tel. 4617885),  Centraal Secretariaat Maria Vlucht 

Henk vd Meer (tel. 4611072) en Yvonne Weber Kinderpastoraat: 
(tel. 06-23751731) Carla Meekes, tel. 4615630 

Kerkbijdragen:  

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46  Verliezen verwerken: 
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht tel. 4611232 

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675 Vincentiusver. Glanerbrug: 
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur Secr.: Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,  
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl 06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com  
website: www.mariavlucht.nl  

 Dameskoor 
Bestuur Maria Vlucht: Via locatie secretariaat Kerkstraat 14 

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde  

Wnd.vrz: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts Begraafplaats Glanerbrug: 
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), twee vacatures.  Benno Masselink, tel. 06 23902831 
 rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
 Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76 

Parochiehuis:  

Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)  Leden Pastoraatsgroep: 
Kerkstraat 18 - tel. 4611863 Leden: Marijke Lammers, 06-3408792 en 

Parochiekrant: Bert Jannink, tel. 06-47165491   

Redactie / copy: J. Kwakman (bert.jannink@outlook.com) 

Demeterlaan 37, tel. 4613853 of Misdienaars: 
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com Miranda Gouma, misdienaars@live.nl 
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen  

ook mogelijk via secretariaat Ziekenbezoeksters: 
R.K. Basisscholen: Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291 

“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691 Kath. Vrouwengilde Glanerbrug 
“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667 Voorzitter: Frouwke Velthuis 
 Ouverturestraat 113, tel. 4615387 
 
 

Contactgegevens pastoraal team 
- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407; 
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866; 
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833; 
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558; 
- Jongerenwerker, Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689. 
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