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PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT
Pastoor Paul Daggenvoorde
7 06 — 39170407
=7 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
06 - 20874866
=7 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
- Pastoraal werker Frank de Heus
06 - 30098833
7 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Bestuur Maria Viucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

Vice-voorzitter: Jozef Evering, vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris Sander Severt, secretaris@mariaviucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard, penningmeester@mariaviucht.nl
Gebouwen: Gerard ten Vergert, info@tenvergert.com
Begraafplaatsen: vacant

Algemeen: vacant

OPENINGSTIIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:

van maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.

5361675. E-mail: secretariaat@Mariaviucht.nl

UITVAARTCOORDINATOR MARIA VLUCHT
06-22950931

PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAIJELLA

De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.

Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.
053-5381304

Nieuw e-mailadres

Let op! Het e-mail adres van de gastdames is veranderd:E
overdinkel@mariaviucht.nl

Gerardus Majella
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LOCATIERAAD OVERDINKEL

- Alfred Westenbroek (Voorzitter) 7 5388242 of
06-26518335

- Evelien Beuting (Secretariaat) 5387238

- Mariét olde Beverborg (Penningmeester) 5383608

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)
benniehaamberg@kpnmail.nl 06-102307109.

BEGRAAFPLAATS

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl.
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de
Begraafplaats commissie.

Leden commissie:

Tonnie Breuker - beheerder 053-5383309
Johan Abbink - penningmeester 06 -53522751
Joke Kupers - kerkhof archief 053 5384051

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl

Herhaling verzoek.
Omdat we nog steeds op zoek zijn naar adressen van

rechthebbende of eventuele familie van overledenen op onze
begraafplaats nogmaals dit verzoek om dit door te geven. Dit in
verband met verlenging/ruiming. :
Dit kan via onlineformulier; Maria Vlucht, locatie Overdinkel,
Begraafplaats Overdinkel.

De begraafplaatscommissie.

Opgeven intenties
Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de

dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar
overdinkel@mariavlucht.nl de kosten van de intentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.

Intenties voor de vieringen van 25 januari tot 21 maart 2024
moeten zijn doorgegeven voor 19 januari 2024 als u deze in het
volgende parochieblad vermeld wilt zien.

Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en

Gerardus Majella
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met de donderdag voér het weekend. Ze worden dan niet
gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de viering.

Kopij voor het parochieblad:
Het parochieblaadje komt in 2024 uit op:

25 januari \7 -
21 maart @
2 mei

18 juli |
5 september

24 oktober

12 december

Kopij kunt u tot 19 januari 2024
mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com

REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriét Poorthuis 06-53117229
Irma Westenbroek

Bezorging parochieblad;
Voor info of aanmelden A Fleer-Slot 053-5381031 of

Claudia Postma-Fleer 06-23029375 ( mag ook via app)

Pastorale Weekwacht

49 4 - 10 dec Pastor Rekveld 06-20874866
50 11 - 17 dec Pastor Rekveld 06-20874866
51 18 - 24 dec Pastoor Daggenvoorde 06-39170407
52 25 - 31 dec Pastor Rekveld 06-20874866
1 1- 7 jan Pastor Rekveld 06-20874866
2 8 - 14 jan Pastoor Daggenvoorde 06-39170407
3 15 - 21 jan Pastor Rekveld 06-20874866
4 22 - 28 jan Pastor Rekveld 06-20874866

Gerardus Majella
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Stand kerkbijdrage

De stand van de kerkbijdrage per 8 november 2023
Bedraagt € 12.849,14.

X=X=-X=-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

***We feliciteren de volgende kroonjarigen ***

17 december wordt Dhr. Visschedijk 80 jaar

24 december wordt Dhr. Plageman 80 jaar

31 december wordt Dhr. Gevers 80 jaar

4 januari wordt mevr. Poort 80 jaar

9 januari wordt Dhr. Maas 95 jaar

17 januari wordt Mevr. Zuithof-Notkamp 85 jaar
23 januari wordt Mevr.Bonte 90 jaar

27 januari wordt Dhr. Meijerink 80 jaar

We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag
en wensen u een hele fijne dag!

GEFELICITEERD /

Gerardus Majella
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GERARDUS BEDEVAART 2023.
111F BEDEVAART ZEER GESLAAGD.

Zondag 22 oktober stond in het teken van de 111¢ Gerardus
Bedevaart. Veel pelgrims hebben dit jaar de weg naar Overdinkel
weer gevonden, om samen het feest van onze patroonheilige te
vieren. Wij willen alle pelgrims bedanken voor hun komst en zien
u graag volgend jaar terug, tijdens de 112¢€ bedevaart.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bedevaart. Onze grote
dank gaat dan ook uit naar de pastores, broedermeesters en de
vele vrijwilligers, die voor, tijdens en na de bedevaart de handen
uit de mouwen hebben gestoken. Zonder u is het onmogelijk om
de bedevaart te organiseren. Wij hopen u allen volgend jaar weer
te zien.

Op de foto ziet u, naast “onze” Robert Konter, zeer dankbare
vertegenwoordigers van Syrisch-orthodoxe Klooster St. Ephrem,
met de missieopbrengst van 2022 t.b.v. de vluchtelingen in
Syrié. Dit jaar heeft de missie collecte ruim € 1.200,=
opgebracht, waar wij zeer blij mee zijn.

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep

Gerardus Majella
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Terugblik in dankbaarheid.

Het is alweer een aantal weken geleden dat in onze
geloofsgemeenschap de 1119 Gerardus Majella bedevaart
plaatsvond.

Onder goede weersomstandigheden, toen de processie uit de
kerk vertrok begon de zon te schijnen.

Vooraf gegaan door Concordia trok de processie door het in
herfstkleuren gehuld park naar de Calvarieberg voor het vieren
van de Eucharistie.

Het thema Ik Geloof kwam tot uitdrukking in een mooie preek
door rector Patrick Kuipers.

De goed verzorgde zang van een groot koor o.l.v. Carlo.
Dankbaar in het geloof wil ik mijn dank uitspreken naar allen die
in geloof betrokken waren in deze 1049 bedevaart.

De ruim 500 pelgrims, de organisatie, misdienaars en acolieten,
het koor, de pastores en zeker niet op de laatste plaats allen die
op zaterdag alles hebben voorbereid.

Rest mij nog in dankbaarheid te vermelden dat de zogenoemde
missie collecte ruim 1200 euro heeft opgebracht.

Een mooi resultaat voor hen, met name jongeren en kinderen die
het minder getroffen hebben dan wij.

Delen in: ik geloof. Dat wij in dat geloof verbonden blijven met
elkaar, als geloofsgemeenschap, parochie, als pelgrims
onderweg.

Tot slot wens ik u, jullie allen een goede voorbereiding op de
geboorte van Gods Zoon, Jezus Christus.

Een Zalig Kerstfeest.

Ook voor de jaarwisseling alle goeds en voor het Nieuwe jaar
2024 Vrede en liefde.

Parochie Vicaris Willy Rekveld.

Gerardus Majella



_ Dank je wel!l!

De afgelopen 2
maanden heb ik
een ronde
gemaakt langs
(bijna) alle
locaties binnen
onze 3 parochies.
Op een zondag of
bij een
doordeweekse
viering. En op
vrijdag 17
november bij een
e speciale
afscheidsdienst waarin ik verteld heb wat pastoraat voor mij
betekent en wat dat mij, persoonlijk en als pastoraal werkster,
heeft gebracht.
Er waren heel veel mensen. Er hebben bijna net zoveel mensen
meegekeken via de livestream (in binnen- en buitenland!).
DANK JE WEL!!! Voor alle cadeautjes, enveloppen, kaarten,
lekkers, persoonlijke appjes, mails en post. Vooral: dank je wel
voor ieders aandacht en korte ontmoeting. Want daar ben ik het
meest blij van geworden.
Toen ik op 8 december 2001 als pastoraalwerkster in de
parochies van Enschede werd bevestigd door deken Antonissen,
prijkte dit schilderij op het altaar: de ontmoeting van Maria en
Elisabeth. Ook bij mijn afscheid in de st Jankerk had het een
duidelijke plek. Elkaar zien, herkennen en daarin iets van God
ontwaren... Dat wens ik u toe. Dat we elkaar af en toe nog eens
tegenkomen en blijven ontmoeten. Goad goan!
Goede Advent en voorbereiding op Kerst.

Carla Berbée, pastoraal werkster

Gerardus Majella



MOV: Adventsactie 2023 T

Alle kinderen mogen kind zijn

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en
bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er
wereldwijd maar liefst 160 miljoen kinderen die niet of nauwelijks
naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren,
maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder
gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in
de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later
een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware,
onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben
immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te
volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht
aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind
recht heeft om kind te zijn.

Wat doet Adventsactie?

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op
kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te
verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Dit
jaar zetten we er tijdens de Adventsactie vier extra in de
schijnwerpers.

- Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

- Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik
- Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

- Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

In het weekend van 2 en 3 december besteden de kerken in
Zuidoost Twente aandacht aan de projecten van de Adventsactie.
Er zal dan ook een extra collecte voor de Adventsactie
plaatsvinden.
De MOV-groep beveelt deze actie van harte bij u aan omdat ieder
kind recht heeft om kind te zijn.

Anja Heerink MOV-groep
Losser/Overdinkel

Gerardus Majella
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Midwinterlicht
17 december
vanaf 16.30 uur

In het kerkebos Overdinkel Ny R
Traditiegetrouw is er ook dit jaar =4 N
weer een midwinterlicht
georganiseerd door “de 4
Heideploeg.” Om 16.30 uur start S -
het met een lampionnentocht door ons mooie verlichte park.
De kerstman op de arreslee zal niet ontbreken, en alle kinderen
mogen een ritje met hem mee!

Er is van alles te beleven in het park; een gratis lampion, ritje
met de arreslee, een loterij met fantastische prijzen, of gezellig
bijpraten onder genot van een gluhwijn, warme choco of biertje
bij verschillende vuurkorven. Zelfs de inwendige mens wordt niet
vergeten en dat alles onder begeleiding van Concordia, de
jachthoornblazers, en enkele dansgroepen.

Dit wil je toch niet missen?!

X

De opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van dit
prachtige kerkebos van Overdinkel.

Gerardus Majella
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Advent

De komende, deels commerciéle, decemberdrukte staat in schril
contrast met de kerkelijke voorbereiding op kerstmis: Advent.
Het betekent komst.

En gaat over de komst van Jezus.

Wat moeten we organiseren om hem te kunnen ontvangen?

Het verlangen van de ziel.

Verlangen heeft te maken met jezelf langer maken.

Reikhalzend rekken, zoals een kind doet wanneer het wil zien of
Sinterklaas er al aankomt.

Of zoals geliefden doen, die naar elkaar uitzien op Schiphol. Ze
doen de rugzak af om zich makkelijker te kunnen bewegen. De
ander beter te zien aankomen.

Verlangen vraagt lenigheid, en ledigheid!

Bedrukt en beladen kunnen we ons niet verlengen.

Volgens kerkvader Augustinus blijft ons hart onrustig tot het rust
vindt bij God. Onze ziel hunkert en dorst naar liefde die echt is
en blijvend.

Advent helpt ons dat verlangen te wekken en verdiepen; ons
hele wezen opnieuw te richten naar God.

Die weet wat wij nodig hebben.

En als geen ander ziet wat de wereld nodig heeft.
Zien we hem aankomen in Christus?

Herkennen we God in de pasgeboren Jezus?

Te midden van de kleinen?

Maria hulde zich in stilte en wachtte de vervulling van de belofte
van Gods engel af.

Zij is een inspirerend voorbeeld van hoe wij ons in deze tijd
kunnen openstellen voor de aanwezigheid van Christus.

Vol zijn van verwachting.

In de stilte, met open ogen, hart en handen; gereed om te
ontvangen. e

-\..

Gezegende advent gewenst,
pastoor Daggenvoorde

Gerardus Majella
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Pastorpraat
Kerstmis 2023. Wat strekt ons tot vrede?

Het verhaal gaat dat toen Jezus als volwassen man Jeruzalem
naderde, hij over de stad uitkeek en begon te huilen.

De evangelist Lucas, die dit heeft opgetekend, wist al, dat veertig
jaar later de stad in puin zou liggen. Een opstand van het joodse
volk tegen de Romeinen, zou Jeruzalem noodlottig worden.

Het hart van de stad, de tempel, werd met de grond gelijk
gemaakt. Of Jezus dat voorvoeld heeft, of dat Lucas dat Jezus
achteraf in het gemoed legt, weten we niet.

Er staat geschreven, dat Jezus huilde. ‘Had Jeruzalem maar
geweten, wat haar tot vrede strekte’. Hoe actueel wil je het
hebben? Op dit moment van schrijven, woedt er nog steeds een
oorlog in Israél. Er is een tijdelijk staakt-het-vuren.

Gevangenen, gegijzelden worden uitgewisseld. Ik zie beelden van
een joodse vader, die na een maand zijn dood gewaande dochter
in zijn armen sluit. Een Palestijnse moeder die na jaren vrijkomt,
is blij haar zoon weer in de armen te sluiten. Wat is hij groot
geworden! Hij blijft haar kleine zoontje! Ik zie mensen, die alleen
maar verlangen naar vrede, naar rust, naar gewoon je eigen
familieleven kunnen leven. Waarom kan dat niet?!

Wat strekt Jeruzalem tot vrede? Die vraag kun je ook aan jouzelf
stellen: ‘Wat strekt jou tot vrede?’ Ben je tevreden met jouw
leven? Met jouw werk? Gezin? De wereld om jou heen? Is jouw
leven in balans? Kom je voldoende toe aan jezelf, aan jouw
meest naasten?

In christelijke kerken vieren we met Kerstmis, dat God mens
wordt onder de mensen. De liefde, die God is, wil gedeeld
worden. God wil ‘Communio’, gemeenschap met ons worden. Van
liefde heb je nooit te weinig. Hoeveel je er ook van weggeeft, het
wordt niet minder.Christus is geboren om ons te laten zien, hoe
je dat doet. Door elkaar vertrouwen te geven. Er voor elkaar te
zijn, als je elkaar nodig hebt. Offers brengen hoort daar ook bij.
Soms moet je wat laten om een ander ter wille te zijn. Ook voor
mensen, die verder weg van je staan. Wees niet bang tekort te
komen. Er is voldoende voor iedereen. Daar heeft God voor
gezorgd. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, die verlangen
bemind te worden, het leven samen te delen have en goed, de
pijn en de vreugde, gelukkig te zijn. Dat in elkaar terugzien en
samen beleven. Dat is de ware vrede. Ik wens u zalig Kerstfeest!

Pastor Frank de Heus, pastoraal werker

Gerardus Majella
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In memoriam

*1936 Riky Werger - Hassing 12023

Riky is geboren op 25 september 1936 in Overdinkel.

In dit dorp groeide zij op. Op 25 februari 1965 trouwde zij met
Herman Werger en samen gingen zij wonen aan de
Goormatenweg in Overdinkel.

In dit huwelijk werden twee kinderen geboren, een zoon en
dochter.

Naast de zorg voor haar gezin had Riky ook zorg een aandacht
voor haar medemensen.

Een bijzondere vrouw, begaan met kinderen die het niet zo goed
getroffen hadden.

Zij maakte o.a. kaarten en de opbrengst kwam ten goede aan
deze kinderen.

Daarnaast was zij ook actief voor de geloofsgemeenschap in
Overdinkel.

Zo maakte en verzorgde zij de bloemstukken in de Gerardus
Majella Kerk.

Ook voor de jaarlijkse Bedevaart was zij actief voor de
bloemversiering in het Gerardus Majella Park.

In dit park maakte zij graag een wandeling.

In het labyrint kwam zij graag om op het bankje te mijmeren.
Als dank voor al haar inzet is ze als lid in de Orde van Oranje-
Nassau opgenomen.

De laatste jaren van haar leven woonde zij op de Driehoek.

Na een opname in het ziekenhuis kwam zij in een verpleeghuis in
Enschede. Hier voelde zij zich niet zo thuis.

Het was fijn voor haar dat zij de laatste maanden van haar leven
in Losser, in Maarten-Stede kon verblijven.

Na een leven dat in het teken stond van hulp aan medemensen
en vrijwilligerswerk is Riky op 4 november overleden.

De uitvaart vond plaats in de kapel van Oldenhove, hierna was
de crematie in Oldenzaal.

Gerardus Majella
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VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK

Vrij. 8 dec. 13.00 uur Huwelijks / doopviering
Danny Scheffer & Sharon Kamping

In het weekend van 9 en 10 december is er geen viering.

Do.14 dec. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger  Pastor W. Rekveld

Za. 16 dec. 19.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. dames en herenkoor
Voorgangers Pastor W.Rekveld

lector Anita Olde Bolhaar
Acol. Christine en Birgit Mollink
Intenties Franz Lim

19.00 uur Kerst gebedsviering
Verzorgd door het koor Dynamique
Intenties Gerard en Alie Nijland-Visser,
ouders Gevers ter Denge,
Annemieke Scheffer - Roring,
alle zusters van het Heilig Hart in
Tilburg

Ma. 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger: Pastor Visschedijk

Lectoren Alfred Westenbroek
Acol. Cas Elferink en Gijs Luijerink
Intenties Franz Lim, Ouders Benneker -

Luttikhuis, Annie Hassing — Smit
Herman Luijerink, Gerard Roring.

Jaarged. Bas de Vries, Bert Aveskamp en
Johan Elschot

Gerardus Majella



15

Do.28 dec. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger  Pastor W. Rekveld

geen viering.

Zo. 7 jan. 9.30 uur WOCOviering _
m.m.v. dames en herenkoor -?s.
2?? Voorgangers Alfred Westenbroek en

Q Anita Olde Bolhaar g )
Na afloop van de viering is er koffie en thee j o\ \

Do.11 jan. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger  Pastor W. Rekveld

In het weekend van 13 en 14 januari is er geen viering.

Za. 20 jan. 19.00 uur Eucharistieviering,
m.m.v. dames en herenkoor
Voorgangers Pastor W.Rekveld

lector Liane Grothues

Acol. Christine en Birgit Mollink

Intenties jaargedachtenis Jop Morshuis
Do.25 jan. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant

Voorganger  Pastor W. Rekveld

Za. 27 jan. 19.00 uur gebedsviering
Verzorgd door het koor Dynamique

Alle vieringen zijn onder voorbehoud!

Gerardus Majella
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Parochie Maria Viucht

oLV Jacobus de
Datum Maria Geboorte v.d.H.Rozenkrans | Meerdere
9 dec. 16.00 uur
Zaterdag WOCOviering
Frank de Heus
koor kleuterkerk/advent
10 dec. 9.00 uur 10.30 uur 10.00 uur
zondag Eucharistieviering Eucharistieviering WOCOviering
Pv W.Rekveld Past. J.Kortstee Par. werkgroep
koor Vivace herenkoor Gemengd koor
11 dec. 19.00 uur
maandag kerstviering
WOCO
Kerst zij actief
13 dec. 9.30 uur
woensdag Eucharistie viering
Pv.W.Rekveld
16 dec. 19.00 uur
zaterdag WOCOvieringviering
Par.werkgroep
koor Gemengd koor
17 dec. 9.00 uur
zondag Eucharistieviering
P.v. W.Rekveld
20 dec. 9.30 uur
woensdag Communieviering
nnb
24 dec. 16.00 uur
zondag kleuterviering
Par. werkgroep
24 dec. 17.30 uur 16.00 uur
zondag WOCOviering gebedsviering
p.w.Frank de Heus Par. werkgroep
koor gelegenheidskoor Liedwientjes
24 dec. 21.00 uur 19.00 uur
zondag Eucharistieviering eucharistieviering
Past.Daggenvorde Past. Jan Kortstee
Vivace Gemengd koor

Gerardus Majella
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oLV Jacobus de
Datum Maria Geboorte v.d.H.Rozenkrans | Meerdere
25 dec. 9.00 uur 10.00 uur
maandag Eucharistieviering WOCOVviering
1€ kerstdag | Pv W.Rekveld p.w.Frank de Heus

koor

Caeciliakoor

Op Toon

26 dec. 10,00 uur
dinsdag Eucharistieviering
2¢ kerstdag Pv W.Rekveld

Gemengd koor

27 dec. 9.30 uur
woensdag Eucharistie viering

Pv.W.Rekveld
30 dec. 19.00 uur
zaterdag eucharistieviering

Past.Daggenvoorde

koor ?
31 dec. 9.00 uur 19.00 uur
zondag Eucharistieviering gebedsviering
oudejaar Past.Daggenvoorde

Oliebollen na mis oudjaar
1 jan. 9.30 uur
maandag Eucharistie viering

Pv.W.Rekveld

De vieringen van januari kunt u eind december vinden op de site van

mariavlucht

Gerardus Majella
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Kleuter- en familievieringen in december in de H.
Maria Geboortekerk in Losser

Zaterdag 9 december 16.00 uur: Kleuterviering (3 tot 7 jaar)
met pastor Frank de Heus en werkgroep in de Sint Martinuskapel
rond de Advent. Maria krijgt bezoek.

Zondag 24 december 16.00 uur: Kleuter-Kerstviering (3 tot 7
jaar) in de kerk met leden Vivace.

Zondag 24 december 17.30 uur: Familieviering (groep 4 t/m 8)
met uitreiking Communie met pastor Frank de Heus en
gelegenheidskoor o.l.v. Carlo van den Beld in de kerk.

Zondag 7 januari: 9.00 uur: Familieviering met presentatie
communicanten met pastores Frank de Heus en Paul
Daggenvoorde. We zingen nog veel Kerstliederen.

Voortaan zal er elk 2e weekend van de maand op de zaterdag
om 16.00 uur een kleuter- of familieviering zijn in de H. Maria
Geboortekerk of Martinuskapel.

Op 13 januari wordt het een Kleuterviering, waarin ook de
schelpjes worden teruggegeven aan de doopouders van
afgelopen jaar.

Losser Oproep: ZANGERS (kinderen en volwassenen) GEVRAAGD
voor familieviering KERST

Zaterdag 24 december is er om 17.30 uur een familieviering in
de H. Maria Geboortekerk in Losser.

Het zou leuk zijn als daar een koortje bij zingt.

We zingen veel traditionele Kerstliederen en Kerstrepertoire voor
kinderen van de laatste decennia.

Carlo van den Beld is bereid om één keer met ons te oefenen.
Stuur liefst vdoér zondag 10 december a.s. een berichtje als je
mee wilt zingen aan
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of

06 300 988 33 o.v.v. ZINGEN LOSSER.

Gerardus Majella
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Maria Viucht heeft een nieuw bestuur

Beste mensen,

Maria Vlucht heeft een nieuw bestuur. "

Onder de link

https://www.mariavlucht.nl/parochiebestuur vinden jullie onder
de nieuwe bestuursleden Jozef Evering, Sander Severt en Gerard
ten Vergert een "korte kennismaking met...".

Ook een artikel van het interview van de vertrekkende
bestuursleden Jan Olde Heuvel en Ton Melcherts vinden jullie op
onze website.

Hartelijke groeten,
Rietie Kenter

Januari en juni 2024:
Kom eens tot rust in een klooster!

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant).
Hier woont een kleine kloostergemeenschap van broeders.
Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige
zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen
kamer (kloostercel)
gesitueerd tussen de
kamers (cellen) van de
<, broeders. We eten samen
if met hen mee en je kunt

. deelnemen aan hun
gebedstijden.

Gerardus Majella
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Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film,
wandelen. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas;
je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

Dit keer zoomen we in op ‘Leven op de stroom van gebed’. Je
maakt sowieso (als je wilt) de gebedstijden van de broeders
mee. Daar zit veel stilte in. Wat doet dat met je? Wat doe je
eigenlijk als je bidt? Wat heb je eraan? Hoe en wanneer kom je
tot bidden? Hoe doe je het? Bidden heeft in ieder geval iets te
maken met je relatie onderhouden met de Levende. Dat gaan we
al doende onderzoeken.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.

Data:

Vrijdagmiddag 26 tot en met zondagmiddag 28 januari (alle
leeftijden)

Vrijdagmiddag 7 tot en met zondagmiddag 8 juni (55-minners)
Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 40,--. Het
weekend geldt als twee dagen. Opgave: pastor Frank de

Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Wekelijks het laatste nieuws uit Zuidoost Twente -
ook op social media!

Iedere woensdag leest u via e-mail in de parochiéle nieuwsbrief
het laatste nieuws. Uit Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen
e.0., kortom uit onze Jacobusparochie, Maria Vlucht en
Franciscusparochie, samen Parochies Zuidoost Twente.

Gerardus Majella
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