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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: vacant 
 

 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte   begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
  

 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Pastorale weekwacht 
27 3-9 juli parochievicaris Rekveld 06-20874866 

28 10-16 juli parochievicaris Rekveld 06-20874866 

29 17-23 juli parochievicaris Rekveld 06-20874866 

30 24-30 juli parochievicaris Rekveld 06-20874866 

31 31 juli-8 aug parochievicaris Rekveld 06-20874866 

32 I9-13 aug past. werkster Berbée 06-41252558 

33 14-20 aug parochievicaris Rekveld 06-20874866 

34 21-27 aug Pastoor Daggenvoorde 06-39170407 

35 28 aug-3 sep parochievicaris Rekveld 06-20874866 

36 4-10 sep past. werkster Berbée 06-41252558 
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Vakantieplannen?  
 

In juli ga ik op retraite. 
Wat doe je dan? 

En of ik niet liever op vakantie ga? 

Het is immers altijd heel plezierig met collega's zomervakantie te 
houden. En vanuit het huisje veel te ondernemen. 
 

Maar sinds corona-tijd wil ik ook wat anders. 
Dat geef ik dit jaar voorrang. Opnieuw leren bidden. 
En de Bijbel zodanig lezen dat ik door de tekst echt in gesprek raak 
met God. Ik wil eens zien of dat lukt. 
Meer mét God te spreken dan over God. 
Ik ken daarvoor al sinds mijn studententijd een plek die helemaal niet 
bij me lijkt te passen, omdat ze afgelegen is: 
de Willibrordsabdij dichtbij Doetinchem. 
 

Het programma is eeuwenoud. 
Een stoere benedictijner dagindeling van gebed, lezing, stilte, 
en sober vieren in een kale kapel. 
Het is me steeds meer gaan fascineren. 
Het vraagt onthaasting die ook al niet bij me lijkt te passen. 
En toch, wat heb ik er zin in, 
voor wat langere, onafgebroken, tijd 

het verstilde leven van de monniken te ervaren. 
Hun programma op die prikkelarme plek mee te maken. 
Het werk van God in me te laten gebeuren. 
Ik ben benieuwd. Het kan ook tegenvallen. 
 

Deo Vacare, vrij zijn voor God, is het motto. 
Maar dat ben je zomaar niet. 
Ik niet in ieder geval. 
Misschien eerst alvast elke verwachting loslaten. 
 

                                                                 Paul Daggenvoorde, pastoor 

 

Vrijwilligersavond 2023 
 

Op donderdag 7 september is er de jaarlijkse vrijwilligersavond van de 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser. 
Deze vind plaats bij café Heijdemann en begint om 19.30 uur 
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Een bijzondere ontmoeting 

 

Naast de verhalen van de katholieke hoogfeesten door het jaar heen, 
heeft mij o.a. het verhaal van de Emmaüsgangers altijd geïnspireerd. 
Een eindje lopen, met je verdriet, niets zeggen, toch samen. En dan 
een bijzondere ontmoeting: niet opgeven, DOORGAAN? ! 

 

Op de derde dag na het overlijden van Jezus waren Kleopas en Lucas 
te voet onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze waren verdrietig, 
ze hadden geen zin om te praten. Een andere man haalde hen in. Hij 
opende het gesprek: “Ook in Jeruzalem geweest?” De twee hielden 
hun mond dicht. Nog een keer probeerde de andere man het: 
“Waarom zo droevig?” Toen antwoorde Kleopas: ”Jezus was onze 
vriend, hij is opgepakt, veroordeeld en omgebracht. Zo gaat het altijd 
met mensen waarvan je denkt dat ze goed gaan doen”. De andere 
man weer: “Maar die Jezus, zou die willen dat jullie droevig bleven? 
Hebben jullie nu verder niets meer met hem te maken?”  
Toen vertelde Lucas een paar ervaringen die ze hadden gehad toen 
Jezus nog bij hen was.  
Lucas vond het fijn om de herinnering op te halen en nodigde de 
andere man uit voor het eten. De andere man: “Hij was dus een soort 
koning, als jullie geloven dat het kan wat hij je geleerd heeft, doe het 
dan ook zelf….”  
Ze aten brood en dronken wijn. Later namen Lucas en Kleopas 
afscheid van de andere man. Hij moest weer verder. Lucas en Kleopas 
waren ondersteboven van zijn goede raad en hadden nieuwe moed 
om terug te gaan naar hun vrienden in Jeruzalem.  

 

Wie was die andere man???  
 

Met de vakantie voor de deur, 
wens ik iedereen bijzondere 
ontmoetingen toe, waarmee je 
weer door kunt gaan. 
 

                                  Ans te Lintelo 
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Nieuwe penningmeester  
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 

 

Vanaf 1 juli 2023 is Gerard Rödel de nieuwe 
penningmeester van de Geloofsgemeenschap 
Katholiek Losser, en is daarmee 
eindverantwoordelijk voor het financiële 
gebeuren. 
Hiermee volgt hij Jan Bulter op die deze functie ruim 8 jaar heeft 
vervuld. De komende tijd zal Gerard Rödel ingewerkt worden door  
Jan Bulter. 
 

Jan Bulter zal voorlopig nog een aantal taken blijven behartigen 
waaronder: 
• Het ondersteunen en begeleiden van de ledenadministratie en de 
administratie kerkbijdragen 

• Het coördineren van het tellen van de collectegelden, het 
kaarsengeld etc. 
• De controle op het kasgeld van de gastdames 

• De ondersteuning bij de actie Kerkbalans 

• De behandeling van periodieke giften 

Alle andere taken zullen door Gerard Rödel worden verzorgd. 
 

Even voorstellen 

Gerard Rödel, geboren en getogen in Losser aan de Oldenzaalsestraat, 
waar mijn moeder (Truus van de Boan), tot begin jaren ‘90 een 
buurtsuper runde. Ik ben 54 jaar, alleenstaand, woonachtig in Losser 
en 29 jaar werkzaam in woningbouwcorporatieland.  
Ik heb een financiële opleiding/achtergrond en heb jarenlange 
bestuurservaring opgedaan in het hoofdbestuur van CV de  
Gaffel Aöskes. In mei 2016 ben ik daarmee gestopt.  
Via via is de locatieraad bij mij gekomen. Na enkele gesprekken heb ik 
besloten dit avontuur aan te gaan. 
 

Ik realiseer mij dat we in een moeilijke tijd verkeren en dat er hobbels 
te nemen zijn. Ik wil mij graag inzetten voor de Losserse 
gemeenschap.  
Vanuit die gedachte hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het in 
stand houden van de katholieke gemeenschap in het dorp Losser. 
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Uitnodiging: kom eerst eens even luisteren op  
dinsdag 11 juli tussen 19 en 20 uur  
 

Afgelopen maart deden de locatieraad en de 
pastoraatgroep in dit parochieblad een oproep, 
waarin aangegeven werd dat (nieuwe) vrijwillig(st)ers 
gezocht worden 
 

1. Het kostersteam ziet graag uitbreiding, immers twee kosters 
zijn inmiddels de leeftijd van 80 jaar gepasseerd en willen het -
begrijpelijk- wat rustiger aan gaan doen. 

2. Graag zouden we het live-streamen van kerkdiensten mogelijk 
willen maken; de aanschaf van benodigde apparatuur hoeft 
geen beletsel te zijn, maar daartoe zijn wel vrijwillig(st)ers nodig 
die de apparatuur willen bedienen. 

 

Helaas, helaas…. De oproep in maart leverde 0,0 reactie op. Spijtig.  
Achteraf bedachten we dat dit misschien toch niet zo vreemd is, 
immers over ‘de inhoud van de taken’ als ook ‘wat wordt van me 
verwacht als ik zou willen helpen met bijv. het streamen’, daar werd 
in de oproep niets over vermeld. Hetzelfde gold voor de activiteiten 
van de kosters.  
Dus alle reden voor een andere aanpak: op dinsdagavond 11 juli, 
tussen 19.00 uur en 20.00 uur is Carlo van den Beld in het 
parochiecentrum aanwezig, om uitleg te geven over ‘het streamen, 
wat komt er zoal bij kijken, wat moet je kunnen’. Ook is Gerard 
Hazekamp, koster, aanwezig om uitleg te geven over zijn 
werkzaamheden. Zijn er deeltaken van een koster mogelijk, hoeveel 
tijd vraagt het kosterschap? Zo maar enkele vragen die door Gerard 
beantwoord kunnen worden.  
Mocht u interesse hebben, maar bent u 11 juli verhinderd: u kunt 
altijd nog contact opnemen met Carlo van den Beld  
(tel. 06-24603580) en/of Gerard Hazekamp, koster (tel. 06-12139651) 
 

Kom eens -geheel vrijblijvend even- luisteren, misschien dat u daarna 
denkt:  “ja, dat lijkt me toch wel wat, als ik hiermee een helpende 
hand kan bieden”…   
Wij zijn blij met alle (extra) hulp, groot of klein! 
 

                                                              Het kostersteam en de locatieraad 
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Open Monumentendag 2023 H. Maria Geboortekerk 

 

Zaterdag 9 september a.s. worden t.g.v.  
Open Monumentendag belangstellenden in 
de gelegenheid gesteld de H. Maria 
Geboortekerk te bezichtigen.  
De kerk is daartoe geopend van 10.30 uur tot 15.30 uur.  
Aan de hand van de geboden informatie, o. a. met een 
PowerPointpresentatie, is de bezichtiging wellicht nog interessanter. 
Daarbij zijn enkele vrijwilligers aanwezig om u desgewenst te woord  
te staan.  
En wat u eigenlijk niet zou mogen missen: Carlo van den Beld, 
organist, is tussen 13.00 uur en 15.00 uur aanwezig om uitleg te geven 
over (de werking van) het kerkorgel.  
Daarbij leidt hij u rond - zelfs door het orgel!  
Heel bijzonder om eens mee te maken. U bent van harte welkom! 

_________________________________________________________ 

 

Ontmoetingsdag voor ouderen 83+ 

 

In de Herberg van Ontmoeting van Geloofsgemeenschap Losser werd 
op 2 juni begonnen met een eucharistieviering om 10.00 uur in de 
dagkapel. Parochievicaris Rekveld en pastoraal werkster Carla Berbee 
gingen hierin voor, terwijl het dameskoor o.l.v. Carlo van den Beld 
zorgde voor de muzikale omlijsting. 
Het thema was: Geloof in vrede. Er was aansluitend gelegenheid om 
de ziekenzalving te ontvangen en de ziekenzegen was er voor 
iedereen. 
Na de viering was er koffie en thee en verder was het een gezellig 
samenzijn onder genot van een drankje en een hapje.  
Als afsluiting was er de lunch met soep en broodjes. 
 

Ellie Damhuis bedankte allen voor hun komst en de vrijwilligers die 
ieder jaar weer proberen er een gezellige dag van te maken. 
Het is goed om zo samen te zijn. 
 

Na afloop kregen allen een attentie mee. 
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Op 28 juni bestaat onze Parochie 
Maria Vlucht 12,5 jaar. 
De toenmalige parochies van 
Overdinkel, Glanerbrug, Lonneker 
en Losser besloten samen te gaan 
in een nieuwe Parochie Maria 
Vlucht. Dat was dapper en reëel. 
Samen sta je sterk. En zo ging 't 
ook.  
De liturgie, de catechese, de 
diaconie, de oecumene en het 
jongerenwerk kregen overal 
nieuwe dynamiek. Het was ook 
wennen. Om op locatie niet meer 
zelf het stuur in handen te hebben 
en de koers álleen te bepalen. 
En voor de toenmalige 
parochiebestuurders een 
uitdaging.  
Ga er maar aan staan. Vanuit je 
eigen locatie als bestuurder 
verantwoordelijkheid te nemen 
voor andere plekken en daar te 
overleggen. 
Daarbij, de bestuurders van Maria 
Vlucht stemmen hun werk ook af 
met de parochies in Enschede en 
in Haaksbergen. Omdat pastorale 
professionals schaars zijn en zij 
parochie-overschrijdend moeten 
werken. 
Bovendien zijn we de afgelopen 
12,5 jaar andere tijden ingegaan.  
De jongeren van toen hebben nog 
wel oren naar geloof en 
spiritualiteit, maar inmiddels hun 

handen zo vol 
aan de 
inrichting van 
het eigen 
leven.  
Ze hebben 
geen tijd over om zich te 
verbinden met de parochie, met 
haar locaties of werkgroepen.  
 

En toch.  
Onze eeuwenoude traditie van 
geloven is misschien wel meer dan 
ooit waardevol voor het leven van 
de mensen van nu. 
Daarom, nu de kinderziektes uit 
onze parochie zijn, durf ik bij dit 
koperen jubileum om een 
geschenk te vragen. Ik heb een 
cadeautip. 
Wie helpt mij besturen? En stelt 
haar of zijn kostbare tijd 
beschikbaar voor de organisatie 
van samen-geloven in onze 
dorpen. 
Je bent niet alleen. Inmiddels 
hebben al twee mensen 
beantwoord aan de eerdere 
oproep. Zij doen verkennend mee. 
 

Op de internetpagina van de 
parochie leest u meer. 
www.mariavlucht.nl 
 

Paul Daggenvoorde, pastoor 

Koperen jubileum, een cadeautip 
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H. Maria Geboortekerk Losser 
 

Startactiviteit Vormsel: 
Za 8 juli 16.30 GV pw de Heus, Ans te Lintelo Vivace 

Zo 9 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 12 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 16 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 19 juli 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 23 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

      (Mis XII Greg) 
Wo 26 juli 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 30 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

Wo 2 aug 09.30 CV werkgroep 

Zo 6 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 

Wo 9 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 13 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 16 aug 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 20 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

Wo 23 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 27 aug 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dames Caeciliakoor 

      (Mis Jaspers) 
Wo 30 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 3 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Mis Mozart Greg) 
Wo 6 sep 09.30 CV werkgroep 

Zo 10 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Do 13 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 15 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Do 20 juli 09.30 CV werkgroep 

Do 27 juli 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 6 aug 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Do 10 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 19 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Do 24 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 31 aug 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 10 september 

Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 
 

Vrij 7 juli 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 9 juli 10.30 EV pater Visschedijk  Herenkoor 

Vrij 4 aug 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 13 aug 10.30 EV pater Visschedijk  Herenkoor 

 

Jacobus Lonneker 
 

Zo 9 juli 10.00 CV werkgroep 

Za 15 juli 19.00 CV past. werkster Berbée 

Zo 23 juli 10.00 EV pater Visschedijk  

Za 29 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Wo 2 aug 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Za 5 aug 19.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 13 aug 10.00 CV past. werkster Berbée 

Za 19 aug 19.00 CV past. werkster Berbée 

Zo 27 aug 10.00 EV pastor Kortstee  

_________________________________________________________ 

 

Laudato Si’ 
 

Dag allemaal, 
 

De Laudato Si' alliantie heeft in samenwerking met Micha een 
geweldig mooie opleiding/training voor jonge mensen  
(18-30 jaar) opgezet. De aanmeldingen lopen nog niet storm.  
Tijd om er snel wat meer aandacht aan te 
besteden, anders is een mooie kans op 
kadervorming voor jongeren zomaar voorbij. 
 

Hier is de link naar alle info: 
https://laudato-si.nl/jona-jaaropleiding/ 

 

Hartelijke groet 
 

Alice Snijders 

Mobiel: 06 365 89 469 

E-mail:LaudatoSi.RKZuidoostTwente@gmail.com 

https://laudato-si.nl/jona-jaaropleiding/
mailto:LaudatoSi.RKZuidoostTwente@gmail.com
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 
 

Overleden 
 

Herman Hessels     22 november 1932—31 mei 2023 
 

Henk Kuiper     1941—2023 

Henk werd geboren en groeide op in Enschede. Hij was nog maar  
26 jaar toen zijn moeder overleed en 32 toen ook zijn vader overleed. 
Nadat hij katholiek was geworden mocht hij in 1967 trouwen met  
Lidy Slot uit Losser (tja zo ging dat in die tijd). Ze gingen in Hengelo 
wonen, waar hij een baan had als modelbouwer bij Stork. Henk en 
Lidy kregen twee kinderen. Henk was een man van weinig woorden en 
zeer plichtsgetrouw. Hij was dol op tuinieren, klootschieten en 
kaarten. Na zijn pensionering wilde Lidy graag terug naar Losser. Ze 
gingen wonen aan de Lijsterbesstraat.  
“Ouderdom komt met gebreken” zei Henk vaak en dat heeft hij 
inderdaad ondervonden. Drie-en-een-half jaar geleden moest hij zijn 
huis verwisselen voor een plekje in Bruggerbosch, waar hij op 20 mei 
is overleden.  
 

Rita Kockmann-Poorthuis     1962—2023 

Rita zag het levenslicht in Losser. Ze trouwde met Marcel en ze kregen 
twee kinderen, waar later drie kleinkinderen bijkwamen. Marcel en 
hun dochter omschrijven Rita als gezellig, vriendelijk, behulpzaam en 
vol humor. Kortom: een echte levensgenieter. Maar groot verdriet 
hebben Rita, Marcel en hun dochter ook gekend toen in 2007 Bart 
plotseling door een noodlottig ongeval overleed. Na verloop van tijd 
pakte Rita de draad weer op, want bij de pakken neerzitten paste niet 
bij haar. In 2012 werd het gezin Kockmann weer door leed getroffen. 
Rita kreeg longkanker en een spierziekte. Van kanker werd ze 
genezen, maar door de spierziekte kwam ze uiteindelijk in een rolstoel 
terecht. Ondanks dat kon ze weer genieten van de goede dingen van 
het leven. Eind vorig jaar sloeg de longkanker opnieuw toe, deze keer 
met fatale afloop. Op 29 mei heeft ze haar laatste adem uitgeblazen.  
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Marietje Hesselink-Smit     1934—2023 

Zij werd geboren in Losser. Als kind heeft ze de Tweede Wereldoorlog 
bewust meegemaakt. Ze vertelde vaak over de angstige momenten 
toen ze moesten schuilen en het neerstorten van het gevechtsvliegtuig 
aan de Scholtinkstraat heeft diepe indruk op haar gemaakt. Marietje 
kon goed leren en was vooral een kei in rekenen. Maar, zoals dat toen 
gebruikelijk was ging ze eerst in betrekking bij enkele gezinnen en op 
haar 16de ging ze werken in de textielfabriek. In de 50er jaren 
ontmoette ze Joop en na enkele jaren verkering trouwden ze. Hun 
huwelijk werd gezegend met twee kinderen. Daar kwamen later een 
schoondochter, een schoonzoon en zes kleinkinderen bij. Marietje was 
zeer actief bij de ziekenbezoekgroep in Overdinkel, waar het gezin 
woonde en bij de Zonnebloem. Veel heeft ze gereisd met haar man, 
die in 2007 overleed. Twee keer ging ze op bedevaart naar Lourdes.  
Na enkele valincidenten en lichte dementie is ze in verpleeghuis 
Cromhoff op 4 juni overleden. 
 

Antonino Deidda     1956—2023 

Antonino is geboren in Carbonia, waar hij opgroeit met 2 broers en  
3 zussen. De meeste stadsgenoten kennen hem beter als Pelè de 
voetballer. Hij is een voetbaltalent en is al geselecteerd door een 
belangrijke club. Toch kiest hij ervoor om in Nederland te gaan 
werken. Eerst bij de Iglo, dan Vredestein en tenslotte op een kwekerij. 
Bij voetbalclub Mediterraneo leert hij zijn grote liefde Irene kennen. 
Samen hebben ze 2 zoons. Ieder jaar gaan ze samen naar zijn geliefde 
Sardinië. 
Na het overlijden van Irene heeft Antonino het moeilijk en besluit met 
het pensioen in zicht te verhuizen van Enschede naar Losser. 
Helaas komt 1 dag na zijn officiële pensionering in maart de diagnose 
dat hij ongeneeslijk ziek is. 
Op 5 juni komt hij te overlijden en na de uitvaart op 12 juni hebben we 
hem te ruste gelegd op het kerkhof. 
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Jos Klaasse     1954—2023 

Jos werd geboren in Denekamp. In zijn werkzame leven was hij 
machinist bij de NS. Hij trouwde met Jolanda Oude Sogtoen. Uit dit 
huwelijk werden twee kinderen geboren. Helaas moesten Jos en de 
kinderen al in 2008 afscheid nemen van Jolanda. De kinderen en hun 
partners zorgden voor vier kleinkinderen, waar Jos stapeldol op was, 
wat hem de bijnaam “opa snoepje” opleverde. Tien jaar geleden kreeg 
Jos slokdarmkanker, waar hij van werd genezen. Helaas kondigde  
1 ½ jaar geleden de gevreesde ziekte zich weer aan, nu met fatale 
afloop. Als we het karakter van Jos mogen omschrijven, dan komen de 
volgende woorden op: humoristisch, sportief, handig en vooral 
behulpzaam. Op 14 juni is hij, toch nog vrij plotseling, overleden en op 
20 juni hebben we hem na een afscheidsdienst te rusten gelegd bij zijn 
vrouw op het kerkhof. Dit was een uitdrukkelijke wens van Jos. 
_________________________________________________________ 

 

Overhandiging opbrengst collecte Dauwtrappersviering. 
 

Tijdens de oecumenische Dauwtrappersviering op 18 mei j.l. in het 
openluchttheater Brilmansdennen is er gecollecteerd voor een goed 
doel. Dit jaar was dat voor Ledeboer 4, een woongroep van de 
Twentse Zorg Centra op de Losserhof. Twee bewoners met 
begeleiding waren aanwezig in deze viering en een van de begeleiders 
vertelde dat dit een nieuw opgestarte jongerengroep is. Er wonen  
8 jongeren tussen de 12 en 18 jaar die veel begeleiding en zorg nodig 
hebben. Overdag gaat een deel van deze jongeren nog naar school en 
een deel heeft dagbesteding op de Losserhof. 
Zij willen op de patio van deze groep nog graag een nieuwe schommel 
en de opbrengst van de collecte levert daar een bijdrage aan. 
Op woensdag 21 juni waren ds. Hennie Marsman, pastoraal werkster 
Carla Berbée en enkele leden van de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Losser en van de locatieraad van Katholiek Losser op 
Ledeboer 4 om daar een cheque van € 1000,00 te overhandigen aan 
een van de begeleiders. 
Dit mooie bedrag is de opbrengst van de collecte aangevuld met een 
bedrag van zowel de Protestantse Gemeente als de Katholieke Kerk 
Losser. Uit het gesprek met de begeleiding bleek dat ze heel erg blij 
zijn met deze gift omdat de aanschaf van een schommel behoorlijk 
prijzig is. 
Mocht u na het lezen van bovenstaande nog een bijdrage willen 
leveren voor deze schommel dan kunt u contact opnemen met 

ds. Hennie Marsman of met p.w. Carla Berbée. 
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Ans te Lintelo met pensioen.  
Ze heeft het toch maar mooi gedaan! 
door Frank de Heus, collega 
 

Op 30 juni nam Ans te Lintelo afscheid. Per 1 september gaat zij met 
pensioen. Tijd om samen even terug te kijken met een interview. 
Beste Ans, hoe ben je ooit begonnen? 

Ik ben in Losser komen wonen in 1986. Ik heb kort, 4 jaar, in het 
onderwijs gewerkt. Na de geboorte van de kinderen stopte ik met 
werken. Zo ging dat vroeger, als je kinderen kreeg.  
Ik had in het parochiebestuur gezeten in Groenlo. Daar kwam de vraag 
op: ’Wat moeten we toch met de jeugd?’. We hebben een plan  
gemaakt, en met dat plan in mijn achterzak ben ik zo naar Losser  
gegaan. Toevallig woonde daar Cor van Raaij tegenover mij.  
Die draaide een keer de oprit op met zijn auto. Mijn zoon, Gerben, 
werd bijna ondersteboven gereden. Zo kwamen we met elkaar in 
contact en aan de praat. Er was nog een slapende werkgroep voor  
jongeren, die ik toen mede met Ina van de Bunt nieuw leven heb  
ingeblazen. Het was ook de tijd van pastor Jacobs en zuster Astrid.  
De parochie wilde het initiatief wel ondersteunen. Het liep als een  
tierelier. We hadden heel grote groepen, soms wel 60 jongeren in één 
keer. Na 10 jaar werd ik in staat gesteld van dat vrijwilligerswerk mijn 
werk te maken. 
Wat was de inzet van het JP (Jongerenpastoraat)? 

We wilden jongeren iets bieden op hun eigen niveau. Op alle profielen 
werd ik ingevlogen: diaconie, liturgie, catechese en kerkopbouw, om 
in die profielen voor jongeren iets te doen. Het had altijd met hun  
zingevingsvragen te maken. Het ging op het randje van catechese: 
kennis vergaren, ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor het  
verdere leven. Ze zijn aan het ontdekken wie ze zijn, waar ze naartoe 
gaan, wat ze belangrijk vinden. Het mag best leuk zijn, als het maar 
iets zinnigs was. Mijn collega Paul noemde het laatst ‘précatechese’,  
zelf heb ik er nooit een titel aangegeven. 
Wat heb je zien gebeuren? 

We gingen bijvoorbeeld ooit naar de Losserhof, daar wonen mensen 
met een beperking. De Losserhof was toen veel geslotener dan nu.  
Wij hebben de bewoners van de Losserhof uit hun huisjes gehaald en 
samen gevierd. Er was een moeder die zei: ‘Dat kan mijn kind niet 
aan’, maar moeder ging zelf wel mee. Wat er met die moeder 
gebeurde was van wezenlijk belang. 
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Toen wilde die moeder zelf, dat jongeren dit meemaakten.  
Zo indrukwekkend was dat. 
Een ander voorbeeld. Een meisje is mee geweest naar de Losserhof als 
zwarte Piet. Dat had gevolgen: ‘Ik wil zelf verzorgende worden’. 
Uiteindelijk is zij de verpleging ingegaan in de gehandicaptenzorg. 
Of onlangs nog, afgelopen zondag heb ik nog met drie jongeren in 
Haaksbergen om de tafel gezeten. Ze hebben zich aangemeld als 
vrijwilliger van de Noaberpoort. Da’s toch mooi! Ze hebben bij de 
activiteiten van M25 ervaren hoe het is om iets diaconaals te doen.  
Voor hun was het even koken voor de Wonne een topervaring.  
Dat heeft hen geïnspireerd. 
37 Jaar heb je in het jongerenpastoraat gezeten! Heb je de jeugd zien 
veranderen en hoe dan? 

De sociale media veranderen de jeugd. De saamhorigheid is minder 
geworden. De groepjes die ik nu bij elkaar heb zijn veel meer los zand. 
Jan Riesewijk uit Losser nam destijds als jongere bijvoorbeeld nog de 
hele klas mee. Dat werkte weer aanstekelijk voor anderen. Heel veel 
verenigingen en JP hebben daar tegenwoordig mee te maken. Dat de 
samenhang anders is geworden. Je geeft je nu als individu op voor 
activiteiten, niet meer met de hele klas. Het is wel een bewuste keuze. 
Dat is winst. Maar de groepsdynamiek die er vroeger was, is minder 
geworden. De kerk heeft door de tijd heen een negatief imago 
gekregen. Dat vind ik heel moeilijk. Daar heb ik mee moeten vechten. 
Als ik parochianen vroeg vrijwilliger te worden, kreeg ik soms terug: 
‘Hoe durf je het mij te vragen, want de kerk is in gebreke gebleven…!’  
Ik antwoordde dan: ‘Maar we hebben toch een goed verhaal? Ben je zelf 
beschadigd? Dan kunnen we het erover hebben.’ Maar mensen baseren 
zich op wat ze lezen in de krant. Dat is voor hen reden om af te haken. 
Wat heeft de kerk in deze tijd jongeren nog te bieden? 

Onlangs heeft koningin Maxima ‘Mind us’ opgericht. Ik las daarover.  
Aan de zijkant van het artikel stond, dat jongeren nu zelf zin moeten 
geven aan hun leven. Toen dacht ik: ‘Wij kunnen als kerk helpen bij 
zingeving! Wij zijn daar toch goed in! We kunnen luisteren, meedenken, 
een spiegel voorhouden!’ Die rol zou ik veel meer willen terugzien.  
Dat is ook de rol van het jongerenpastoraat geweest. Vaak gebeurde er 
op de stoep van de disco nog meer dan in de disco zelf! Maar we lopen 
er tegenaan, dat we de mensen niet meer hebben… We zien wat we te 
bieden hebben, maar we kunnen het niet meer omdat we de mensen 
niet meer hebben, die daarvoor geschoold zijn. 
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Je moet je werk, jouw mensen nu loslaten… Wat zou je ons mee willen 
geven..? 

Iedereen zegt: ‘We zitten in een golfbeweging. Het wordt ook weer 
anders’. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, dat omzien naar elkaar de 
basis is van alles. Je echt inleven in de ander. Let goed op elkaar. Kijk, 
waar je iets kunt doen voor de ander, dat betaalt zich op een gegeven 
moment uit. Daar komt iets voor terug. Empathie is belangrijk! Stel 
jezelf de vraag: ‘Hoe is dat voor die persoon?’. Toon solidariteit! 
 

Als je het jongerenpastoraat in Bijbelse termen beschrijft. Bij welk 
verhaal kom je dan uit? 

Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24). Pastoraat is samen 
optrekken en er later achter komen: ‘Was dat niet…?’. Je bent op weg 
met elkaar. En er schuift iemand aan, die iets zinnigs zegt, waar je mee 
verder kunt… 

Pinksteren idem dito (Handelingen 2). De begeestering! Iemand die 
goed kan voetballen en dat uitstraalt. Het is ook theater, dat 
enthousiasmeert! Als je zelf de drive voelt om iets uit te dragen en uit 
te spreken en je durft dat! Die mensen van Pinksteren hebben het 
allemaal aangedurfd om de wereld in te gaan. Sommigen zijn er zelfs 
om gemarteld en vermoord. Maar ze hebben het wel gedaan! 

 

Alle jaren dat het JP heeft bestaan, hebben wij samen met de mensen, 
die met me meegewerkt hebben, democratisch besloten welke 
activiteiten we gingen doen.  
Het was een grote groep mensen op al die plekken, waar ik gewerkt 
heb. We hebben samen wat willen doen voor jongeren in de kerk. 
Dankzij die groep, heb ik kunnen doen, wat ik heb gedaan.  
Dankjewel daarvoor! Het is bijzonder als ik aan al die mensen 
terugdenk. ‘Die heeft nog meegedaan’. ‘Daar heb ik de kinderen nog 
van gezien’. Mensen hebben hun kinderen aan het JP 
toevertrouwd. Dat is ook bijzonder! Dat kan mij 
ontroeren. 
 

Het afscheid van Ans, ter gelegenheid van haar  
pensionering, heeft plaats gevonden op vrijdag 30 juni 
in KBS ‘de Wegwijzer’ in Losser met een bij haar 

passend programma:  
een theateroptreden, een presentatie en een receptie.  
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 6 september verschijnt,  
uiterlijk 21 augustus inleveren/inzenden!!  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven 
artikelen/bijdragen inzenden. 

 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via 
klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2023: 
Uiterlijk: 21 augustus en 16 oktober en 27 november 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2023: 
6 september en 1 november en 13 december 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Colofon 



  

 

 

De zunne en de wearld 

 

Ik zit achter’t hoes 

Zo, heerlijk in de zun 

En ik dèenke biej miezölf 
Ach, hier draeit toch ’t hele leaven um? 

 

De zunne döt  vedage ear best 

En brengt de leu plezeer 

De keender spölt boeten zoonder jas 

En wat aans hoof ik dan nich meer… 

 

As wie noe wat vaker in de zunne kwamen 

En wiej lachten wat meer noar en um mekaar 
Dan zag ’n wearld dr kats aans oet 

En wörd’n oaveral misschien 

Wa wat makkeliker d’n oorlog 

Achter slot en grèendel bewaard! 
 

04, 21  @JOOTJE 


