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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert  info@tenvergert.com 

Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Hans Oude Sogtoen                          Lid 

Saskia Aveskamp                              Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Pinksteren: Ons geloof doorgeven 

 

Afgelopen weekend was ik nauw 
betrokken bij een sterfgeval binnen de 
familie. De overledene, Leo, is 98 jaar 
geworden. Zowaar een prachtige 
leeftijd. In zijn geval kan je dat ook 
goed zeggen. Heel zijn leven is hij 
gezond geweest. Tot vrijwel het laatst toe was zijn geest helder.  
Hij had veel kinderen, die met heel veel liefde voor hem gezorgd hebben.  
En toch was het op een gegeven moment voor hem genoeg. Hij had alles 
meegemaakt in zijn leven. ‘Kwam onze lieve Heer mij maar halen’.  
Het enige nare, was dat hij de laatste weken gekweld werd door 
angstdromen. Oude angsten doken als uit het niets op.  
Twee jaar lang heeft hij als dienstplichtig militair moeten dienen tijdens de 
zogenaamde politionele acties in Nederlands Indië. Dagelijks reed hij een 
legertruck heen en weer tussen Kediri en Surabaya. Altijd bang voor een 
bermbom. Altijd bang voor een schot door de voorruit. Over die angsten had 
hij nog nooit gesproken. Toch is hij na gesprekken met een oud-

legeraalmoezenier, een Indische vrijwilliger en een pastor met een gerust 
gemoed heengegaan.  
 

Wonderlijk hoe dat werkt met die geest. En wonderlijk hoe iemand het ene 
moment nog leeft en een moment later er niet meer is. Ik kan er met mijn 
verstand nog steeds niet bij. Toch geloof ik, dat hij niet verloren is, maar op 
één of andere manier bij God weer thuis gekomen is. Thuis ook bij al die 
mensen, die hem zijn voorgegaan en waar hij zo naar uit zag. Zijn geliefde 
vrouw allereerst. 
 

We zijn op weg naar Pinksteren. Het feest van de Geest. De Geest van Jezus 
die mensen samenbrengt, moed geeft, leven geeft, wonden geneest; de 
Geest die liefde is, opgloeit in mensen, inspireert, openbreekt en vernieuwt. 
Naar die Geest zijn we in onze parochies nadrukkelijk op zoek. Het is die 
Geest, die we ruim baan willen geven.  
We werken daaraan binnen het kader van het project ‘Space for Grace’.  
Met kleutervieringen, toneelgroep ‘sTOF, jongeren in Enschede die 
‘katholieke dingen doen’ en later dit jaar hopelijk met een Gospelzangdag 
voor onze ‘jongerenkoren’.  
 



5 

 

Her en der ziet u ook kinderhoeken in kerken verschijnen. Om te laten zien, 
dat jonge gezinnen welkom zijn in onze kerken en heel praktisch, dat 
kinderen daar even kunnen zitten kleuren of wat dan ook, als de viering te 
lang voor ze duurt.  
Wat we proberen zal met vallen en opstaan gaan. Nieuwe wijn zal in nieuwe 
zakken moeten gaan. Anders scheuren ze uit. Maar we hopen, dat iedereen 
meehelpt. Dat dit jongeren gegund wordt.  
Dat kritiek opbouwend zal zijn. Dat we samen van onze ervaringen leren. 
Omdat we in de Geest van Jezus verder willen gaan en ons geloof, dat ook 
het geloof van Leo was, willen doorgeven aan volgende generaties!  
 

                                                                     Pastoraal medewerker Frank de Heus 

______________________________________________________________ 

 

Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 

 

Deze dag wordt gehouden op vrijdag 24 mei a.s. en vindt plaats in de 
Heilige Maria Geboorte Kerk. De ontmoetingsdag is bestemd voor 
parochianen die een verminderde gezondheid en/of eenzaamheid 
ervaren, van 83 jaar en ouder met hun partner. 
 

U krijgt een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunt zich d.m.v. de 
invulstrook opgeven. 
Als u geen bericht heeft ontvangen kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum tel. 5381224 (maandag t/m donderdag 10.00 -11.30 uur) 
 

Het thema is: ‘Laat jouw licht stralen’ 
 

We beginnen met een Eucharistieviering om 10.00 uur met aansluitend 
ziekenzalving/ziekenzegening. 
Daarna wordt er, in het parochiecentrum, koffie/thee geschonken en is het 
een gezellig samenzijn onder genot van een hapje en een drankje. 
 

Voor de lunch wordt gezorgd. 
Rond 14.00 uur is de dag ten einde. 
 

We hopen velen te mogen 
begroeten en wensen u een fijne  
en gezellige dag toe. 
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Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 

 

Er vind elk 2e weekend van de maand op de 
zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of 
familieviering plaats in de  
H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel.  
De volgende viering is op zaterdag 11 mei. 

______________________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: Opbrengst Vastenactie 2024 

 

Dit jaar gingen we ons inzetten voor de mensen in Zimbabwe, die door 
klimaatverandering lange droge periodes moeten trotseren.  
Met dank aan de katholieke basisscholen, de kinderen die dit jaar de Eerste 
Heilige Communie deden en de bekende vastenzakjes is er een prachtig 
resultaat tot stand gekomen.  
Het totaalbedrag is tot nu toe een kleine € 3.000 

Hierbij zijn alle bedragen die u via de QR-code overgemaakt hebt of direct 
aan de Vastenactie overgemaakt hebt, niet vermeldt. 
De vastenzakjes kunnen nog tot eind mei ingeleverd worden bij de 
gastdames in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. 
Namens de bevolking in Zimbabwe hartelijk dank voor uw giften. 
______________________________________________________________ 

 

Nieuwe seizoen Oase 

 

Kaffee und Kuchen: Bij de Oase aan de Dinkel bij 
Gronau is het inmiddels weer elke zondag goed rusten.  
Koffie en wat lekkers staat dan voor u klaar tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Oasefeuer: In de even weken wordt tweewekelijks op de vrijdagavond een 
zgn. Oasefeuer gehouden rond het jaarthema:  
"Tolleranz gibt Frieden   /   Verdraagzaamheid geeft vrede". Een Oasefeuer is 
een lezing rond een kampvuur in de open lucht met discussie en lekkers. 
 

Data Oasefeuer: Het eerste Oasefeuer is op vrijdag 3 mei om 19.00 uur en 
wordt dus vervolgd op 17 en 31 mei, 14 en 28 juni etc.).  
Er wordt een extra Oasefeuer gehouden op vrijdag 21 juni. Daarover later 
meer. Zo vindt u deze unieke plek: Dinkelstraße 24, Gronau (helemaal aan 
het einde van de straat links bij de Dinkel).  
Zie de kaart op: https://oase-gronau-losser.org/nl/wat-wij-doen/route 
 

                                                                                          Weet dat u welkom bent! 
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Nationale Dodenherdenking in Losser met oecumenische viering 
 

Zaterdag 4 mei is het Nationale 
Dodenherdenking. In Losser wordt 
traditiegetrouw begonnen met een 
oecumenische viering om 19.00 uur in de Heilige 
Maria Geboortekerk met als voorgangers  
ds. Hennie Marsman en parochieel voorganger 
mevr. Rietie Kenter. Het thema is dit jaar: 
Vrijheid vertelt – opmaat naar 80 jaar vrijheid. 
Na afloop van de viering, rond 19.30 uur, volgt 
een Stille Tocht via de katholieke begraafplaats en het Joods monument 
naar het Martinusplein, waar The Last Post ten gehore zal worden gebracht. 
Na de twee minuten stilte, het Wilhelmus en een toespraak door de 
burgemeester volgen de kransleggingen. Het muziekkorps speelt passende 
muziek. 
______________________________________________________________ 
 

Fietsen voor Vrede van Glanerbrug naar de Oase bij Gronau 
 

Zondag 5 mei kunt u mee fietsen voor vrede!  
 

De fietstocht begint om 14.00 uur vanaf het kerkplein voor de O.L.V. van de 
H. Rozenkranskerk in Glanerbrug en gaat langs verschillende plekken en 
monumenten van oorlog en vrede in Glanerbrug en Gronau, waar bij elke 
stop een gedicht wordt voorgelezen.  
De fietstocht eindigt rond 16.00 uur bij de Oase aan de Dinkel, waar 
gezamenlijk gerust en gegeten kan worden. Neemt u ook wat lekkers mee 
om te delen bij de koffie en thee! 

Vanuit de Oase kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis.  
 

Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. 
 

Deze fietstocht is georganiseerd door Vrouwen 
voor Vrede Enschede en wordt gesteund door 
Enschede voor Vrede. 
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HEMELVAARTSDAG 2024: Dauwtrappen en Dauwtrapviering in 
Openluchttheater Brilmansdennen. 
 

Op Hemelvaartsdag, 9 mei a.s. wordt u om 7.00 uur 
uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke 
wandeling van ruim 1½ uur.  
Op deze tijd wordt gestart met ‘het dauwtrappen’, 
waarbij de organisatie veronderstelt dat op dit 
tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan 
deelnemen.  
Het vertrek is vanaf de ingang van het 
Openluchttheater aan de Gildehauserweg in Losser.  
Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het 
wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het 
parochiesecretariaat Mariavlucht,  
telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag  
tussen 9.00 uur en 12.00 uur of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl 
 

Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater 
een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en 
Alfred Westenbroek wordt geleid. Beide voorgangers hebben het 
voornemen aan de wandeltocht deel te nemen en onderweg voor een 
inspirerende tekst te zorgen.  
Tijdens de dienst vindt een collecte plaats voor het goede doel.  
Dit jaar is gekozen voor de stichting “Leergeld Losser”*.  
Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior.  
Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen 
en is er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi en 
goed begin van Hemelvaartsdag 2024.  
 

Op de website van ‘Leergeld Losser’ staat o.a. vermeld: ”Wij helpen 
kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de gemeente Losser. Samen met 
andere stichtingen in Nederland, zorgen wij ervoor dat alle kinderen in 
Nederland dezelfde kansen hebben. We helpen bijvoorbeeld met 
schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau”.  
Meer informatie vindt u op de site https://www.leergeldlosser.nl/ 

U kunt t/m 20 mei kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 5 juni verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Op 
45 uur 

Gronausestraat 

Onderwijs 
veranderen

Uw 
Shabee 
Het 
extreme 
eigen 

armoedecirkel

Met 
Shabee 

n
 

Wat mag u allemaal inleveren? 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van 
kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm 
van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, 
handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. 
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. 
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 
tafelkleden aan.  
 

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie of wilt u 
misschien zelf als vrijwilliger aan de slag?  
 

Kijkt u dan eens op de website www.samskledingactie.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook:  telefoonnummer 088 2080100 

 

Met vriendelijke groet,                                                Sam’s Kledingactie (Leek) 
 

http://www.samskledingactie.nl
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Zomerkampen 2024 

 

Het aartsbisdom Utrecht organiseert voor 
kinderen en tieners zomerkampen. 
 

Het kinderkamp is van 3 t/m 8 augustus en heeft als thema: 
Ga je mee op wereldreis? 

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Er kunnen 
maximaal 30 kinderen deelnemen. De kosten zijn € 125 per kind. Als er 
meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van  
€ 75 per extra kind. 
 

Het tienerkamp is van 3/m 8 augustus en heeft als thema: 
Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? 

Het kamp is bedoeld voor tieners van 13 t/m 16 jaar. Er kunnen maximaal 
30 tieners deelnemen. De kosten zijn € 145 per tiener. Als er meerdere 
tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van  
€ 95 per extra tiener. 
 

Het kinderkamp en het tienerkamp vinden plaats op kampeerboerderij  
De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a in Haarle. 
 

Aanmelden kan tot 30 juni 2024 via www.jongaartsbisdom.nl 
____________________________________________________________ 

 

Herfstreis naar Taizé 

 

Van zondag 27 oktober t/m zondag 3 november 2024 (herfstvakantie) 
reizen we met busjes vanuit Losser  naar Taizé en weer terug. 
De reis is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. 

 

De kosten zijn ongeveer € 250 per persoon. 
 

Wij organiseren een informatieavond op 
woensdag 15 mei om 20.00 uur in Losser. 
 

U kunt zich hiervoor aanmelden via 
Taizelosser@gmail.com. 



11 

 

Taizéviering in Losser op 18 mei 2024 

 

Op zaterdag 18 mei zal er om 19.00 uur een Taizéviering plaatsvinden in de 
Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Deze viering lijkt qua vorm en 
duur (ongeveer drie kwartier) op de manier waarop men in de 
kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft.  
Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. 
Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed te kunnen volgen en 
om goed mee te kunnen zingen is de complete orde van dienst, inclusief 
muzieknoten beschikbaar op papier. 
Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Aleida 
Leurinkhuis (naast de kerk), onder het genot van een kop koffie of thee.  
De Taizévieringen worden voorbereid door mensen uit Losser en Borne.  
Wees allen van harte welkom om met ons mee te vieren! 
 

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, 
Anne Lamers, Steffi Schulz-Pedersen en Johan Meijer. 
______________________________________________________________ 

 

Lof! God loven in alle seizoenen van ons leven.  
 

Lof! is een muziekavond in de protestantse gemeente 
in Losser die eens per twee maanden op vrijdagavond 
plaatsvindt. Een avond om samen te komen, God te prijzen, ons geloof te 
beleven en te delen, te luisteren, te bezinnen en te bidden. Aangezien we de 
lofzang gaande willen houden, in welk seizoen (van ons leven) we ook zitten. 
Het is een laagdrempelige en open avond waar iedereen welkom is.  
 

Het afgelopen jaar hebben we samen prachtige Lof! avonden mogen beleven 
en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Het waren avonden waarop we 
samen zijn gekomen om God te eren en te delen in ons geloof. Wie je ook 
bent, waar je ook vandaan komt, met welk gemoed je er zit: op Lof! avonden 
ervaren we de gemeenschap met de levende Heer in de muziek die we 
samen maken. “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 
ben ik in hun midden” (Mattheus 18:20 NBV). 
De eerstvolgende avond is op vrijdag 31 mei, inloop 19.45 uur,  
start 20.00 uur. Weet je meer dan welkom.  
 
Contact: Dorien en Adriaan van der Goot, adriaanvdgoot@gmail.com . 

mailto:adriaanvdgoot@gmail.com
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 28 april 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

H. Maria Geboortekerk Losser 

Zo 28 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

Wo 1 mei 09.30 CV werkgroep 

Dodenherdenking: 
Za 4 mei 19.00 OV ds. Marsman en werkgroep 

Zo 5 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Mis Jaspers Greg) 
Wo 8 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Hemelvaart: viering in openluchttheater Brilmansdennen 

Do 9 mei 09.00 OV ds. Marsman en werkgroep Excelsior 
Kleuterviering: 
Za 11 mei 16.00 GV werkgroep  Vivace 

Zo 12 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 15 mei 09.30 CV past. werker de Heus   

Pinksteren: 
Zo 19 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Mis Gounod Greg) 
Wo 22 mei 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Ontmoetingsdag: 
Vrij 24 mei 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 26 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 29 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Eerste Heilige Communie: 
Zo 2 juni 09.30 EV pr. Daggenvoorde en pw. de Heus         Liedwientjes 

  11.30 EV pr. Daggenvoorde en pw. de Heus            Liedwientjes 

Wo 5 juni 09.30 CV werkgroep 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Do 25 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 5 mei 09.30 EV pv. Rekveld , Doopviering  Gemengd koor 

Pinksteren: 
Za 18 mei 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Do 23 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 25 mei 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Do 30 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 2 juni 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 

Vrij 26 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 12 mei 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

Ontmoetingsdag: 
Wo 22 mei 14.00 EV parochievicaris Rekveld 

Vrij 31 mei 19.00 EV parochievicaris Rekveld  (in parochiehuis) 
 

Jacobus Lonneker 

Zo 28 apr 10.00 EV pastor Kortstee 

Ontmoetingsdag: 
Wo 1 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 12 mei 10.00 CV pastor v d Hulst  Gemengd koor 

Pinksteren: 
Za 18 mei 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 26 mei 10.00 EV pr. Oude Vrielink  Gemengd koor 

Za 1 juni 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Wo 5 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

_______________________________________________________________ 

 

Video van de Paus – voor de rol van vrouwen 

 

Paus Franciscus neemt het deze maand op voor de vrouw. In veel delen van 
de wereld worden vrouwen behandeld als wegwerpartikel. 
Er zijn landen waar vrouwen geen toegang hebben tot subsidies om een 
bedrijf op te zetten of naar school te gaan. Wist je dat dit in de 21e eeuw nog 
steeds gebeurt? Het is tijd om in actie te komen. In een nieuwe intentie van 
de Video van de Paus, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk 
van de Paus, benadrukt Paus Franciscus het belang van regeringen die zich 
inzetten om discriminerende wetten uit te bannen, en actief werken om 
ervoor te zorgen dat de waardigheid en mensenrechten van vrouwen worden 
gewaarborgd. 
De gebedsintentie voor deze maand is daarom: “Laten we bidden dat de 
waardigheid en rijkdom van de vrouwen in alle culturen wordt erkend en dat 
er een einde komt aan de discriminatie waaronder zij in verschillende delen 
van de wereld lijden.” 

U vindt de video op YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q7qcB2B2PQQ&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7qcB2B2PQQ&t=10s
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 
 

Dopen 

Op zaterdag 6 april zijn Jursendriön en Judrean Salesia gedoopt. 
 

De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden  
 

Marcel de Jong    * 19-04-1958—22-02-2024 † 

 

Henry van het Reve     1944—2024 

Henry werd geboren in Enschede. Er waren wat problemen in het gezin. 
Daarom ging hij wonen bij de ouders van Ria Brueker, nadat hij Ria had leren 
kennen tijdens een dansavond. Bij de gastvrije familie Brueker was hij van 
harte welkom. Na enkele jaren stapten Henry en Ria in het huwelijksbootje. 
Hun relatie werd gezegend met twee lieve dochters. Henry heeft vele jaren 
als bedrijfsleider gewerkt bij tuincentrum Oosterik in Denekamp.  
Hij stelde hoge eisen aan zichzelf, reden waarom hij een burn-out kreeg en 
thuis kwam. Samen hebben ze genoten van de vele vakanties door Europa 
met hun caravan. Vele kerken bezochten ze dan en steevast werd er een 
kaarsje ontstoken. Ook fietsen deden ze graag.  
Maar zijn gezin was toch wel het belangrijkst voor Henry.  
Na een korte, maar hevige ziekteperiode van slechts één week heeft hij in 
het bijzijn van Ria en de kinderen zijn laatste adem uitgeblazen.  
Op 7 maart hebben we hem tijdens de avondwake herdacht, waarna de 
volgende dag in kleine kring de crematie heeft plaatsgevonden.  
 

Gerard Braam    * 31-03-1937—06-03-2024 † 

 

Henk Damhuis     1940—2024 

Boer zijn was je trots! 

Henk was boer in hart en nieren, het werk op de boerderij was ook zijn 
hobby, hij genoot ervan. Die passie werd gevoeld door mens en dier en dat 
werd bekroond met het fokken van een topstier. Henk was ongelofelijk trots 
op dit resultaat. Maar bovenal was hij de liefste man, de beste vader, lieve 
opa en goede vriend. Zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen waren 
hem alles maar ook de band met familie was waardevol.  
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Henk was een mensen-mens, even een praatje maken, geïnteresseerd in de 
ander. Altijd hartelijk en warm. Weinig nemen en veel geven.    
Henk is op woensdag 20 maart rustig uit het leven weggegleden en op  
maandag 25 maart hadden we hem voor het laatst in ons midden in de  
H. Maria Geboortekerk.  
Bedankt Henk, pa en opa, wij zijn ontzettend trots op jou! 

 

Willy Tenfelde     1935—2024 

Willy is geboren in Erica en groeit op in Drente. Na de kweekschool gaat Willy 
werken als onderwijzer. Hij leert Leny kennen, ze trouwen en verhuizen naar 
Bornerbroek, Schoonebeek en Losser. Hier geeft hij les aan de 
huishoudschool. Ze krijgen drie kinderen en tot hun grote geluk komen er vijf 
kleindochters bij waar Willy erg gek op was en een achterkleinkind.  
Willy is een graag geziene, sportieve energieke man met meerdere 
kwaliteiten; sociaal, mild, serieus, rechtvaardig en zeer nauwgezet.  
Hier profiteert ook de St. Martinuskerk van. Willy zit jarenlang in het 
kerkbestuur, parochieraad en is er vaste collectant. Vanaf het begin zit hij in 
de redactie van parochieblad ’t Klöpke, hij heeft dit gedaan tot een paar 
maanden geleden.  
Veel moeite heeft hij gehad met het sluiten van de St. Martinuskerk. 
Na 5 weken ziekbed is Willy op Goede Vrijdag na het ontvangen van de 
ziekenzalving, thuis omringd door zijn gezin, op de leeftijd van 89 jaar 
overleden. 

Johan Brake    * 20-12-1928—04-04-2024 † 

______________________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 
 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 

Het programma voor de eerste helft van 2024: 
 

28 april: Bingo 

26 mei: K.W.W. Kieken wat wordt… 

30 juni: afsluiting eerste helft 
 

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.  
 

Samen worden het gezellige middagen en iedereen is van harte welkom.  
 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 
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Heilige Bernadette 
 

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar 
Nederland. Een schrijn met haar reliek (een stuk 
van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes 
naar Nederland en maakt een rondgang door alle 
zeven Nederlandse bisdommen. 
Van 16 t/m 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom 
Utrecht: eerst in de Broederenkerk te Deventer en 
daarna in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. 
Op korte termijn komt er ook een landelijke website over de rondgang van 
de reliekschrijn door Nederland. Wanneer het zover is, zullen wij dat 
uiteraard zo snel mogelijk melden op www.aartsbisdom.nl – houdt u onze 
website dus in de gaten voor de laatste updates! 

 

Met vriendelijke groet,                           Roland Enthoven Aartsbisdom Utrecht 

______________________________________________________________ 

 

Oldenhove (Zorggroep St. Maarten) zoekt een lector/ lectrice 
 

Iedere zondag is er in de dagvoorziening van 
verpleeghuis Oldenhove een R.K. viering voor de 
bewoners van Oldenhove en Maartens-Stede. 
Deze begint om 10.00 uur en duurt een uurtje.  

 

Er zijn iedere zondag zo tussen de 25 en 35 bewoners aanwezig. 
Voor deze vieringen zijn wij op zoek naar één of meerdere lectoren/ 
lectrices. Uw hoofdtaak binnen de liturgie is het lezen van de eerste lezing 
en de voorbeden. 
Hoe vaak u komt kunnen we in onderling overleg afspreken.  
Bijvoorbeeld 1x per 3 weken. 
Het is vrijwilligerswerk, maar eventueel gemaakte reiskosten kunt u 
declareren en er wordt ieder jaar een gezellig uitje voor de kerkvrijwilligers 
georganiseerd. 
 

Na afloop van de viering is het altijd nog gezellig napraten met elkaar onder 
het genot van een kopje koffie of thee en menigmaal ook met wat lekkers. 
Lijkt u dit wel wat, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
U bent van harte welkom! 

 

Met hartelijke groet,                               Jeroen Heemink, Geestelijk verzorger 

e-mail: j.heemink@zorggroepsintmaarten.nl; tel.: 06 22 75 61 34  

mailto:j.heemink@zorggroepsintmaarten.nl
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Werelddag voor kinderen 

 

Paus Franciscus riep deze nieuwe, jaarlijks terugkerende dag uit en schreef 
een korte boodschap die hij richt vooral aan de kinderen zelf.  
 

In het weekend van 25 en 26 mei 2024 viert de Kerk voor de eerste keer de 
Werelddag voor Kinderen. In een korte boodschap richt de paus zich vooral 
tot de kinderen. Hij herinnert ons eraan dat wij allemaal kinderen zijn, 
broeders en zusters van elkaar. We zouden niet leven als anderen ons niet in 
deze wereld gebracht zouden hebben en we kunnen ook niet groeien 
zonder te beminnen en bemind te worden. 

Paus Franciscus noemt de kinderen een 
vreugde voor hun ouders, de 
mensenfamilie en de Kerk. Hierbinnen 
vormen we allemaal een schakel in een 
ketting die reikt van het verleden naar de 
toekomst. Daarom moedigt hij de 
kinderen aan te luisteren naar de verhalen 
van ouders en grootouders, maar ook naar 

verhalen van kinderen die kampen met ziekte en beroofd zijn van hun kind-

zijn - omdat ze te maken hebben met oorlog en geweld, op straat leven, als 
kindsoldaat vechten in een oorlog of ten prooi vallen aan criminele 
organisaties. 
Het is volgens de paus echter niet voldoende met elkaar verbonden te zijn. 
We zijn immers ook verenigd in Jezus Christus. Hij is altijd dicht bij ons. Zijn 
Geest gaat voor ons uit en vergezelt ons op de wegen van de wereld. Jezus 
zei ons: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 5, 21). De paus heeft 
bewust dit als thema van de eerste Werelddag voor Kinderen gekozen. Met 
Jezus kunnen we dromen van een vernieuwing van de menselijke familie en 
werken aan een meer broederlijke samenleving. Dit begint met kleine 
dingen zoals iemand groeten, iemand om vergeving vragen en iemand 
gewoon bedanken. “Onze wereld zal veranderen als we deze kleine stappen 
zetten,” aldus de paus. 
Als we echt gelukkig willen zijn, besluit de paus, moeten we elke dag bidden, 
omdat het gebed ons direct met God verbindt. Paus Franciscus concretiseert 
dit door de kinderen uit te nodigen om als voorbereiding op de Werelddag 
voor Kinderen, dagelijks het Onze Vader te bidden, samen met broers en 
zussen, ouders en grootouders. “Hij roept ons en Hij wil dat we ons actief 
met Hem verenigen om bouwers te worden van een meer menselijke, 
rechtvaardige en vreedzame wereld… God heeft ons bemind van alle 
eeuwigheid. Hij ziet op ons neer met de ogen van een liefdevolle Vader en 
Moeder. Hij vergeet ons nooit en vergezelt en vernieuwt ons elke dag met 
zijn Geest.” 
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Space for Grace 

 

Het zoemt al een tijdje rond…. Space for Grace. Dat we 
als parochies Zuidoost Twente deelnemer zijn.  
En daardoor professionele begeleiding en extra budget 
hebben voor verbindende activiteiten. En hoe mooi dat 
samenvalt met de Missionaire Parochie. Hoogste tijd om te vertellen wat het 
precies inhoudt en vooral ook hoe we hier deelnemer in zijn geworden. 
 

Het begint met een telefoontje…. 
Medio juni ‘23. Er is een project, waar je je voor in kan schrijven. Het heet 
Space for Grace. Initiatief van Porticus, Kaski, Zalige Zalm, Huis van 
Dominicus en Hoe dan Wel. Wat het precies is? Kijk op Space for Grace.nl, 
daar vind je alle info. We kunnen een aanvraag indienen. Dus werk aan de 
winkel! 
Voorlopige aanvraag ingediend 

Dat moet uiterlijk begin juli. Paul Daggenvoorde en Frank de Heus 
formuleren de eerste opzet:  
“Professionele expertise nodig om (ook via de digitale weg) missionair te 
kunnen zijn. Mensen bereiken en bereikbaar maken voor elkaar. Verbinden. 
Expertise die wij daardoor opdoen beschikbaar maken voor andere parochies 
in bisdom. Nieuwe doelgroepen bereiken en aanspreken en voeden met de 
inhoud van ons geloof.”  
Aan de hand daarvan volgt een intake gesprek. Gesprek via Zoom op 3 juli. 
Frank de Heus, Hetty Mulder en Monique Lubbers spreken via Teams met 
Suzan Doodeman en Johannes van den Akker van Hoe dan Wel. Zij doen de 
voorselectie voor Space for Grace. 
Van voorlopige aanvraag naar complete projectaanvraag 

Na het intake gesprek wordt duidelijk, dat de aanvraag gericht moet zijn op 
drie kernpunten: Gemeenschap bouwen, Vitaliteit, Innovatie. 
Coaching leert ons de project aanvraag te versmallen. Schrijven en 
bijschaven. Maak het concreter, maak het beter meetbaar, wat wil je 
bereiken, wat is je experiment. 
In goede samenspraak en overleg met de ZOT brede werkgroep PR en 
Communicatie hebben Frank en Hetty namens parochies ZOT op 31 oktober 
het projectplan “Naar buiten keren” ingestuurd. Wetend dat er budget is 
voor maximaal 10 projecten. En er 17 worden ingediend. Kort voor kerst zal 
de jury haar besluit kenbaar maken. 
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21 december ’s avonds 22.15 uur: we zijn geselecteerd!!!!!! 

Uiteindelijk zijn zes ingediende projecten geselecteerd, waaronder ons 
project. Wat een opsteker! Maar ook: handen aan de ploeg! Want het schept 
uiteraard verplichtingen. We ontvangen budget om de gewenste doelen te 
bereiken in 2024, dat moeten we ook verantwoorden. 
Wat houdt het project “Naar buiten keren” in? 

Doel is om meer mensen bij de kerk te betrekken. Kerk als centrum van 
geloof, gemeenschapsopbouw en verbinding. Over locaties heen, dus 
missionair. Binnen Zuidoost Twente, maar van harte bereid om expertise en 
ervaring breder te delen. We focussen op de groep 30 – 50 jarigen, omdat 
deze groep een sandwichfunctie heeft. Zowel naar kinderen en tieners als 
ook naar ouderen. Hoe bereiken we deze groep het best? Wat is de ideale 
media-mix? Hoe willen we ons presenteren? 

Wat is je experiment? 

Dat is een van de vragen uit het Space for Grace werkplan. Ons experiment 
bestaat uit het organiseren en uitvoeren van 

Kleuterkerk in Enschede, Losser en Haaksbergen (doelgroep kleuters en 
ouders) 

Theatergroep ’S Tof in Losser: Bijbelse verhalen in toneelvorm 
(doelgroep tieners en ouders) 

Stille aanbidding: georganiseerd door en voor doelgroep jonge 
katholieken in Jacobuskerk Enschede 

Gospelconcert: georganiseerd door en voor (jongeren)koren Zuidoost 
Twente. 

Zuidoost Twente: hoe bereiken we de mensen en hoe vinden ze ons? 

De drie samenwerkende parochies Zuidoost Twente presenteren zich in de 
loop van dit voorjaar via een gezamenlijke website. Daar is een huisstijl en 
logo voor ontworpen.  
De facebook en instagram accounts heten sinds kort “Zuidoost Twente”. 
Daarnaast worden panelbijeenkomsten opgestart om vooral te luisteren en 
te inventariseren welke vragen en behoeften er zijn onder katholieken (al 
dan niet parochiaan) in de genoemde leeftijdscategorie in Zuidoost Twente 

Kortom: Space for Grace in een missionaire parochie! 

Wij nemen je de komende maanden graag mee in de vorderingen van de 
verschillende projecten. En wie denkt: daar wil ik best mijn steentje aan 
bijdragen: meld je graag bij 
                                                   Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
                                           Hetty Mulder: communicatie@rkzuidoosttwente.nl 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:communicatie@rkzuidoosttwente.nl
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Nieuwe website voor Zuidoost Twente in de maak! 

 

Via onze wekelijkse 
nieuwsbrief bent u 
waarschijnlijk al gewend aan 
de naam Zuidoost Twente:  
dit omvat het 
parochieverband van de 
parochies Maria Vlucht, Jacobusparochie Enschede en de Franciscusparochie 
Haaksbergen e.o. Het pastoresteam rouleert tussen de 11 kerken van deze 
parochies en de secretariaten en besturen werken al veel samen. Ook 
werken de drie parochies samen in het project Space for Grace.  
Daarin worden onze parochies begeleid om meer missionair te zijn.  
Ons project heet “Naar buiten keren” en richt zich vooral op kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Dat merkt u b.v. al aan de maandelijkse 
kleutervieringen.  
Binnenkort zullen deze krachten gebundeld worden in een nieuwe website! 
We kunnen u alvast verklappen dat deze mooi en overzichtelijk wordt! 
 

Via de wekelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.  
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
secretariaat@mariavlucht.nl en deze ook altijd in de loop van de woensdag 
vinden op onze website www.mariavlucht.nl en op onze Facebookpagina, 
die inmiddels al is omgedoopt in www.facebook.com/rkzuidoosttwente  
______________________________________________________________ 

 

Vormelingendag op 12 mei in Utrecht 

 

Ga jij binnenkort beginnen met de voorbereiding op je H. Vormsel?  
Of ben je al bezig? Of ben je al gevormd? Dan ben jij van harte welkom op 
deze Vormelingendag op zondag 12 mei!  
Deze dag is dit keer voor alle tieners en jongeren van alle vicariaten samen. 
De ochtend wordt begonnen met een mooie Eucharistieviering en ‘s middags 
is er een gezellig actief programma.  
Daarna volgt nog een verrassing. Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op! 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 19 april via 
secretariaat@mariavlucht.nl of tot uiterlijk 25 april via het 
aanmeldingsformulier op de website van Jong Aartsbisdom:  
https://www.jongaartsbisdom.nl/vormelingendag-12-mei-
meld-je-nu-aan/  
 

Daar vind je alle informatie over het programma! 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
http://www.mariavlucht.nl
http://www.facebook.com/rkzuidoosttwente
mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
https://www.jongaartsbisdom.nl/vormelingendag-12-mei-meld-je-nu-aan/
https://www.jongaartsbisdom.nl/vormelingendag-12-mei-meld-je-nu-aan/
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Afscheid dominee Hennie Marsman 

 

Zondag 12 mei zal dominee Hennie Marsman afscheid 
nemen van de Protestantse gemeente Losser.  
 

Er is ’s ochtends een kerkdienst om 10.00 uur in de 
Protestantse kerk en aansluitend is er gelegenheid om 
afscheid te nemen bij de receptie in het Aleida Leurinkhuis.  
Via deze weg willen we haar hartelijk bedanken voor al haar betrokkenheid 
in Losser, ook bij de vele oecumenische vieringen.  
We wensen haar een goede, nieuwe werkplek in Varsseveld. 
______________________________________________________________ 

 

Filmavond Laudato Si’: Wereldvrouwen over het klimaat 
 

Donderdag 23 mei biedt de werkgroep Laudato 
Si’ in het kader van de jaarlijkse Laudato Si’-
week weer een filmavond in de grote 
parochiezaal van het parochiecentrum van de 
H. Maria Geboortekerk aan. De avond begint 
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Wereldvrouwen vertellen over de 
impact van het klimaat op ons leven en hoe we daarmee om kunnen gaan. 
De popcorn staat klaar! 

De werkgroep Laudato Si' van het parochieverband Zuidoost Twente wil 
graag parochianen bewust maken van het belang van het behoeden van de 
Schepping en daarover in gesprek gaan. U kent ons vast al wel van de 
bloemzaadjesactie met Pasen, de leeskring of vorige filmavonden. 
We zijn geïnspireerd door de Encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus en 
hebben een Facebookpagina met wekelijks vele tips en weetjes op het 
gebied van klimaat, biodiversiteit, kunst en spiritualiteit.  
Volg ons op www.facebook.com/groups/laudatositwente 

______________________________________________________________ 

 

Ingezonden stuk 

 

Mijn gedachtes: 
Na het “verhaal” van de barmhartige Samaritaan zei 
Jezus tegen de farizeeërs? “Ga, en doe ook zo”!! 
 

Doen wij dat wel? 

Iets voor een ander? 

                                                                            Een parochiaan 

http://www.facebook.com/groups/laudatositwente
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag 
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 20 mei kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 5 juni verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2024: 
Uiterlijk: 20 mei, 1 juli, 19 augustus 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2024: 
5 juni, 17 juli, 4 september 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

 

Teveel 
 

Er zijn dingen  
die je boven het hoofd groeien. 

 

Ze worden te groot 

en passen niet meer in je leven 

 

Teveel werk. 
Teveel verantwoordelijkheid. 

Teveel geld. 
Teveel tijd. 

 

Was het allemaal maar wat kleiner 

denk je wel eens. 
 

En wat je zelf teveel hebt, 
heeft een ander vaak te weinig. 

 
Simon 


