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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: Henk Engbers   henk.engbers@home.nl 
 
 

 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte   begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 
 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
  
 

Pastoraatsgroep 

Catéchèse:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

 

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 
 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Op weg naar Pasen… 

 

Hoe moet je verder als wanhoop je deel is? 

Hoe moet je door als je weg is versperd? 

Hoe ga je om met verdriet dat teveel is, 
als wat je droomde een nachtmerrie werd? 

 

Pasen is even het donker zien wijken. 
Pasen is zien wat je niet had verwacht, 

is een belofte om verder te kijken: 
er is een weg door het holst van de nacht. 

 

Pasen is opstaan om verder te komen, 
zoeken naar dat wat je kansen vergroot. 

Pasen is hopen en doorgaan met dromen 

leven en weten: de weg loopt niet dood. 
 

Zo zong het koor Op Toon uit Enschede-Noord en Lonneker, jaren 
geleden vóór de coronacrisis. 
Op weg zijn, onderweg zijn op je levenspad… met een doel dat 
misschien in je hoofd wel duidelijk is, wat je uit je ervaring van andere 
jaren wel kent…  
Toch is Pasen, het feest van het nieuwe Leven, geen kant en klaar 
pakket. Nieuw leven moet veroverd worden op pijn en verdriet, 
opstaan en niet bij de pakken neer blijven zitten – het kost kruim en 
volhouden. Het blijft uiteindelijk een mysterie: waar haalt een mens de 
kracht vandaan in alle vergeefse moeite, bij alles wat niet gelukt is, bij 
ziekte zonder uitzicht op genezing? Soms ga je ongezien de weg van 
Jezus door dat diepe dal van eenzaamheid en machteloosheid… naar 
een glimp van een nieuwe dag. Naar een zacht vermoeden dat hoop 
sterker is dan alles wat niet lukt. Nieuwe kansen, groeikracht. 
 

Dat geldt voor ons persoonlijk, dat werkt door 
in onze soms gruwelijke wereld, God blijft  
werkzaam in ons dorp: 
 

“…Pasen is hopen en doorgaan met dromen 

leven en weten: de weg loopt niet dood.!” 
 

Ik wens U een zalig Pasen! 
                                                          Carla Berbée, pastoraal werkster 
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2023: 
mensen op de vlucht 
 

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om 
geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de 
Vastenactiecampagne in het teken van mensen die op de vlucht zijn 
voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos bestaan.  
 

Wereldwijd waren eind 2020 meer dan 89 miljoen mensen op de 
vlucht, dat is 1% van de totale wereldbevolking! In 2022 raakten door 
de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. Verreweg 
de meeste vluchtelingen worden opgevangen in de eigen regio. 
 

Dit jaar ondersteunen we de gevluchte mensen in Zuid-Soedan. 
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl 
 

Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  
Dit kan zoals elk jaar met het bekende vastenzakje,  
De Vastenzakjes ontving u in het vorige Klöpke, en liggen in het 
portaal van de H. Maria Geboortekerk in Losser.  
De vastenzakjes kunnen tot eind mei ingeleverd worden in de 
brievenbus van het parochiecentrum of bij de gastdames. 
 

Ook is het mogelijk direct aan Vastenactie te doneren  
 

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag 

 

of scan de QR-code met de mobiele telefoon en 
maak het bedrag over via iDEAL. 
 

De MOV-groep beveelt deze actie van harte aan. 
                                                           Anja Heerink 

________________________________________________________ 

 

Petitie tegen besluit van Kardinaal Eijk 

 

Tijdens 2 zondagen was er gelegenheid om een handtekening te 
plaatsen voor de petitie, die tegen het besluit van Kardinaal Eijk is. 
In totaal zijn er ongeveer 150 handtekeningen verzameld en verstuurd 
naar de initiatiefnemers in Rossum. Wij vinden dit een goed resultaat. 
 

                                                                                       De Locatieraad 

http://www.vastenactie.nl
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HEMELVAARTSDAG 2023: Dauwtrappen en 
Dauwtrappersviering in openluchttheater Brilmansdennen. 
 

Twintig jaar geleden vond -in het kader van de LAGA- de eerste 
dauwtrappersviering plaats in het openluchttheater; 10 jaar later was 
er op initiatief van diaken Bert Huitink een sponsortocht voor Jurre 
Jonker, een wandeltocht - voorafgaand aan de dauwtrappersviering- 
die vanaf dat moment zijn jaarlijks vervolg kreeg.  
 

Op Hemelvaartsdag, 18 mei a.s. wordt u om 7.00 uur uitgenodigd deel 
te nemen aan de gezamenlijke wandeling van een kleine 2 uur.  
Op deze tijd wordt gestart met ‘het dauwtrappen’, waarbij de 
organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en 
oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het 
openluchttheater aan de Gildehauserweg in Losser.  
Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs 
gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, 
telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
9.00 uur en 12.00 uur  
of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl 
 

Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het 
openluchttheater een oecumenische gebedsdienst plaats, die door  
ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée wordt geleid.  
Beide voorgangers hebben het voornemen aan de wandeltocht deel te 
nemen en onderweg voor een inspirerende tekst te zorgen.  
 

Tijdens de dienst vindt een collecte 
plaats voor een goed doel (welke, op 
het moment van schrijven nog niet 
bekend is).  

Muzikale medewerking wordt verleend 
door het Dameskoor (en een aantal 
vrijwilligers) o.l.v. Carlo van den Beld.  

Na afloop van de dienst staan koffie 
en broodjes klaar voor de aanwezigen 
en is er de gelegenheid voor een 
gezellig samenzijn: 
al met al een mooi en goed begin van 
Hemelvaartsdag 2023.  

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Contactgroep alleenstaanden 
 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 

30 april        Het weer 
29 mei           Een gezellige middag 

25 juni          Sluiting eerste helft 
 

We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 te Losser. 
We maken er samen gezellige middagen van  
en iedereen is van harte welkom. 
Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 

_______________________________________________________ 

Optreden Vastenactie-poppenspeler op school ‘de Veldzijde’ 
 

Op 15 maart werd er door de Vastenactie 
een fantastisch optreden verzorgd. 
Poppenspeler en goochelaar Elmar 

speelde voor de kinderen van de Veldzijde het verhaal van twee 
vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Op kinderniveau werd dit thema 
vergeleken met een wandelvakantie met handpop “opa Hans”. Tijdens 
de voorstelling werden een aantal kinderen op het podium geroepen 
om te helpen. Door deze interactie en de diverse goocheltrucjes 
bleven de kinderen enthousiast en gingen helemaal op in het verhaal. 
Aan het einde was de boodschap duidelijk: We moeten elkaar helpen! 
School de Veldzijde is een van de vier katholieke basisscholen in 
Losser en Overdinkel, die zich dit jaar weer inzet voor de Vastenactie. 
Met sponsorlopen, kleine klusjes of sparen met de bekende 
spaarpotjes zullen ze de vluchtelingen in Zuid-Soedan helpen om in 
hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
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Vanuit het Jongerenpastoraat: 
 

Het was het wachten waard. 
Twee jaar geleden maakten we de afspraak met de Commandant van 
de Koninklijke Landmacht Dhr. Martin Wijnen, Generaal. 
Woonachtig in Enschede, bevriend met de ouders van een van onze 
JP begeleiders, was de weg waarschijnlijk iets korter. 
 

We zijn onder de indruk van de toegankelijkheid, zijn bereidheid om 
ons in te passen in zijn volle agenda. 
Voor ons stond een mensenmens. Hij stelde zich voor als Martin en 
onthield de namen van de jongeren. 
Hij nam hun vragen serieus en vertelde op een begrijpelijke manier 
hoe we als Nederland en als lid van de NAVO met defensie omgaan. 
 

Oekraïne is geen lid van de NAVO, toch zetten we ons in voor hen.  
Hoe zit dat? 

Kunnen we ons nog veilig voelen? Waarom geven we zoveel spullen 
weg aan Oekraïne? 

Gijs weet dat we nog maar 18 tanks hebben. Zijn bezorgdheid over 
verdedigen is een goede vraag voor de generaal. Wat leert de 
geschiedenis ons over vrijheid? Hoe zit dat nu precies in Oekraïne? 

Bestaat de mogelijkheid dat Poetin met Zelenski in gesprek gaat? 

 

Wil je ook wat zien van deze boeiende man en zijn werk: bekijk dan 
zijn videocolumns van e-zine via Facebook. Maar pas op: er zijn ook 
fake accounts. Het was een heel bijzondere ontmoeting.  
Eentje om niet snel te vergeten.                                     Ans te Lintelo 

________________________________________________________ 

 

Vier.nu Pasen 
 

De website www.vier.nu is de site van de R.K. Kerk met informatie 
over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. De site ging van 
start met Vier.nu Kerstmis en is nu uitgebreid met Vier.nu Pasen.  
Via deze site willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen zoveel 
mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in de 
parochies te komen, ook in uw parochie. Daarnaast geeft de site heel 
veel informatie over de verschillende hoogfeesten. Vier.nu wil mensen 
bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die 
site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de 
vieringen zijn. 
Kijk de video over vier.nu op rkkerk.nl. 

http://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/feestdagen/pasen
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/02/PR04_RKK-Viernu-Promo-definitief.mp4
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Een spetterend optreden van Theatergroep ‘sTOF! 
 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023 verzorgden 
jongeren van het Jongerenpastoraat Maria Vlucht 
de voorstelling KLIK in basisschool De Wegwijzer 
in Losser. 
 

De groep speelde met maar liefst vijf nieuwe leden. 
De zaal zat helemaal vol! 
 

Het ging over hoe jongeren met social media omgaan: van het delen 
van privé-foto’s op Snapchat tot (opdringerige) influencers van 
YouTube en Instagram en de gevaren van het openbaar delen op 
Facebook wanneer een feestje wordt aangekondigd. 
 

We zagen eerst een groepje kinderen dat druk in de weer was met 
hun mobieltje om zo een feestje te organiseren. Moeder Suzan 
maakte zich zorgen over haar jonge dochter die foto's deelt terwijl ze 
drinkt. Zij vergist zich flink wanneer ze via Tinder een date heeft met 
een beroemde influencer van YouTube, die vooral met zichzelf bezig 
blijkt te zijn. Wat te doen wanneer bestellingen voor het feestje 
verkeerd worden geleverd en veel te duur blijken te zijn? En wanneer 
de Seventies Party iets te openbaar wordt aangekondigd en er opeens 
honderden feestgangers in de tuin staan? Gelukkig is er oom Ed die 
de jongelui vrolijk wakker schudt van hun mobieltjes en uiteindelijk is 
er genoeg chips voor de feestgangers. En de influencer Charlie? Die 
wordt wel heel duidelijk de deur gewezen, want de wereld draait niet 
om haar. Eind goed, al goed! 
De situaties waren herkenbaar, de liedjes waren hilarisch en de 
spelers fantastisch! Aan het eind werden alle acteurs voorgesteld aan 
het publiek en kreeg de groep een daverend applaus. Ze hebben 
beslist een klik met 'sTOF! Ga zo door! Volg 'sTOF op 
www.theatergroepstof.nl. 

 

                              E. en R. Kenter 



10 

 

H. Maria Geboortekerk Losser 
Witte Donderdag: 
Do 6 apr 09.00 GV viering Martinusschool 
  19.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 19.00 GV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
    Kruisverering 

Paaszaterdag: 
Za 8 apr 15.00  Passion-concert Excelsior 
Za 8 apr 20.30 EV parochievicaris Rekveld  Vivace, Paaswake 

Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
     (Mis Charles Gounod, Greg.) 
Wo 12 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 16 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 19 apr 09.30 CV past. werkster Berbée 

Za 22 apr 16.00 GV past. werkster Berbée  Schelpjesviering 

Zo 23 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 26 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 30 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Wo 3 mei 09.30 CV werkgroep 

Dodenherdenking: 
Do 4 mei 19.00 OV pw Berbée, ds Marsman en pater Saïd 

Zo 7 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
Wo 10 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld  

Zo 14 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 17 mei 09.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
Hemelvaart: 
Do 18 mei 09.00 OV pw Berbée en ds Marsman Dameskoor 
    Viering in Brilmansdennen 

Zo 21 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Vivace 

Wo 24 mei 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Witte Donderdag: 
Do 6 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 15.00 GV parochievicaris Rekveld en werkgroep 

    Viering in park of kerk 

  20.00 GV werkgroep  Dynamique 

    JC Superstar 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 24 mei 
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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Do 13 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 15 apr 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 27 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 29 apr 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Zo 7 mei 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 
Do 11 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 13 mei 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Za 20 mei 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 
 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 19.00 GV werkgroep  Herenkoor 
    Lijdensverhaal 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 10.30 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 
Vrij 14 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Vrij 5 mei 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Za 6 mei 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 14 mei 10.30 CV werkgroep  Herenkoor 
 

Jacobus Lonneker 
Goede Vrijdag: 
Vrij 7 apr 19.00 GV werkgroep  Gemengd koor 
    Gezongen Lijdensverhaal 
Paaszaterdag: 
Za 8 apr 19.00 GV past. werkster Berbée  Liedwientjes 

    EHC Vuur en Water 
Eerste Paasdag: 
Zo 9 apr 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Tweede Paasdag: 
Ma 10 apr 10.00 EV pastor Kortstee  Op Toon 

Za 15 apr 16.00 GV past. werkster Berbée  Liedwientjes 

    Schelpjesviering 

  19.00 CV werkgroep 

Zo 23 apr 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Wo 3 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Za 6 mei 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Op Toon 

Zo 14 mei 10.00 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
Za 20 mei 19.00 CV werkgroep  Herenkoor 

Paasochtendviering op de Oase: 
Op zondag 9 april om 06.00 uur vindt er een 
oecumenische viering op de OASE plaats. 
Voorgangers zijn past. werkster Berbée en Marlies Gartman 
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Kroniek Katholiek Losser 
 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 
 

Dopen 

 

Op zaterdag 4 maart is Jonne Kraesgenberg gedoopt. 
De hartelijke felicitaties voor de dopeling en ouders. 
 

Overleden 

 

Herwie Wiehink     1952—2023    Rectificatie 

Herwie was een bedrijvige en drukbezette man. Uit de verhalen komt 
hij zo naar voren. Maar ook wat hij heeft nagelaten.  
Daar vertelden zijn kinderen over bij de afscheidsdienst op 12 januari 
in de H. Maria Geboortekerk.  
De drijfveer die onder alles lag wat Herwie deed, was wel de liefde.  
En de liefde zoals de apostel Paulus die beschrijft, is niet zo zeer 
‘verliefdheid’, maar veel meer de brede waaier van: aandacht, 
vriendschap, betrokkenheid, vriendelijkheid, er zijn voor een ander, 
trouw blijven en vasthouden. Herwie was een man met passie, bij alles 
wat hij deed: kamperen, kippen fokken of zijn tuin onderhouden.  
Dat gaf hem ook rust. Met Marja was hij een hecht team.  
Door een heel kort ziekbed is dit team onverwacht snel uiteen 
gevallen. Herwie Wiehink is 70 jaar geworden. 
 

Ceciel Bosz-Wissink     1937—2023 

Ceciel wordt geboren in Groenlo. Ze groeit op in een bakkersgezin,  
het is er gastvrij en Ceciel neemt dat in haar verdere leven mee:  
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ is een gevleugelde boodschap 
van haar. Ze leert Gerard Bosz kennen en ze trouwen in 1963.  
Het geluk is groot met de geboorte van hun drie kinderen.  
In Losser gaat ze op volleybal en in de loop der jaren zingt ze bij twee 
koren: het dameskoor en Cantica Nova. Ze is lange tijd lid van het 
Katholieke Vrouwengilde. Ceciel wordt de trotse oma van  
7 kleinkinderen. Naast de zang wandelt ze veel en loopt ondanks haar 
artrose vele jaren de Avondvierdaagse en de Vierdaagse van 
Nijmegen. Zij gaat op haar 79ste samen met Gerard verhuizen naar  
De Lutte, maar wanneer zij afscheid van hem moet nemen, keert ze 
terug en gaat wonen in Maartenstede, waar ze op 16 februari jl. 
overlijdt.  
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Riki Zuithof-Ekkelboom     1937—2023 

Riki was gehuwd met Gerard Zuithof, die nog geen jaar geleden 
overleed. Ze hadden twee zoons, beiden gehuwd en een kleindochter. 
Zij was op de eerste plaats een zorgzame vrouw.  
Jarenlang had ze de zorg voor haar man, die al op betrekkelijk jonge 
leeftijd invalide raakte. Ook haar eigen gezondheid was de laatste  
jaren niet optimaal, maar ze bleef opgeruimd en had, ook in  
Leurinkshof, veel sociale contacten. Riki was zeer creatief. 
Ze schilderde en borduurde prachtige wandkleden. Ze hield van  
voetbal kijken en gezellig uit eten. In het verleden zong ze met veel 
plezier in het koor van de voormalige Martinuskerk, waar ze ook actief 
was in de Lourdeswerkgroep. Op 17 februari is ze in alle rust 
overleden en op 24 februari heeft de uitvaartviering plaats gevonden, 
gevolgd door de crematie.  
 

Marietje Eulderink-Behrens     1937—2023 

Marietje was afkomstig uit het Drentse Onstwedde, maar zij kwam 
met ouders en zussen al jong naar Twente door de textiel. 
Van jongs af aan moest ze hard werken, eerst in de confectie en later 
thuis om haar gezin met twee zonen een beter leven te geven. Bijna 
50 jaar heeft ze met haar man Fons aan de Begoniastraat gewoond. 
Ze was trots op dit eigen huis. 
De laatste jaren ging haar gezichtsvermogen steeds meer achteruit en 
dat beperkte haar enorm. Toch is ze vrij onverwacht in het ziekenhuis 
MST belandt en daar overleden. 
We vierden haar afscheid in het crematorium te Usselo op 24 februari. 
Marietje Eulderink is 85 jaar geworden. 
 

Gerard Even     1944—2023 

Gerard groeide op in een gezin van elf kinderen.  
In 1967 trouwde hij met Marianne, die hij op een dansavond had 
ontmoet. Uit hun huwelijk werden twee dochters geboren.  
De familie is inmiddels uitgebreid met twee schoonzoons en vier  
kleinkinderen met hun partners.  
Vele mooie reizen hebben Gerard en Marianne gemaakt.  
Zo vierden ze met de kinderen hun 50-jarig huwelijk op Kreta.  
Gerard was een echte levensgenieter en was dolblij met de  
kleinkinderen. Afgelopen jaar zijn ze verhuisd naar een mooi  
appartement aan de Langenkamp. Met Gerards lichamelijke 
gezondheid ging het de laatste tijd niet goed, maar geestelijk bleef hij 
tot het laatst helder.  
Een gevleugeld woord van hem was: “’t komt wa goed”. Op de vroege 
morgen van 20 februari heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen. 
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Sam’s Kledingactie 6 mei 
 

Al ruim 55 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood zich in om middels het inzamelen 
van kleding en schoenen gelden te generen voor 
o.a. de (nood)hulpprojecten van Cordaid.  
Ieder voor- en najaar organiseert Sam’s 
Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra 
veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. 
 

Op zaterdag 6 mei a.s. -vanaf 8.00 uur tot uiterlijk 10.45 uur kunt u 
in Losser kleding en schoenen inleveren bij het parochiecentrum van 
de H. Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat 4. 
 

Wat mag u allemaal inleveren? 

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie 
van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel 
in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met 
kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, 
washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding 
verpakt in een gesloten plastic zak. 
 

Uw donatie komt ten goede aan het project van ‘Cordaid’, waarbij 
gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone 
(Ethiopië) worden verbeterd. Met uw donatie wordt gestreefd naar de 
zorg voor betaalbare én bereikbare zorg en om de cijfers van moeder- 
en kindersterfte in Ethiopië nog verder terug te dringen.  
Meer informatie vindt u op de website samskledingactie.nl. 
________________________________________________________ 

LOB-certificaat R.K. begraafplaats Losser 
 

Eind vorig jaar heeft de LOB (Landelijke 
Organisatie van Begraafplaatsen) de resultaten 
van de tweejaarlijkse ‘kwaliteitstoets 
begraafplaatsen’ onder haar leden gepubliceerd. Onze begraafplaats 
heeft samen met 415 andere leden deelgenomen aan dit onderzoek. 
Dat is ongeveer 70% van alle begraafplaatsen in Nederland. 
 

Bij dit onderzoek kwamen diverse onderwerpen aan bod, zoals de 
aanwezige voorzieningen en het onderhoud van de begraafplaats, als 
ook de administratie en het hanteren van het reglement.  
 

De uitkomsten van het onderzoek geven een representatief beeld van 
hoe besturen van begraafplaatsen tegen hun eigen organisatie 
aankijken.  
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De LOB heeft de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Daaruit 
blijkt dat de Losserse begraafplaats, behoort bij de 70% die een 
voldoende score behaald hebben bij de kwaliteitstoets.  
Aan het behalen van deze score is een ‘Verklaring Kwaliteit 
Dienstverlening’ oftewel een certificaat verbonden en daar is de 
begraafplaatscommissie trots op.  
Het certificaat heeft een plekje gekregen in de vitrinekast bij de ingang 
van de begraafplaats. 
                                                                  De begraafplaatscommissie. 
________________________________________________________ 

 

Brief van de pastoor aan de parochianen van Maria Vlucht 
 

Parochie Maria Vlucht: Glanerbrug, Lonneker, Overdinkel en Losser  
Maria Vlucht 12½ jaar - enthousiast weer door! 

 

Op zoek naar nieuwe bestuurders voor de RK Parochie Maria Vlucht. 
Samen met mijn parochiebestuur van Maria Vlucht ben ik, als pastoor, 
op zoek naar enkele bestuurders. Mensen die het aandurven, juist nu, 
om het bestuur van Maria Vlucht voor enkele jaren op zich te nemen. 
Mensen uit Lonneker, Overdinkel, Glanerbrug en Losser. Mensen die 
kunnen besturen. Die bereid zijn om hun kennis en kunde in te zetten 
om een aantal zaken te regelen voor onze parochie.  
De kerk zit in een soort van krimpfase. Dat weten we allemaal.  
Het gaat erom, juist nu, dat we mensen zoeken die de moed hebben 
om in deze fase, zaken kundig te helpen oplossen.  
Het besef dat we samen onderweg zijn, kan ons verbinden.  
We willen die ontmoetingsplek blijven voor jong en oud. Om samen, in 
de geest van het evangelie, het leven te vieren en van het leven te 
leren of gewoon om er te zijn voor elkaar.  
 

Wie is bereid zijn kostbare tijd te besteden aan de kerken van de 
toekomst voor de mensen in onze dorpen?  
 

Voor meer informatie:  
Zie het document: Maria Vlucht 12 ½ jaar - Op zoek naar een nieuw 
bestuur. Dit document vindt u op onze website www.mariavlucht.nl en 
kunt u ook openen door op de link te klikken:  
Op zoek naar een nieuw bestuur.  
U mag mij ook hierover persoonlijk e-mailen: 
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl of bellen: 06 – 39170407.  
 

                                                               Pastoor Paul Daggenvoorde  
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Bidden voor bestuurders en andere vrijwilligers  

 

Wij hebben veel te bieden uit onze door eeuwen en verschillende 
tijden gerijpte geloofstraditie. Kostbaar erfgoed dat niet museaal 
bewaard, maar actief beschikbaar gesteld moet worden. Zodat wijzelf, 
onze tijdgenoten, én de komende generaties het leven ermee 
verrijken. 
 

Dat gaat niet vanzelf. Inspiratie behoeft organisatie. Namelijk dat we 
loslaten en bidden. Daarna komt missie. Dat we overdragen wat we 
ontvangen. Dat vraagt nog meer organisatie. Onze parochies zijn 
organisaties waar we ons geloof verdiepen (catechese), vieren 
(liturgie) en doen: naasten- en vreemden- en ziekenzorg.  
Een parochie is letterlijk gedoe. Er moet veel worden gedaan. 
 

Een stagiaire vatte dat in één beeld samen; "handen gevouwen, 
handen uit de mouwen". 
 

We zoeken voor locatieraden, pastoraatgroep én parochiebestuur 
mensen. Het valt niet mee geschikte kandidaten bereid te vinden. 
Iedereen heeft het druk, of druk gehad, en zoekt tijd voor eigen familie. 
Soms ontmoedigt me het zoeken. Kerk en parochie zijn we sámen.  
 

Een kleiner en grijzer wordende groep kan niet alles blijven doen. 
Laatst dacht ik ineens aan stagiaire Ronald. En vroeg me af of ik er 
wel voldoende voor bid. Dat doe ik inmiddels. Doen jullie mee.  

 

God bidden om hulp van elkaar, de 
helpende handen van nieuwe 
bestuurders en andere vrijwilligers.  
 

En laten we ook bidden vóor onze 
huidige leden in raden en besturen. 
Ze steken hun handen flink uit de 
mouwen!  
 

Doe mee! Ik geloof in de kracht van 
ons gezamenlijk gebed. 
 

                                                                 
Paul Daggenvoorde, pastoor. 
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Gaat u ook met ons mee op 5-daagse voorjaarsbedevaart 
naar Banneux ? 19 t/m 23 mei 2023 

 

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. 
Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen.  
Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariëtte Beco.  
 

Om het u zo aangenaam mogelijk te maken is er een arts, en zijn er 
verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen 
gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig 
wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met 
douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende 
rolstoelen en rollators.  
Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken 
of voor het kopen van een souvenirtje. In die vijf dagen volgen we een 
compleet pelgrimsprogramma.  
Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg.  
We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron 
en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria.  
Er is een bisschop aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle 
vieringen zijn in het Nederlands.  
 

Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten.  
Er is voldoende tijd voor ontspanning.  
En dit alles voor een prijs van € 365,=  alles inbegrepen. 
 

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij: 
propagandist :   Ans Olde Theussink  06 27408273  
propagandist :   Bert Elferink               06 23770341 

 

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie. 
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 24 mei verschijnt,  
uiterlijk 8 mei inleveren/inzenden!!  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven 
artikelen/bijdragen inzenden. 

 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen door een mail te sturen naar 
klopkelosser@gmail.com 

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
 

Inleverdata kopij in 2023: 
Uiterlijk: 8 mei, 19 juni, 21 augustus en 16 oktober 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2023: 
24 mei, 5 juli, 6 september en 1 november 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Colofon 



  

 

 

 

 

Pasen. 
 

Pasen is de dag   
van het licht. 

Verrezen is Jezus Christus. 
De paarse doeken 

hebben een andere kleur. 
Pasen is voor mij heilig, 

een mooie dag 

na de Goede Week. 
 

Annie van Hees 


