
  

 

december 2023 / januari 2024       32e jaargang nummer 6 



2 

 

’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Hans Oude Sogtoen                          Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet    aliesteriet@outlook.com 

Diaconie:  Ad Willems   ad.willems@home.nl 
Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   veger.gert@gmail.com 

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

 

 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Kerstmis 

 

In die tijd werd er een volkstelling gehouden. 
Er werden mensen geteld. Zo horen we in de 
kerstnacht.  
Hier, in onze tijd, werden stemmen geteld. 
Over ons samenleven mogen wij meepraten. 
 

In het begin was het Woord bij God, en het 
Woord was God. Zo horen we op eerste kerstdag.  
Democratie draait erom dat we elkaar ontmoeten als mensen die elkaar iets 
te zeggen hebben. Niet in de zin van 'Die heb ik eens even mijn mening laten 
weten', maar 'Jij hebt mij ook iets te zeggen'. Pas dan ontstaat er 
gemeenschap.  
Democratie werkt niet in een agressiemodus. Er is een 'luisterend hart' 
nodig. Las ik ergens. Ik moet denken aan het synodale proces in onze kerk. 
Dat we in stilte eerst luisteren, voor we spreken. Dat ons woord eerst bij God 
is. In Jezus wordt belichaamd wat God wil zeggen. Jezus is Gods Woord in 
antwoord op ons roepen.   
Het kerstkind, de pasgeboren Jezus, spreekt zelf pas, nadat hij ons leven als 
vluchtelingenkind heeft ervaren. Wat hoor jij bij bezinning in stilte? Voor 
jijzelf iets zegt. En bij elkaar? Wat hebben wij elkaar te zeggen? Wij komen 
tezamen.  
Welkom om samen kerstmis te vieren.  
Alle goeds in het nieuwe jaar! 

 

                                                                                      Paul Daggenvoorde, pastoor 

______________________________________________________________ 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2024 
 

Pastoor Paul Daggenvoorde en pastoraal werker 
Frank de Heus gaan voor bij de eucharistieviering  
van zondag 7 januari om 9 uur. 
Daarna is de nieuwjaarsreceptie in het 
parochiecentrum. 
 

Iedereen is van harte welkom om onder het 
genot van een kop koffie en een drankje elkaar 
alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. 
 

De Locatieraad 
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Het verhaal gaat dat toen Jezus als 
volwassen man Jeruzalem naderde, 
hij over de stad uitkeek en begon te 
huilen. De evangelist Lucas, die dit 
heeft opgetekend, wist al, dat veertig 
jaar later de stad in puin zou liggen. 
Een opstand van het joodse volk 
tegen de Romeinen, zou Jeruzalem 
noodlottig worden. Het hart van de 
stad, de tempel, werd met de grond 
gelijk gemaakt. Of Jezus dat 
voorvoeld heeft, of dat Lucas dat 
Jezus achteraf in het gemoed legt, 
weten we niet. 
Er staat geschreven, dat Jezus huilde. 
‘Had Jeruzalem maar geweten, wat 
haar tot vrede strekte’. Hoe actueel 
wil je het hebben? Op dit moment 
van schrijven, woedt er nog steeds 
een oorlog in Israël. Er is een tijdelijk 
staakt-het-vuren. Gevangenen, 
gegijzelden worden uitgewisseld. Ik 
zie beelden van een joodse vader, die 
na een maand zijn dood gewaande 
dochter in zijn armen sluit. Een 
Palestijnse moeder die na jaren 
vrijkomt, is blij haar zoon weer in de 
armen te sluiten. Wat is hij groot 
geworden! Hij blijft haar kleine 
zoontje! Ik zie mensen, die alleen 
maar verlangen naar vrede, naar rust, 
naar gewoon je eigen familieleven 
kunnen leven. Waarom kan dat niet?! 
Wat strekt Jeruzalem tot vrede? Die 
vraag kun je ook aan jouzelf stellen: 
‘Wat strekt jou tot vrede?’ Ben je 
tevreden met jouw leven? Met jouw 
werk? Gezin? De wereld om jou 
heen? Is jouw leven in balans? Kom 
je voldoende toe aan jezelf, aan jouw 
meest naasten? 

 

In christelijke kerken vieren we met 
Kerstmis, dat God mens wordt onder 
de mensen. De liefde, die God is, wil 
gedeeld worden. God wil 
‘Communio’, gemeenschap met ons 
worden. Van liefde heb je nooit te 
weinig. Hoeveel je er ook van 
weggeeft, het wordt niet minder.  
In die overvloed wil God de mensen 
laten delen. Daartoe is Jezus 
geboren. Om ons te laten zien, hoe je 
dat doet. Door elkaar vertrouwen te 
geven. Er voor elkaar te zijn, als je 
elkaar nodig hebt. Offers brengen 
hoort daar ook bij. Soms moet je wat 
laten om een ander ter wille te zijn. 
Ook voor mensen, die verder weg 
van je staan. Vreemdeling zijn. Maar 
wel in jouw straat wonen.  
Wees niet bang tekort te komen.  
Er is voldoende voor iedereen.  
Daar heeft God voor gezorgd.  
Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, 
die verlangen bemind te worden, het 
leven samen te delen have en goed, 
de pijn en de vreugde, gelukkig te 
zijn. Dat in elkaar terugzien en samen 
beleven. Dat is de ware vrede.  
 

Ik wens u een zalig Kerstfeest! 

 

         Frank de Heus, pastoraal werker 

 

Kerstmis 2023. Wat strekt ons tot vrede? 
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Kleuter- en familievieringen in december in de  
Heilige Maria Geboortekerk in Losser 

 

zondag 24 december 16.00 uur:  
Kleuter-Kerstviering (3 tot 7 jaar) in de kerk 
met leden van koor Vivace. 

 

zondag 24 december 17.30 uur: Familieviering 
(groep 4 t/m 8) met uitreiking Communie met pastor Frank de Heus 
en gelegenheidskoor o.l.v. Carlo van den Beld in de kerk. 

 

zondag 7 januari: 9.00 uur Familieviering met presentatie 
communicanten met pastores Frank de Heus en Paul Daggenvoorde. 
We zingen nog veel Kerstliederen. 

 

Voortaan zal er elk 2e weekend van de maand op 
de zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of 
familieviering zijn in de H.Maria Geboortekerk of 
Martinuskapel.  
 

Op 13 januari wordt het een Kleuterviering, 
waarin ook de schelpjes worden teruggegeven 
aan de doopouders van afgelopen jaar. 

______________________________________________________________ 

 

Losser Oproep: ZANGERS (kinderen en volwassenen) 

gevraagd voor familieviering KERST 

 

Zondag 24 december is er om 17.30 uur een 
familieviering in de Heilige Maria Geboortekerk in 
Losser.  
Het zou leuk zijn als daar een koortje bij zingt.  
We zingen veel traditionele en moderne 
kerstliederen voor kinderen en volwassenen. 
 

Carlo van den Beld is bereid om één keer met ons te 
oefenen.  
 

Stuur zo spoedig mogelijk een berichtje als je mee wilt zingen aan : 
 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33 o.v.v. ZINGEN LOSSER. 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Kerstconcert in de H. Maria Geboortekerk 

 

Zaterdag 16 december om 19.00 uur vindt het 
50e en tevens laatste kerstconcert in deze 
hoedanigheid plaats in de Heilige Maria 
Geboortekerk te Losser. 
U kunt genieten van de liederen die IntOmusic, het Martinikoor en het 
gemengd kerkkoor St. Caecilia zullen laten horen.  
Omdat het een jubileumconcert betreft, zal Agnes Schilderinck een mooi 
kerstlied ten gehore brengen. 
Dit jaar zal Ton Kremer op zijn eigen wijze het kerstconcert presenteren. 
U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en te genieten 
van een sfeervolle muzikale avond. 
De toegang is gratis, maar een vrije gift zal zeer op prijs worden gesteld.  
Het bedrag dat na aftrek van alle kosten overblijft, zal geschonken worden 
aan een goed doel. 
 

______________________________________________________________ 

 

Meezingavond op woensdag 20 december van 20.00 – 21.30 uur.  
 

Wij zingen samen met de gasten koralen uit het Weihnachtsoratorium van 
J.S. Bach. Dit is een mooie voorbereiding voor de komende kerstdagen.  
U hoeft hiervoor geen zangopleiding te hebben gehad.  
Iedereen is van harte welkom, jong en oud, om dit samen met ons koor te 
komen zingen. Voor bladmuziek wordt gezorgd. 
Na afloop hebben we een gezellige nazit met een hapje en een drankje. 
Deze avond vindt plaats in de Thomaskerk aan de  
Thomas de Keyserstraat 20, Enschede. 
                                      Met vriendelijke , Gerda Dreijer PR- ECOK Concertkoor. 
______________________________________________________________ 

 

Cameratoezicht op de begraafplaats 

 

Enkele weken geleden werden camera’s geplaatst op 
de begraafplaats alsook in het kerkportaal van de  
H. Maria Geboortekerk.  
De camera’s werden aangebracht uit preventief 
oogpunt. Opnames zullen alleen dan bekeken worden 
in een situatie dat zich calamiteiten hebben voorgedaan. 
 

                                                                                     De Begraafplaatscommissie. 
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Kring Bijbelvragen 
 

In de kring ‘Bijbelvragen’ gaan we wat dieper in op vragen die het lezen van 
de Bijbel bij je op kan roepen. Dit seizoen komt o.a. de vraag aan de orde hoe 
het zit met al dat geweld in het Oude Testament. 
Vind je het mooi om je wat meer te verdiepen in de Bijbel? Dan is deze kring 
echt iets voor jou. Ook als je voorgaande seizoenen niet mee hebt gedaan, 
kun je gerust nog aanhaken.  

Deze avond vindt plaats op maandag 29 januari 2024 

in het Aleida Leurinkhuis in Losser. 
De avond wordt geleid door ds. Hennie Marsman, 
predikant@protestantsegemeentelosser.nl 
 

Schriftinstuif 
 

Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al vele jaren een 
Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch 
verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. 
We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de 
Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. 
We komen weer bij elkaar op woensdagavond 31 januari in het Aleida 
Leurinkhuis in Losser van 19.15 –20.45 uur. 
_____________________________________________________________ 
 

Jubilaris bij het Dameskoor 
 

Zondag 19 november 2023 vierde het dameskoor van de H. Maria 
Geboortekerk in Losser haar jaarlijkse Caeciliafeest.  
De dag begon met het verzorgen van de gezangen tijdens 
de eucharistieviering, die door pastor Jan Kortstee werd 
voorgegaan. 
 

Voor Marietje Damhuis-Pijnappel had deze dag een 
bijzonder tintje: na afloop van de viering werd ze gehuldigd 
vanwege haar 40-jarig lidmaatschap van het koor.  
Ze werd door Hermien Heijmer, secretaris van de locatieraad, toegesproken 
en zij overhandigde Marietje namens de geloofsgemeenschap een kaars en 
een oorkonde. 
Wat als bijzonder genoemd mag worden is dat, terwijl Marietje jarenlang in 
Oldenzaal woonde, zij haar koor in Losser tóch al die jaren trouw bleef. 
 

Na afloop van de viering werd het feest op locatie voortgezet. Tijdens de 
gezellige bijeenkomst werd de jubilaris opnieuw in het zonnetje gezet met 
een toespraak door de voorzitster van het koor, Carla Metternich, en met het 
aanbieden van een mooi boeket. 
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!  

mailto:predikant@protestantsegemeentelosser.nl
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Top2000 dienst 
 

Eind december stemt een groot deel van 
Nederland weer af op de Top2000, de lijst met 
de meest populaire nummers aller tijden.  
 

Nummers uit de Top2000 zijn te horen in de 
Top2000-kerkdienst, die dit jaar in de 
Protestantse Kerk te Glanerbrug wordt 
gehouden. Het is een viering met ruimte voor 
woorden, voor stilte, voor het aansteken van een kaarsje en vooral voor veel 
goede live muziek.  
 

De popsongs uit de Top-2000 worden live gespeeld en kunnen meegezongen 
worden. De collecte in de dienst is bestemd voor de WensAmbulance Oost-

Nederland.  
De dienst wordt gehouden op vrijdag 29 december 2023 om 19.30 uur in de 
Protestantse Kerk Glanerbrug, Gronausestraat 1200, Glanerbrug en is ook via 
livestream te volgen via www.kerkdienstgemist.nl > Glanerbrug > 
Protestantse Gemeente te Glanerbrug. U / jij bent van harte welkom!  
En: kom op tijd, want vol is vol ! 
 

Net als vorig jaar is de organisatie van deze gezamenlijke Top-2000 dienst in 
handen van de protestantse gemeenten van Glanerbrug, Losser en 
Enschede. 
Voor meer informatie: volg ons op Facebook: 
Top2000dienstEnschedeGlanerbrugLosser of mail met  
ds. Hans Kroeskop (Glanerbrug), dominee@protestantsglanerbrug.nl,  
ds. Hennie Marsman (Losser) predikant@protestantsegemeentelosser.nl  
of Mark Floors (Enschede), mark@fysiotwente.nl  
_______________________________________________________________ 

 

Adventsactie 2023 
 

De collecte van de Adventsactie op 
3 december in de  
Heilige Maria Geboortekerk heeft het bedrag van 
€315,02 opgebracht .  
Namens alle kinderen die nu echt kind kunnen zijn, 
hartelijk dank hiervoor. 
Wilt u alsnog doneren voor de Adventsactie: 
 

IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 
 

MOV-groep Losser                                   Anja Heerink 

http://www.kerkdienstgemist.nl
mailto:dominee@protestantsglanerbrug.nl
mailto:predikant@protestantsegemeentelosser.nl
mailto:mark@fysiotwente.nl
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Losser: het koor Vivace zoekt een dirigent(e)! 
 

Wij, het koor Vivace uit Losser, zijn een levendig, sociaal en 
gezellig amateurkoor met ca. 30 betrokken leden.  
Elke maand zingen we een viering in de H. Maria 
Geboortekerk in Losser en daarnaast vinden we het ook leuk om te repeteren 
voor bijzondere projecten, zoals een korenfestival, zingen in verzorgingscentra, 
het verzorgen van een concert of zingen in een andere kerk.  
Wij zingen voornamelijk Nederlandse- en Engelstalige liederen, afwisselend 
kerkelijke en populaire liederen.  
We zoeken per direct een enthousiaste dirigent(e) die samen met ons nieuwe 
liederen wil gaan instuderen. Ben jij ook een levendig, muzikaal, gezellig en 
sociaal persoon en kun je de muziek met bijbehorend gevoel overbrengen op 
ons koor, dan zijn we op zoek naar jou! 

Ben jij degene die wij zoeken, of ken je iemand die deze uitdaging voor ogen 
heeft, mail dan naar bonnesheidi@gmail.com.  
Of kom met ons kennismaken en de sfeer proeven tijdens een van onze 
repetities op woensdag aan de Gronausestraat 2-4, Losser (19.30 - 21.30 uur). 
______________________________________________________________ 
 

Maria Vlucht heeft een nieuw bestuur! 
 

Op onze website kunt u kennismaken met onze nieuwe bestuursleden  
Jozef Evering (vice-voorzitter), Sander Severt (secretaris) en Gerard ten Vergert 
(adviseur bouwzaken). Jeroen Renard blijft voorlopig nog onze penningmeester, 
maar zoekt wel een opvolger. Misschien iets voor u!  
Ook voor een algemeen lid zijn we nog op zoek naar iemand met heilig vuur en 
know-how – en hopelijk een vrouw! 
Het nieuwe bestuur maakt een frisse start en wil verschil maken voor de 
toekomst. Ze hebben er zin in, staan open voor ideeën, willen goed luisteren 
naar wat er speelt in de geloofsgemeenschappen en zetten er samen met u de 
schouders onder. 
Ga naar onze website waar ze zich aan u voorstellen onder de links "Een korte 
kennismaking met...": https://www.mariavlucht.nl/parochiebestuur 

______________________________________________________________ 
 

Interview met vertrekkende bestuursleden Jan Olde Heuvel en  
Ton Melcherts 
 

Maria Vlucht krijgt een nieuw parochiebestuur.  
Van onze vorige bestuursleden Jan Olde Heuvel als vice-voorzitter en  
Ton Melcherts als secretaris nemen we afscheid met een goed gesprek.  
Daarin blikken ze terug op acht veelbewogen jaren. 
U leest het hele interview op onze website: https://www.mariavlucht.nl/
actueel/interview-met-jan-olde-heuvel-en-ton-melcherts 
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Actie Kerkbalans 2024 

 

Beste parochianen, 
Enige tijd geleden zijn wij gestart met de 
voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024. 
Deze actie vindt plaats in de periode van 13 januari t/m 27 januari 2024. 
 

Hierbij worden de parochianen gevraagd om een financiële bijdrage te 
leveren aan onze geloofsgemeenschap opdat zij haar taken kan blijven 
vervullen.  
Op zaterdag 13 januari 2024 om 13.00 uur zal de Actie Kerkbalans volgens 
traditie gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Losser worden ingeluid 
in de Martinustoren.  
Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk van de Protestantse Gemeente 
Losser. 
Wij willen u graag uitnodigen om dit evenement bij te wonen. 
 

In de laatste jaren zien wij bij onze geloofsgemeenschap een trend dat de 
inkomsten nagenoeg op hetzelfde niveau blijven terwijl er nogal wat kosten 
extreem zijn gestegen, waardoor er een fors begrotingstekort is ontstaan. 
Om dit enigszins te corrigeren vragen wij de parochianen vriendelijk om de 
kerkbijdrage 2024 iets te verhogen. 
 

Om op de kosten te kunnen besparen doen wij ook een oproep aan de 
parochianen om de documenten van de Actie Kerkbalans voortaan digitaal te 
ontvangen voor zover dit nog niet plaatsvindt. Het enige wat u hoeft te doen 
is vóór 25 december 2023 een korte email aan onze Ledenadministratie te 
zenden. Het emailadres is: ledenadministratie@mariavlucht.nl 
Daarna zorgen wij ervoor dat u in de maand januari alle documenten digitaal 
ontvangt. 
Wij hopen op een zo groot mogelijke deelname aan deze oproep. 
 

Verder hebben wij geconstateerd dat er een aantal parochianen zijn die de 
toegezegde kerkbijdrage 2023 nog niet hebben voldaan. 
Graag zouden wij zien dat het toegezegde bedrag vóór 25 december 2023 
wordt overgeboekt op  

IBAN NL24 RABO 0337 3217 79  
ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht. 

 

Wij danken u voor uw medewerking en wensen u alvast fijne Kerstdagen en 
een gezond en goed Nieuwjaar. 
 

                                                                                                De Ledenadministratie 
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 17 januari 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

H. Maria Geboortekerk Losser 

Za 16 dec 19.00 Jubileumkerstconcert Caeciliakoor, intOmusic  
   en Martinikoor 

Derde Advent: 
Zo 17 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 20 dec 09.30 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

Kerst: 
Kerstavond Vierde Advent: 
Zo 24 dec 16.00 GV werkgroep  Kleuterviering 

  17.30 CV past. werker de Heus  Familieviering 

      Gelegenheidskoor 

  21.00 EV pastoor Daggenvoorde  Vivace 

Eerste Kerstdag: 
Ma 25 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 

Wo 27 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Oudjaar: 
Zo 31 dec 9.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

 na de viering ontmoeting met koffie/thee en heerlijke oliebollen 

Nieuwjaar: 
Ma 1 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

Wo 3 jan 09.30 CV werkgroep 

Driekoningen: 
Zo 7 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde en past. werker de Heus 

   Presentatieviering EHC daarna nieuwjaarsreceptie 

Wo 10 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 13 jan 16.00 GV past. werker de Heus  
   Kleuter– en schelpjesviering 

Zo 14 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld   

Wo 17 jan 09.30 CV past. werker de Heus  

Zo 21 jan 09.00 EV pastoor Daggenvoorde   
 

Gerardus Majella Overdinkel 
Derde Advent: 
Za 16 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Kerstavond Vierde Advent: 
Zo 24 dec 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Eerste Kerstdag: 
Ma 25 dec 09.30 EV pater Visschedijk  Gemengd koor 
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Do 28 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld  
Do 4 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

Driekoningen: 
Zo 7 jan 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Do 11 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 20 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

Wo 20 dec 14.30 EV parochievicaris Rekveld  

    Kerstviering ouderen 

Kerstavond Vierde Advent: 
Zo 24 dec 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

Zo 14 jan 10.30 EV pastoor Daggenvoorde 
 

Jacobus Lonneker 

Derde Advent: 
Za 16 dec 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Kerstavond Vierde Advent: 
Zo 24 dec 16.00 GV werkgroep Kerstspel  Liedwientjes 

  19.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 

Eerste Kerstdag: 
ma 25 dec 10.00 CV past. werker de Heus  OpToon 

Tweede Kerstdag: 
Di 26 dec 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Za 30 dec 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Wo 3 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld 

Driekoningen: 
Za 6 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 14 jan 10.00 CV 

Za 20 jan 19.00 CV werkgroep 
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Kroniek Katholiek Losser 

 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 

Dopen 

Op zaterdag 4 november is Lenn Vlutters gedoopt. 
De hartelijke gelukwensen voor de dopeling en ouders. 
 

Overleden  
Suus Hoedeman-Bosma     1931—2023 

Suus werd geboren in Enkhuizen. Als kind woonde ze in diverse gemeenten. 
Door de oorlog kon ze slechts vier klassen van de lagere school doorlopen. 
De oorlogsjaren waren de zwartste jaren uit mijn leven, schreef ze zelf.  
Ze moest zelfs onderduiken. Na de oorlog ging ze naar de kostschool, waar 
ze ook geen fijne herinneringen aan heeft overgehouden. Ze ging werken als 
kleuterleidster. In 1950 leerde ze Wim Hoedeman kennen. Na enkele jaren 
verkeringstijd trouwden ze. Hun trouwdag was een onvergetelijke dag met 
diverse verrassingen. Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van een 
dochter. Ondanks dat ze reuma kreeg, kijkt Suus terug op een fijn leven.  
Op 4 november, daags voor haar 92ste verjaardag is ze overleden.  
Op 10 november hebben we afscheid van haar genomen en haar te rusten 
gelegd op het kerkhof bij haar man Wim.   
 

Gerrit Spit     1941—2023 

Gerrit was een man die erg betrokken was met mensen. Grote interesse wat 
het leven hem bracht. Zijn liefde was groot voor Tiny zijn vrouw. Een zoon 
en dochter werden geboren. Samen genoten zij van hun gezin. Het verdriet 
was groot toen Tiny kwam te overlijden. Maar Gerrit pakte kranig het leven 
weer op. Als vader en later opa van vier kleinkinderen genoot hij als 
iedereen bij elkaar was. Muziek was zijn grote hobby, vooral de klassieke 
muziek. Gerrits stem heeft geklonken in vele koren. Jongenskoor, 
mannenkoor en in het Martinikoor zingen tot dat niet meer ging. Zijn 
voorliefde waren de Byzantijnse gezangen. Met de fiets erop uit door het 
Twentse land, het ontmoeten van vele mensen, hij kon daarvan genieten. 
Door afnemende gezondheid ging het thuis wonen niet meer. In Odenzaal in 
het verzorgingshuis heeft hij nog een fijne tijd gehad. Begin november werd 
Gerrit ziek en overleed toch nog onverwacht. Op 20 november was voor 
hem de uitvaart en begrafenis.    
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Rietje Spekreijse-Nijhof     1938—2023 

Rietje wordt geboren in Hengelo. Haar ouders overlijden al op jonge leeftijd.  
Ze leert haar man Henri Spekreijse kennen. Samen krijgen ze vier kinderen. 
Ze zorgt graag voor de kinderen ook in de periodes dat Henri op zee is, het 
gezin is haar leven. Met heel veel plezier brengt ze vele uren door in de 
Martinuskerk, als lid van het dameskoor, als gastvrouw en op vrijdagochtend 
als haar “tuinmannen” er zijn. Rietje wordt oma van negen kleinkinderen en 
6 achterkleinkinderen. Als Henri overlijdt blijft ze alleen achter aan de 
Hogeweg, door gezondheidsproblemen kan ze hier niet blijven. Na een korte 
opname in Gereia neemt ze haar intrek in Maartenstede. Ze geniet van de 
zorg en aandacht en de bezoekjes van de kinderen, klein – en 
achterkleinkinderen. Na een periode van afnemende gezondheid is ze in het 
bijzijn van haar vier kinderen rustig ingeslapen. 
 

Herman Kuipers     1945—2023 

Herman is geboren op een klein boerderijtje aan de Haweg. Na de lagere 
school ging hij naar de ambachtsschool. Daarna ging hij aan het werk als 
modelbouwer. Eind jaren zestig kwam Ida in zijn leven, in 1974 trouwden zij. 
Groot was het geluk, een dochter en zoon werden geboren. Ze genoten 
samen van het gezin, ondanks de ernstige ziekte van Ida. 1990 was een heel 
moeilijk jaar. Het overlijden van zijn ouders en het overlijden van zijn grote 
liefde Ida had een grote impact. Hij was alleen met het opvoeden van twee 
jonge kinderen, maar gelukkig was er hulp van familie. Met 55 jaar is 
Herman met vroegpensioen gegaan. Tijd voor hobby’s, familie bezoeken, tijd 
voor zijn kinderen en kleinkinderen. Een fijne trotse opa. Wat heeft hij 
genoten van zijn kleinkinderen. In november 2022 werd hij ziek, geleidelijk 
aan kon hij steeds minder. Hij kon niet meer alleen thuis zijn en had meer 
zorg nodig. Een ziekenhuisopname volgde en op zondag 18 november is hij 
overleden. Op 25 november was voor hem de uitvaart en begrafenis  
______________________________________________________________ 

 

Gratis struiken en planten. 
 

Op zaterdagochtend, 6 januari a.s. tussen 9 en 12 uur, kunnen 
belanghebbenden struiken en planten zelf verwijderen uit het 
parochiepark 'De Drie Bogen', dat gelegen is naast het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser.  
 

Aangeraden wordt zelf voor gereedschap en vervoer te zorgen. 
Een en ander is mogelijk als gevolg van de toekomstige 
herinrichting en de nieuwe beplanting van het park.  
 

Daartoe is het park vanaf 8 januari tot begin april gesloten. 
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St. Martinuskapel 
 

Ongeveer 600 jaar geleden werd in Losser de eerste 
St. Martinuskerk gebouwd als katholieke kerk. 
Daarmee werd ook St. Martinus de patroonheilige 
van Losser.  
Na diverse vergrotingen werd de kerk te klein en 
moest er een nieuwe komen, de huidige H. Maria 
Geboortekerk, die werd ingewijd in 1902.  
Uiteindelijk werd de oude Martinuskerk aan de 
markt afgebroken, maar de toren bleef staan en vormt een van de 
bezienswaardigheden van Losser.  
In de 20ste eeuw was ook de H. Maria Geboortekerk te klein. Daarom kreeg 
kapelaan Driever de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Bouwpastoor 
Driever kende de geschiedenis van Losser en vond dat de nieuwe kerk weer 
de naam St. Martinuskerk moest krijgen. Deze werd in 1966 ingezegend en 
in gebruik genomen. 
Het aantal kerkgangers liep rond de eeuwwisseling heel hard terug. 
In 2016 werd ook deze Martinuskerk aan de eredienst onttrokken en begin 
dit jaar werd hij afgebroken. Wat bleef staan was de toren. Dus hebben we 
nu in Losser twee Martinustorens maar geen religieuze plek meer, speciaal 
toegewijd aan St. Martinus. 
Reden waarom er al jaren is gesproken om de dagkerk, die geen eigen 
naam heeft, St. Martinuskapel te noemen. 
Voor sommigen was het al een beetje Martinuskapel omdat nogal wat 
attributen hier een plaats hebben gekregen na het sluiten van de 
Martinuskerk aan de Kloppenstraat. Zo kregen het Mozaïeken tabernakel, 
het bijbehorende kruis, de kruiswegstaties, de gong, de oude 
tabernakeldeuren uit Glane en een wandkleedje met de afbeelding van  
St. Martinus een prominente plaats in de dagkerk.  
Dit is de reden waarom de locatieraad, in nauw overleg met de 
pastoraatsgroep en vele anderen heeft besloten om vanaf 11 november, 
het feest van St. Martinus, deze kapel de naam St. Martinuskapel te geven.  
_____________________________________________________________ 
 

Dank je wel!!! 
De afgelopen 2 maanden heb ik een ronde gemaakt langs 
(bijna) alle locaties binnen onze 3 parochies. Op een zondag of 
bij een doordeweekse viering. En op vrijdag 17 november bij 
een speciale afscheidsdienst waarin ik verteld heb wat 
pastoraat voor mij betekent en wat dat mij, persoonlijk en als 
pastoraal werkster, heeft gebracht. 
Er waren heel veel mensen. Er hebben bijna net zoveel mensen 
meegekeken via de livestream (in binnen- en buitenland!). 
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DANK JE WEL!!! Voor alle cadeautjes, enveloppen, kaarten, lekkers, 
persoonlijke appjes, mails en post.  
Vooral: dank je wel voor ieders aandacht en korte ontmoeting. Want daar 
ben ik het meest blij van geworden. 
Toen ik op 8 december 2001 als pastoraal werkster in de parochies van 
Enschede werd bevestigt door deken Antonissen, prijkte dit schilderij op het 
altaar: de ontmoeting van Maria en Elisabeth.  
Ook bij mijn afscheid in de St Jankerk had het een duidelijke plek.  
Elkaar zien, herkennen en daarin iets van God ontwaren… Dat wens ik u toe. 
Dat we elkaar af en toe nog eens tegenkomen en blijven ontmoeten.  
Goad goan! 
Goede Advent en voorbereiding op Kerst. 
                                                                             Carla Berbée, pastoraal werkster  
______________________________________________________________ 

 

Wekelijks het laatste nieuws uit Zuidoost Twente - ook op social media! 
 

Iedere woensdag leest u via e-mail in de parochiële 
nieuwsbrief het laatste nieuws. Uit Enschede, Losser e.o. 
en Haaksbergen e.o., kortom uit onze Jacobusparochie, 
Maria Vlucht en Franciscusparochie, samen Parochies 
Zuidoost Twente.  
Nog geen abonnee? 

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, maar wilt u hem wel ontvangen, stuur 
dan een mail naar secretariaat@katholiekenschede.nl of naar 
secretariaat@mariavlucht.nl of naar secretariaat@franciscusparochie.nl  
Deze nieuwsbrief wordt elke woensdag ook gepubliceerd op de websites 
www.katholiekenschede.nl  en www.mariavlucht.nl en 
www.franciscusparochie.nl – de samenwerkende parochies van Zuidoost 
Twente. 
Facebook en Instagram @ Mariavlucht gaan veranderen 

Op de Facebookpagina @mariavlucht vindt u in de loop van de woensdag 
een overzicht van de belangrijkste items uit de nieuwsbrief. Like deze pagina 
en volg ons daar, dan bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws!  
Ook op Instagram kunt u ons vinden via @mariavlucht. 
Let op: de Facebookpagina @mariavlucht en Instagrampagina @mariavlucht 
bedienen binnenkort alle drie de parochies van Zuidoost Twente.  
Daarom wordt met de start van het nieuwe jaar @mariavlucht omgedoopt 
tot @rkzuidoosttwente.  
De volgende stap is een nieuwe website, logo en huisstijl. Samen sterk(er)! 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

                                         Werkgroep PR en Communicatie RK Zuidoost Twente 

mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
mailto:secretariaat@franciscusparochie.nl
http://www.katholiekenschede.nl
http://www.mariavlucht.nl
http://www.franciscusparochie.nl
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Vier.nu Kerstmis 
 

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u 
toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Deze website 
bevat informatie over de christelijke hoogfeesten door het 
jaar heen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de kerststal, 
want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende 
kerststal werd ingericht. In aanloop naar Kerstmis vertellen acht 
bisschoppen op www.vier.nu over steeds een ander figuur uit de kerststal: 
van het Kind tot de os, van de herders tot de wijzen. Elke dag komt een 
nieuwe video online; zo is er steeds iets nieuws om naar uit te zien op weg 
naar Kerstmis.  
Op de site www.vier.nu willen de Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk 
mensen stimuleren om naar (een van) de vieringen in de parochies te 
komen, ook in uw parochie. Daarnaast geeft de site heel veel informatie over 
de verschillende hoogfeesten, in deze tijd met name over de Advent en 
Kerstmis. Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen 
parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken 
waar en wanneer de vieringen zijn. 
 

Doe mee, kijk op Vier.nu Kerstmis! 

                                                                    Roland Enthoven, Artsbisdom Utrecht 

______________________________________________________________ 

 

Orkest Excelsior Losser Eerste Kerstdag thuis 
 

Aan een sinds mensenheugenis jaarlijkse traditie op Eerste 
Kerstdag in de H. Maria Geboortekerk is voor Excelsior 
onverwachts een einde gekomen. Er wordt nu gerouleerd met 
de koren. Door steeds minder vieringen zingen ook zij minder 
vaak . Daarvoor hebben wij begrip. We hebben een goed 
gesprek gehad met de vrijwilligers van de kerk. Er is 

teleurstelling bij de muzikanten van Excelsior. De muzikale omlijsting van de 
viering op Eerste kerstdag gold altijd als een van de hoogtepunten van het 
jaar.  
Een paar jaar geleden moest Excelsior uit kostenbesparing met deelname 
aan het kerstconcert stoppen. Hierdoor konden de koren door met het 
traditionele kerstconcert. Voor de muzikanten is er dus dit jaar geen 
kerstmuziek op het programma. We gaan jullie missen, maar willen jullie nu 
al uitnodigen voor een mooi concert op zaterdag 3 februari 2024 in  
Sporthal de Fakkel. Nadere informatie volgt.  
Rest ons nu jullie fijne feestdagen toe te wensen, en een gelukkig, gezond en 
muzikaal 2024.Tot 3 februari 2024! 

Met muzikale groet, Namens Muziekvereniging Excelsior       Henri Brookhuis 
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Januari en juni 2024: Kom eens tot rust in een klooster!  
 

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Hier woont een 
kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een 
weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je 
hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van de 
broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun 
gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, 
wandelen. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er 
prima uitwaaien op de dijk langs de rivier. 
 

Dit keer zoomen we in op ‘Leven op de stroom van gebed’. Je maakt sowieso 
(als je wilt) de gebedstijden van de broeders mee. Daar zit veel stilte in.  
Wat doet dat met je? Wat doe je eigenlijk als je bidt? Wat heb je eraan? Hoe en 
wanneer kom je tot bidden? Hoe doe je het? Bidden heeft in ieder geval iets te 
maken met je relatie onderhouden met de Levende. Dat gaan we al doende 
onderzoeken. 
Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger. 
 

Data:  
vrijdagmiddag 26 tot en met zondagmiddag 28 januari  

(alle leeftijden) 
vrijdagmiddag 7 tot en met zondagmiddag 8 juni  

(55-minners) 
 

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 40,--. 
Het weekend geldt als twee dagen.  
Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of  
06 300 988 33. 
_______________________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 

 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 

Dinsdag 26 december      Kerstmiddag 

We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van 
de H. Maria Geboortekerk.  
Graag aanmelden voor 20 december i.v.m. kerstdiner. De kosten zijn € 15,00. 
 

We maken er samen gezellige middagen van en iedereen is van harte welkom.  
 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Het Budak College zoekt: 
Vrijwillige Klassenassistent—Helpen met taal in de klas! 
  

Word jij elke dag blij als je nieuwe mensen ontmoet? 
Ben je nieuwsgierig naar het leren kennen van mensen 
uit andere culturen? Lijkt het je leuk om anderstaligen 
te helpen bij het leren van de Nederlandse taal?  Dan 
bieden we jou deze mogelijkheid en horen wij graag 
van je! 

Als vrijwillige klassenassistent ondersteun je de docent tijdens de les.  
Je bent van betekenis voor de anderstalige cursist, je kunt een wezenlijk 
verschil maken en iets toevoegen in het leven van iemand anders! 
 

Wat ga je doen? 

• Je begeleidt een kleine groep om zelfstandig te leren werken 

• Je helpt cursisten bij het lezen en schrijven 

• Je helpt cursisten in het voeren van gesprekjes 

• Je helpt cursisten bij het leren omgaan met de computer 

• Je gaat mee met het bezoek naar de bibliotheek of museum 

• Je gaat met 1 of 2 cursisten de buurt in om een opdracht uit te voeren 
 

Wat bieden wij jou? 

• Een prettige werksfeer en samenwerking met de docent 

• Veel waardering van de cursisten voor jouw hulp 

• Een keuze uit twee locaties: Oldenzaal en Losser 

• Reiskostenvergoeding 
 

Wat vragen wij? 

• Je bent minstens 1 dagdeel van drie uur beschikbaar. Meerdere 
dagdelen is mogelijk en wenselijk 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep nieuwkomers. 
• Je kunt enthousiasmeren en met een positieve benadering 

zelfvertrouwen bevorderen bij cursisten. 
 

Heb je interesse? Stuur een mail naar info@hetbudakcollege.nl   
of bel 06-53803428. Dank je wel voor je reactie. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

                                   Corrie Doeleman, Het Budak College, tel.: 06 53 80 34 28 

mailto:info@hetbudakcollege.nl
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12-Daagse rondreis Turkije meivakantie 2024 

 

Van 30 april tot 11 mei 2024 leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis 
naar Anatolië in Turkije. Beiden zijn theoloog. Frank de Heus is afgestudeerd op 
het leven en werk van de apostel Paulus en als pastoraal werker werkzaam in 
de parochies van Zuidoost Twente. Frank Beuger is als docent 
levensbeschouwing en maatschappijleer verbonden aan de Stichting 
Carmelcollege.  
 

Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis. We treden in de 
voetsporen van de apostel Paulus, die het christendom rond de 
Middellandse zee verspreidde en we bezoeken de zeven gemeenten, die 
door Johannes van Patmos aangeschreven worden in het boek Openbaring. 
We bezoeken onder meer de opmerkelijke wereld van tufsteen puntmutsen 
en grotten bij Göreme. We gaan door de prachtige Ilhara-vallei met vele 
kerken en heiligdommen. We bezoeken Konya, de stad van de dansende 
Derwisjen, het natuurwonder van Pamukkale, de oude Griekse steden van 
Pergamum en Efese. Via Izmir eindigen we dan in Kusadasi aan de 
Middellandse zee.  
 

Op de reis zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het 
genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor 
eigen initiatieven. Voor wie wil is er 's-avonds een avondgebed en op zondag 
een viering. 
 

Wie meegaat moet goed ter been zijn. Aan de reis zal een bijeenkomst 
voorafgaan ter onderlinge kennismaking en voorbereiding op de reis. Dit 
natuurlijk alleen voor wie wil.  
 

De reissom zal ongeveer €2016,00 gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in:  
- vliegreis inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag. 
- overnachtingen in 3- of 4-sterrenaccomodaties, ontbijt, lunches en diners. 
- excursiegelden en fooien.  
De toeslag voor een éénpersoonskamer is €225,00. 
 

De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV.  
Het volledige programma vindt u op www.franciscusparochie.nl onder de 

rubriek ‘spiritualiteit’.  
 

Voor informatie of aanmelding: 
Frank Beuger: 06-23090356 of 
f.beuger@home.nl  
Frank de Heus: 06-30098833 of 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

http://www.franciscusparochie.nl
mailto:f.beuger@home.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 1 januari kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 17 januari verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven 
artikelen/bijdragen inzenden. 

 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring José Wijering  of Gerard Munsterman via 
klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2024: 
Uiterlijk: 1 januari 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2024: 
17 januari 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Colofon 



  

 

 

Kerstgedachte 
 

 

Zo aan het einde 

van het jaar 

Denken we altijd even  
aan elkaar. 

 
Wensen we 

liefde, geluk en  
gezondheid 

en vriendschap  
voor altijd. 

 
Nicolasina Clement 


