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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Hans Oude Sogtoen                          Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte   begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels  053-5384396 

Alphons Punte  06-30553140 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Wie mijn leerling wil zijn  Mt. 16, 21-27 
 

Het school- en studiejaar is weer begonnen. 
Wat weet u nog van uw schooltijd?  
En van de opleiding erna? 

Hoe dat ging, allerlei vaardigheden te leren? 
 

Ik pikte wel van alles op, uit brede belangstelling. 
Maar was ook snel afgeleid. Leren moest ik leren. Om bij het onderwerp te 
blijven. Want alleen met aandacht kan iets worden verwerkt tot inzicht. 
 

Wat hebben we volgens u nodig om leerling van Jezus te zijn? 

De Bijbel? Hulpvaardigheid, of het gebed? 

Bij welk onderwerp moeten wij blijven? 

Wie mijn leerling wil zijn, zegt Jezus, moet zijn kruis opnemen. 
Hoe graag we ook afgeleid worden van wat moeilijk is en pijnlijk. 
Wie wil Leven, moet leren erkennen en verdragen, wat geluk in de weg lijkt 
te staan. 
In Leven met elkaar, kunnen we niet om ieders kruis heen. Wie zich ermee 
verbindt geeft zichzelf en het goede samenleven enorme groeikansen. 
Een flinke opgave, voor elke dag van dit nieuwe school- en werkjaar. 
Zet 'm op! 

                                                                                     Paul Daggenvoorde, pastoor 

______________________________________________________________ 

Vormselproject Maria Vlucht: Laatste oproep! 
 

Het Vormselproject loopt van september t/m januari. Op zondag 4 februari 
2024 wordt het Vormsel in Losser door kardinaal Eijk toegediend.  
Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die in groep 8,  
de brugklas of hoger zitten. 
 

Meer informatie vindt u op: 
https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel.  
Hier vindt u ook het opgaveformulier en het 
programma.  
Opgave uiterlijk 10 september a.s.  
Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal 
werker Frank de Heus,  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , tel.: 06 300 988 33. 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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A.s. zaterdag Open Monumentendag: van harte welkom in de kerk  
 

De Heilige Maria Geboortekerk is deze dag (9 september) geopend van  
10.30 uur tot 15.30 uur.   
Om 11.00 uur, 12.30 uur, 13.15 uur en 14.00 uur worden er rondleidingen 
verzorgd door Jos Morsink. Niet alleen het kerkgebouw, ook de sacristie en 
de dagkapel zijn in de rondleiding opgenomen. 
Uiteraard is het mogelijk om op eigen gelegenheid door het gebouw te 
lopen. 
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is Carlo van den Beld, organist, aanwezig om 
vol passie het een en ander over het kerkorgel te vertellen en te laten zien!  
Tevens is t.g.v. de Open Monumentendag een kleurwedstrijd en een 
speurtocht voor kinderen tot 13 jaar georganiseerd, zie het inlegvel. 
Kleurplaten en speurtochten liggen 9 september ook in de kerk, klaar voor 
gebruik.  
N.B.: De toegangstijd kan gewijzigd worden in de situatie dat in de kerk een 
uitvaartviering plaatsvindt. 
                                                             Gerard Rödel, Jos Morsink en Ad Willems 
______________________________________________________________ 
 

Ingezonden stuk: 
 

“Ik weet zelf wel wat ik doe.” 

Hoeveel 15/16 jarigen zeggen dit wel eens tegen hun ouders 
bij hun “goede raad”? 
 

Wij –vroeger– durfden dat toch niet eens? 

Wat is de tijd veranderd. 
 

Maar …. Hoe vaak zeggen wij dat tegen Gods Woord??? 

Laten wij dáár ook maar eens aan denken. 
 

                                                                                                              Een parochiaan 

______________________________________________________________ 
 

Groene avonturenmiddag: woensdag 4 oktober 15.00 uur 

 

We vieren met St. Franciscus Dierendag.  
Met o.a. een bezoek aan de stadsboerderij aan de 
Kuipersdijk en een prikactie.  
Vormelingen, communicantjes en alle kinderen 

zijn welkom!  
Ouders ook hoor.  
Meer informatie volgt per e-mail.  
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PAX voor Vrede: Vredesweek 2023 “Onvrede, wat nu?” 

 

Voel jij ook onmacht over het geweld van Poetin? 
Maak jij je zorgen over de Amerikaanse 
kernwapens die hier in Nederland liggen?  
Vind je het ook onbegrijpelijk hoe mensen op de 
vlucht worden behandeld in ons land? Wil je dat de politiek kiest voor 
vreedzame klimaatoplossingen in plaats van nog meer wapens? 

Doe mee en kom in actie voor vrede!  
Heb je vragen of wil je meer informatie?  
Mail ons op: doemee@paxvoorvrede.nl  
 

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot 
stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar 
met duizenden mensen de vredesweek.  
Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale 
activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede.  
 

Dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat. 
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een 
stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en 
rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale 
gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.   
In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze 
democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de 
rechtsstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks 
op de loer. Als we eerlijk naar de stand van zaken kijken, zien we dat het 
systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de 
verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze 
samenleving bij elkaar houdt afbreekt.  
Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als 
machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het 
vertrouwen in instanties en in elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets 
mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en 
veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar 
grondvesten staat te schudden? 

 

In het weekend van 24 september wordt er in de kerken aandacht besteedt 
aan de vredesweek.  
Er zijn vredeskranten aanwezig en er wordt een collecte gehouden. 
Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. 
 

Namens de MOV-groep Losser/Overdinkel                                     Anja Heerink 
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Wees niet bang! 

Toen ik in 1996, na tien jaar vrijwilligerswerk voor jongeren, de stap zette 
naar een baan bij het St. Gloverpastoraat zette mijn vader vraagtekens.  
“Is je liefde voor het basisonderwijs dan helemaal verdwenen?”, vroeg hij. 
Met de uitleg over de inhoud van het jongerenpastoraat zag hij mijn  
uitdaging ook. “Hoeveel mensen doen dat dan? Krijg je wel medewerking? 
Vind je jongeren? Is het wel echt een baan?” Vragen waar ik achter kwam 
door het te gaan doen. In de regio waren wel priesters, diakens en pastoraal 
werkers die dezelfde doelgroep bedienden. Over medewerking vanuit de 
lokale kerkbesturen, teams, en vrijwilligers heb ik nooit te klagen gehad.  
En in de beginjaren sloten zich elk jaar zo’n 50-60 jongeren aan. Maar zoals 
met alles, het veranderde door de jaren heen. De ontkerkelijking sloeg ook 
over op de aanmeldingen na het vormsel. Wij, de vrijwilligers en ik, maakten 
de activiteiten steeds ‘spannender’ en leuker.  
We pasten ons aan de wensen aan. Het meeste was succesvol, al waren er 
ook teleurstellingen. 
Terug naar 1996. Mijn vader had een fantastisch handschrift. Hij hield van 
schrijven. Ik kreeg van hem een gedicht, prachtig uitgeschreven, om in te 
lijsten. De titel: Wees niet bang. De laatste jaren werd dat gedicht voor mij 
steeds belangrijker. De strekking van de tekst uit 1996 is nog steeds actueel: 
als dit je roeping is, wees niet bang en ga ervoor!  
Dat heb ik gedaan en sluit het nu af. Dankbaar voor alles en iedereen die ik 
heb mogen ontmoeten, ga ik een nieuwe fase in. En ik ben weer niet bang! 

                                                                                                                 Ans te Lintelo 

Wees niet bang 

Je kunt de eerste toon zijn in een lied 

waardoor alle grenzen vergeten worden, 
wees niet bang, wees niet bang. 
Ook wanneer de toon amper klinkt, wees niet bang. 
 

Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur  
dat alle wapens tot ploegen omsmelt,  
wees niet bang, wees niet bang.  
Ook wanneer de tegenwind je striemt, wees niet bang. 
 

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker  
die alle handen vullen zal met brood,  
wees niet bang, wees niet bang.  
Ook wanneer het land vol stenen zit, wees niet bang. 
 

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron 

die in de woestijn levensliederen zingt,  
wees niet bang, wees niet bang.  
Ook wanneer de wolk nog zwijgt, wees niet bang. 
 

Je kunt de eerste pas zijn voor een dans,  
die alle voeten leidt naar onze God,  
wees niet bang, wees niet bang.  
Ook wanneer je voet nog struikelt, wees niet bang.                           xx 
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Schriftinstuif 
Binnen het parochieverband van Maria Vlucht wordt al vele jaren een  
Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch 
verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser. 
We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de 
Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk. 
De avonden worden afwisselend geleid door Rietie Kenter en  
dominee Hennie Marsman. 
Let op: de aanvangstijd is m.i.v. dit seizoen gewijzigd. 
 

 

______________________________________________________________ 

 

Kring Bijbelvragen 

De Protestantse Gemeente Losser organiseert ook dit  
seizoen weer de kring ‘Bijbelvragen’.  
In deze kring gaan we wat dieper in op vragen die het  
lezen van de Bijbel bij je op kan roepen. Dit seizoen komt 
o.a. de vraag aan de orde hoe het zit met al dat geweld in 
het Oude Testament. 
Vind je het mooi om je wat meer te verdiepen in de  
Bijbel? Dan is deze kring echt iets voor jou. Ook als je 
voorgaande seizoenen niet mee hebt gedaan, kan je  
gerust nog aanhaken.  
We komen dit seizoen vier keer op maandagavond bij elkaar 

 

 

Waar: Losser, afwisselend in het Parochiecentrum HMG en in het Aleida 
Leurinkhuis (ALH), Raadhuisplein 4. 
Wanneer: woensdagen 20 sept. (ALH)  
                                           22 nov. (HMG) 
                                           31 jan. (ALH) 
                                           28 februari (HMG) 
Tijd: 19.15 – 20.45 uur 

Contact: Rietie Kenter en ds. Hennie Marsman 

Waar: Losser, Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 4 

Wanneer: 30 oktober, 27 november, 29 januari en 26 februari 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 

Contact: ds. Hennie Marsman, predikant@protestantsegemeentelosser.nl 

mailto:predikant@protestantsegemeentelosser.nl
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Muziekavond Lof!  

Een muziekavond die eens per twee maanden op vrijdagavond plaatsvindt, 
met onder andere moderne christelijke muziek. Lof! Aangezien we de lofzang 
gaande willen houden, in welk seizoen (van ons leven) we ook zitten. Het doel 
van deze avonden is dan ook simpel en eenduidig: God prijzen.  
Een laagdrempelige en open avond voor iedereen die wil komen.  
Kom luisteren, delen, meedoen, en/of meezingen. We gaan het samen doen.  
Wees welkom! 

“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 
midden” (Mattheus 18:20 NBV). 
 

 

______________________________________________________________ 

 

Taizéviering in de Oude Kerk van Borne op 23 september 2023 

 

Op zaterdagavond 23 september zal er om 19.00 uur een Taizéviering 
plaatsvinden in de Oude Kerk in Borne (Oude Kerkstraat 2). Deze viering lijkt 
qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) sterk op de manier waarop men in 
de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft.  
 

Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiteraard 
zal er veel gezongen worden. Om alles goed te kunnen volgen en om goed 
mee te kunnen zingen is de complete orde van dienst, inclusief muzieknoten, 
beschikbaar op papier.  
 

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Potkaamp, 
naast de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee.  
 

De Taizévieringen worden voorbereid door mensen uit 
Losser en Borne.  
Wees allen van harte welkom om met ons mee te vieren! 
 

Met een hartelijke groet van de organisatie:  
Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers,  
Steffi Schulz-Pedersen,  
Hennie Marsman en Johan Meijer. 
 

 

Waar: Losser, Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 4 

Wanneer: 15 september, 24 november, 26 januari, 22 maart, 31 mei  
en 19 juli 
Tijd: Inloop vanaf 19:45, start om 20:00 uur 

Contact: Adriaan en Dorien van der Goot, adriaanvdgoot@gmail.com 

mailto:adriaanvdgoot@gmail.com
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Herdenken met Allerzielen 2023 
 

Vandaag de dag is het niet meer vanzelfsprekend dat het laatste afscheid van 
een overleden parochiaan in de kerk gebeurt. Met enige regelmaat vindt een 
afscheidsceremonie in het crematorium plaats, zonder dat hierbij een 
kerkelijke voorganger betrokken is. Om welke parochiaan -en om welke 
nabestaanden- het dan gaat, is bij de organisatie van de 
Allerzielenherdenking in de regel niet bekend.  
Dezelfde organisatie (vrijwilligers Uitvaartgroep en Begraafplaatscommissie) 
signaleerde de afgelopen jaren de behoefte bij sommige van deze 
nabestaanden, alsnog graag betrokken te willen worden bij de 
Allerzielenherdenking, die in de H. Maria Geboortekerk op 2 november 
plaatsvindt. Een herdenking met gebed en muziek, met stilte, het aanreiken 
van een herdenkingskaartje, het noemen van de namen van hen die 
overleden zijn, eventueel een bezoek aan de sfeervol verlichte begraafplaats. 
De organisatie van de Allerzielenviering wil in deze behoefte voorzien.  
Aan belanghebbenden, wordt de vraag gesteld zich -uiterlijk 3 oktober- aan te 
melden middels een brief t.a.v. “De gastdames Parochiecentrum H.M.G.”, 
Gronausestraat 4, 7581 PJ Losser.   
In de brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:  
•  “Aanmelding Allerzielen 2 november 2023” 

•  Voor- en achternamen overledene, de geboorte- en sterfdatum 

• Naam van contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer  
 

Eventueel kunnen bovenstaande gegevens ook gemaild worden naar: 
losser@mariavlucht.nl 
Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Susette Nordkamp, lid van de Uitvaartgroep.  
Tel.: 06 12470118 of Email: snordkamp@kpnmail.nl  
______________________________________________________________ 
 

Register Begraafplaats. 
 

Het is sinds een aantal weken mogelijk -om aan de hand van een register-  
na te gaan waar iemand op onze begraafplaats begraven is. 
Ook kan het register geraadpleegd worden wanneer iemand op zoek is waar 
zich een bepaalde urn bevindt.  
Er zijn twee manieren om het register in te zien: in het kerkportaal is een map 
aanwezig, waarin de gegevens zijn opgenomen. Tevens kan het digitale 
register gebruikt worden via de website  
‘MariaVlucht.nl’  >> ‘Begraafplaats Losser’. 
 

                                                                                 Begraafplaatscommissie Losser 
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Met elkaar in gesprek over: Geleefd Geloof   

Wat heeft het geloof jou gebracht in je leven? 

Is het in de loop van je leven veranderd? 

En wat zou de toekomst kunnen brengen? 
 

Komend najaar ga ik afscheid nemen van onze parochies in Zuidoost Twente. 
Maar vóór het zover is wil ik graag nog in gesprek gaan.  
In kleine groepjes zoals we dat eerder gedaan hebben bij het Synodale 
proces.  
In september 2022 was ik 25 jaar werkzaam als 
pastoraal werkster binnen het bisdom Utrecht. 
Daarvóór heb ik drie jaar gewerkt voor de 
franciscaanse familie door heel Nederland. De 
ontmoetingen binnen dit pastoraat hebben me 
veel gebracht. Geloof is een rode draad in mijn 
leven: maar die draad is in de loop der jaren van 
kleur en vorm veranderd, zo heb ik ontdekt. 
Ik wil iets vertellen over de ontwikkeling van mijn eigen geloof. 
En met de bovenstaande vragen daarover met u, jou, jullie in gesprek gaan. 
Om uit te wisselen en elkaar te inspireren. 
 

In de loop van september en oktober heb ik een aantal momenten gepland 
om in kleine groepjes een uur hierover te praten. 
Maar heb jij of jouw groepje belangstelling en wil je op een andere dag:  
laat me dat weten. 
 

Carla Berbée, pastoraal werkster 

c.berbee@katholiekenschede.nl of via het 
secretariaat@katholiekenschede.nl 053- 7113459 
 

Overdinkel: 
donderdagmorgen 14 september na de viering aan de Overkant van 9.30 uur 

 

Losser: 
woensdagmorgen 20 september na de viering van 9.30 uur 

 

Lonneker : 
woensdagmorgen 4 oktober na de viering van 9.30 uur 

 

Glanerbrug: 
vrijdagmorgen 13 oktober na de koffie, om 10.30 uur 

mailto:c.berbee@katholiekenschede.nl
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 29 oktober 

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 

H. Maria Geboortekerk Losser 

Zo 10 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

Wo 13 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Za 16 sep 19.00 GV past. werker de Heus  Vivace 

    Thomasviering / Vormsel 
Zo 17 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 

Wo 20 sep 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 24 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

    Collecte vredesweek  (Mis IV Greg) 
Wo 27 sep 09.30 EV pastoor Daggenvoorde 

Do 28 sep 19.00 GV past. werkster Berbée  Dameskoor 

    Opening seizoen Zij-Actief 
Za 30 sep 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 

Zo 1 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 

      (Mis Bruckner Greg) 
Wo 4 okt 09.30 CV werkgroep 

Zo 8 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 11 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 15 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 18 okt 09.30 CV past. werkster Berbée 

Zo 22 okt   geen viering i.v.m. Gerardusprocessie 

Wo 25 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 29 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

      (Mis Bruinink Greg) 
Gerardus Majella Overdinkel 
Do 14 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 16 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Do 28 sep 14.00 EV parochievicaris Rekveld  Ouderenmiddag 

Zo 1 okt 09.30 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 

Do 12 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 14 okt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

Gerardusprocessie: 
Do 19 okt 19.00 EV pastores Rekveld en Daggenvoorde 

    Opening Triduüm, Gemengd koor 

Za 21 okt 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Zo 22 okt 11.00 EV pastores Rekveld en Berbée Gemengd koor 

  15.00 GV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

    Sluitingslof 
Do 26 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 

Zo 10 sep 10.30 EV pater Visschedijk  Herenkoor 

Zo 24 sep 10.30 OV  pw Berbée, pater Saït, dominee 

    Vredesdienst in PKN kerk 

Vrij 6 okt 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 8 okt 10.30 EV pastor Kortstee  Herenkoor 

 

Jacobus Lonneker 

Zo 10 sep 10.00 OV pw Berbée en dominee  Gemengd koor 

    Oecumenische Oogstviering 

Za 16 sep 19.00 CV werkgroep  Op Toon 

Zo 24 sep 10.00 EV pastor Kortstee  

Za 30 sep 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Herenkoor 

Wo 4 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde 

Zo 8 okt 10.00 CV past. werkster Berbée  Gemengd koor 

Za 14 okt 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Za 28 okt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Gemengd koor 

_________________________________________________________ 
 

Contactgroep alleenstaanden 
 

De zomerpauze is voorbij en we gaan weer van start. 
Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 

Zondag 24 september     Opening van de tweede seizoenshelft 

Zondag 22 oktober          Quiz  
(deze keer de een na laatste zondag i.v.m. afwezigheid Truus een week later) 

Zondag 26 november      Bingo 

Zondag 26 december       Kerstmiddag 
 

We beginnen om 14.00 uur in het parochie-

centrum van de H. Maria Geboortekerk.  
We maken er samen gezellige middagen van en 
iedereen is van harte welkom.  
 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 1 november verschijnt,  
uiterlijk 16 oktober inleveren/inzenden!!  
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Lezing en debat: De verhouding tot theologie 

 

Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door  
dr. Johan te Velde O.S.B. 
 

Johan te Velde (Stadskanaal 1954) studeerde in de zeventiger jaren 
theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.  
Zijn doctoraalscriptie was gewijd aan het liturgiebegrip in de Summa  
van Thomas van Aquino. In 1981 werd hij benoemd in het pastoraat in 
Assen. Op 20 november 1982 ontving hij de priesterwijding.  
Op 3 september 2012 is hij ingetreden in de benedictijner St. 
Willibrordsabdij te Doetinchem. 
 

Theologie heeft betrekking op het spreken over God, terwijl we tijdens de  
liturgie tot God spreken. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar en wat 
zou de nadruk moeten zijn: het spreken over God of het spreken tot God, bij 
de theologie of bij de liturgie? 

 

De Twentse School voor Theologie wil een thuis bieden voor hen die zich 
met theologie bezighouden. Ze beoogt een betekenisvolle bijdrage te 
leveren aan de Twentse gemeenschap op het gebied van religie, 
levensbeschouwing en geschiedenis. De Twentse School voor Theologie wil 
een gemeenschap zijn die zichzelf in aanraking brengt met de bronnen van 
ons denken en in het  
bijzonder de christelijke theologie. 
 

Donderdag 5 oktober 2023. 
19.30 uur inloop 

19.45 uur start programma 

Kapel van De Zwanenhof 

Retraitehuisweg 6  
Zenderen 

 

Kosten van deze bijeenkomst: 
- regulier: € 15 

- vroegboek-korting: € 10 

- student: € 5 
 

Aanmelden via www.twentseschoolvoortheologie.nl 

http://www.twentseschoolvoortheologie.nl/
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Vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
 

Vele vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser zetten zich in 
voor het welzijn van de medemens. De vrijwilligers van de diaconale 
werkgroepen willen hun activiteiten even onder uw aandacht brengen, 
vrijwilligers en activiteiten waar u een beroep op kunt doen.  
 

Het kan zijn dat u door persoonlijke omstandigheden de kerkdiensten niet 
(meer) kunt bijwonen, dan is er de mogelijkheid de H. Communie thuis te 
ontvangen. Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met de gastdames in 
het parochiecentrum. Onderaan dit artikel staan de contactgegevens.  
 

Het moeten missen -mogelijk door overlijden- van een dierbaar persoon kan 
tot de behoefte leiden aan een gesprek, de behoefte aan een luisterend oor. 
Herkent u zich hierin? Sini Punte, contactpersoon van de werkgroep ‘verliezen 
verwerken’ wil u desgewenst graag nader informeren: tel. 06 10789934. 
 

Gezondheidsproblemen en/of een verslechterde mobiliteit kunnen leiden tot 
gevoelens van eenzaamheid, tot de behoefte aan gesprek en een luisterend 
oor. Ook in deze situatie kan beroep gedaan worden op de vrijwilligers. Stelt u 
dit op prijs, bel dan Truus Kwekkeboom, zij is de contactpersoon van de 
ziekenbezoekgroep. Tel. 053 3612170 
 

Wanneer je alleen bent, kan het fijn zijn om op zondag een gezellige, actieve 
middag te ervaren. Elke laatste zondagmiddag van de maand (van pakweg 
14.00 tot 16.30 uur) organiseren Truus Röring (tel. 053 5384738)  
en Marietje Haarman (06 22387608) in het parochiecentrum een  
bijeenkomst met koffie, een activiteit, een hapje en een drankje. In de regel 
worden zowel in de weekbladen als in dit parochieblad, de activiteiten 
aangekondigd. Overigens zijn helpende handen zeer welkom! Iets voor u? 
Truus en Marietje zijn graag bereid u nader te informeren.  
 

Weet u dat u gebruik kunt maken van de kerkradio? Hiermee kunt u thuis de 
kerkdiensten vanuit de H. Maria Geboortekerk beluisteren. Interesse? Henk 
Wigbels (tel. 053 5384396) en Alphons Punte (tel. 06 30553140) kunnen u 
hierover nader informeren. 
 

De MOV Losser/Overdinkel (Missie, Ontwikkeling en Vredeswerkgroep) werkt 
samen met de twee andere parochies van Zuidoost Twente. Het MOV zet zich 
in voor vrede en een eerlijke verdeling van de rijkdommen in alle delen van 
onze wereld. Daartoe worden in onze geloofsgemeenschap jaarlijks o.a. de 
Bisschoppelijke Vastenactie en de Adventsactie georganiseerd.  
Het MOV heeft dringend versterking nodig. U kunt o.a. daartoe met  
Anja Heerink contact opnemen. Email: anjaheerink@gmail.com. 
 

Voor informatie kunt u terecht bij de gastdames in het parochiecentrum.  
Zij zijn alle werkdagen aanwezig van 10.00 tot 11.30 uur.  
Tel.: 053 5381224. Mailen kan ook: losser@mariavlucht.nl  
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Kroniek Katholiek Losser 

 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 

Overleden 

 

Frits Elsjan     1938—2023 

Frits werd geboren in Losser. Hij trouwde in 1965 met Miny Tiecke. 
Samen kregen ze twee dochters, waar later twee schoonzoons en vier 
kleinkinderen bijkwamen. Vanaf zijn jeugd had Frits al een voorliefde 
voor naaimachines. Ongetwijfeld reden voor hem om samen met 
Miny een eigen confectiebedrijf te beginnen onder de naam Babytex. 
Menig Lossernaar heeft daar gewerkt of babykleertjes gekocht.  
Frits was verknocht aan de Böggelrieders, waar hij jarenlang actief is 
geweest. Ook was hij bestuurslid van Erve Kraesgenberg dat mede 
door zijn toedoen geworden is tot een prachtig park.  
Op 6 juli hebben we afscheid van hem genomen. Door de grote  
belangstelling tijdens zijn uitvaartviering en in het crematorium,  
alsmede de talrijke kaarten die de familie ontving zal deze bekende 
Lossernaar blijven leven, ook al is hij gestorven.  
 

Truus Asma-Franken     *31-12-1948    30-06-2023 † 

 

Sanny Poorthuis-de Wals     *7-05-1936    14-07-2023 † 

 

Guus Melenhorst     *1-03-1931    23-07-2023 † 

 

Jo Nijlant-Broekhuis     *24-12-1952    26-07-2023 † 

 

Tonnie Olde Heuvel     1952—2023 

Tonnie ziet het levenslicht op 31 mei 1952 in Glane, hij blijkt al snel 
een “doener”: met allerlei klussen en een krantenwijk verdient hij zijn 
eerste centen. Hij kiest al vroeg voor het schildersvak en is die roeping 
altijd trouw gebleven. In 1977 leert hij Cor van Duivenbode kennen en 
vanaf dat moment zijn ze altijd samen. 
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Werken is één ding, vakantie vieren en ontspannen het andere en zo 
kun je Tonnie en Cor dikwijls vinden op Gran Canaria, genietend van 
de zon en het mooie hotel. 
Tonnie leidt graag zijn eigen leven, doet wat hij wil doen, soms een 
beetje wispelturig, maar ook de deugniet die graag dolt met de kleine 
kinderen van de familie.  
Het is een druk, maar ook gezellig leven, dat helaas onverwacht  
zorgen kent, wanneer blijkt dat Tonnie ziek wordt. 
Op 30 juli jongstleden glijdt het leven dan uit hem weg. 
 

Monique Punte-Jansink     *12-03-1978    17-08-2023 † 

_________________________________________________________ 

Scheppingsperiode 2023 

 

De scheppingsperiode is de jaarlijkse christelijke viering waarin kerken  
samen bidden en antwoorden op de roep van de kwetsbare en bedreigde 
schepping. Ook de Katholieke Kerk doet mee, geïnspireerd door de encycliek 
Laudato Si’. Hierin vraagt Paus Franciscus ons om beter te zorgen voor ons 
gemeenschappelijk huis, onze mooie en unieke aarde en al wat er op leeft. 
 

Als antwoord op die vraag organiseert de werkgroep Laudato Si’ een aantal 
activiteiten rond het thema:  

Laat gerechtigheid en vrede stromen  
Genees de Aarde en alles wat ademt en leeft 

 

De filmavonden beginnen om 19.30 uur. 
Dinsdag 12 september:  `The biggest Little Farm’  
Locatie: Enschede 

Dinsdag 26 september:  `The Letter’   
Deze fantastische film van paus Franciscus is een echte aanrader! 

Locatie: Haaksbergen 

Dinsdag 3 oktober: Verrassingsfilm 

Locatie Losser 

 

Net als vorig jaar planten we een Laudato Si’ boom. Meer daarover en over 
het hele programma vindt u op: https://www.mariavlucht.nl/laudato-si  
 

Nadere informatie zal telkens vooraf ook aangekondigd worden in de  
wekelijkse nieuwsbrief van parochie Zuidoost Twente, die elke woensdag via 
email, website mariavlucht.nl en Facebook @mariavlucht wordt verspreid.   

https://www.mariavlucht.nl/laudato-si
http://mariavlucht.nl/
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Lezing mevrouw prof. dr. Wijlens 

 

Synodale proces in RKK 8 november 2023, reserveer alvast de datum. 
 

Op woensdagavond 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr. M. Wijlens, 
afkomstig uit Losser, bij ons in Twente een lezing houden over het synodale 
proces dat de afgelopen periode in de katholieke kerk alle leden heeft 
betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk.  
Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid, met name van de 
bisschoppen. Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten.  
We zijn immers allemaal gedoopt en gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en 
levenservaring. Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is.  
Dat alle leden openstaan voor de Geest en voor wat we elkaar te zeggen 
hebben. Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht aan de universiteit in 
Erfurt, Duitsland. Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen 
misbruik in de Kerk. Ze is een van de hoogst geplaatste vrouwen in het 
Vaticaan en door de paus gevraagd op het internationale secretariaat voor 
het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.  
Op 8 november komt ze bij ons een lezing geven over het synodale proces 
en wat dat vanuit alle landen inmiddels heeft opgeleverd. Ook vertelt ze 
over haar werk op het secretariaat en over de bisschoppensynode, die dan 
juist heeft plaatsgehad, in oktober. Tevens verteld zij over hoe het synodale 
proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt. 
 

We laten binnenkort weten waar bij ons in Enschede de lezing wordt 
gehouden voor iedereen uit onze drie parochies en voor wie elders in 
Twente vanuit andere parochies en gemeenten geïnteresseerd is. 
Voor nu: reserveer woensdagavond 8 november alvast in uw agenda. 
Namens werkgroep synodale proces parochies Zuidoost Twente. 
______________________________________________________________ 

Pastor G.A. Hoitink (80) overleden 
 

Te Hengelo (Ov.) is op 8 juli in de Heer overleden de zeereerwaarde heer 
Gerard Aloysius Hoitink, priester van het Aartsbisdom Utrecht.  
Hij werd geboren te Wierden op 21 juni 1943.  
Op 1 juni 2005 werd hij benoemd als pastor van de 
parochies Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans 
te Glanerbrug, H. Jacobus de Meerdere te Lonneker,  
H. Maria Geboorte, St. Martinus te Losser en  
H. Gerardus Majella te Overdinkel binnen het 
parochieverband Maria Vlucht.  
Hij ging met emeritaat op 1 juni 2008. 
Moge hij rusten in vrede. 
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Carmina Burana 24 september in het Muziekcentrum Enschede 
 

De Carmina Burana van Carl Orff blijft maar boeien.  
Wonderlijke, feestelijke muziek, waarmee vrijwel iedereen als vanzelf mee 
gaat neuriën. Zeker de eerste maten. Die zijn zó herkenbaar! 
 

De Carmina bestaat eigenlijk uit een verzameling liederen uit Beuern, een 
dorp in Beieren en ging in 1937 in première. 
Het ECOK Concertkoor en het Stedelijk Koor Enschede gaan deze muziek 
samen uitvoeren. En wel, zoals Carl Orff het 
oorspronkelijk bedoeld heeft: voor koor, solisten, twee 
vleugels en slagwerk. 
 

De koren zijn hiervoor met veel plezier en enthousiasme 
een samenwerkingsproject gestart. Tijdens de repetities 
wisselden de respectievelijke dirigenten Eric Kotterink 
en Armanda ten Brink elkaar af.  
Op 24 september ligt de algehele leiding in de bekwame handen van  
dirigent Eric Kotterink. 
Aanvang: 15:00 uur, Toegang: € 22,50; jongeren tot 18 jaar € 5,00 

Kaarten bestellen via Muziekcentrum Enschede 

 

De Carmina Burana wordt nogmaals uitgevoerd op  
zondag 1 oktober in de Neue Stadthalle in Ahaus.  
Dan heeft dirigent Armanda ten Brink de algehele leiding.  
______________________________________________________________ 

 

Oecumenische viering in het kader van de Vredesweek  
 

Op zondag 24 september om 10.30 uur vieren we de laatste zondag van de 
Vredesweek in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat in Glanerbrug. 
Aan deze viering doen traditiegetrouw ook de Rooms-katholieke kerk van 
Glanerbrug en het Syrisch-Orthodoxe klooster van Glane mee.  
Vrede is in deze wereld meer nodig dan ooit. Er is onvrede… en nu? 

We willen bidden voor vrede en samen solidariteit vieren; we willen over 
grenzen heen kijken en elkaar aanmoedigen, met Gods hulp,  
om samen te werken aan een vreedzame samenleving.  
Want vrede is nooit vanzelfsprekend.  
We willen u, parochianen van Maria Vlucht, dan ook van harte  
uitnodigen voor deze oecumenische gebedsviering.  
Het is altijd bijzonder om met mensen van alle gezindten onder één dak te 
vieren en te bidden! 
                                                      Oecumenische werkgroep Kerken Glanerbrug 
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Project: Samen erop (voor)uit 

 

Weet u dat er op dit moment zo’n 5 miljoen mensen financiële problemen 
hebben in ons land? Een groot deel van deze mensen vindt de hulp niet die 
voor hen is bedoeld. Er zijn namelijk verschillende toeslagen en potjes 
beschikbaar die nog onvoldoende worden gebruikt. De Rooms Katholieke 
Kerk in Nederland gaat hier de komende tijd aandacht aan geven door aan te 
sluiten bij de samenwerkingsactie ‘Samen erop Vooruit’. Samen met u hopen 
we mensen te bereiken en helpen die in financiële nood verkeren. Het 
begint met de vraag: ‘Redt u het wel?’, met oprechte interesse. In een goed 
gesprek kunnen we doorverwijzen naar de juiste hulp, want die is er.  
 

Waarom is het belangrijk 

Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Dat willen we 
veranderen. Dit probleem kan niemand in z’n eentje oplossen.  
In Samen erop vooruit werken verschillende organisaties en kerken samen. 
Zij zetten hun vrijwilligers in. Samen erop vooruit wijst mensen de weg naar 
de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp. 
 

Hoe kun je meedoen als Parochie?  
Organiseer je al een inlooppunt? Stel je spreekuur beschikbaar als 

inlooppunt voor ´Samen erop Vooruit´.  
 Hierdoor kunnen andere organisaties mensen naar jullie inlooppunt 

doorverwijzen. Dit geeft jullie de kans om mensen warm welkom te 
heten en kan een goed gesprek gevoerd worden. In dit inlooppunt 
kunnen we vanuit ‘Samen erop Vooruit’ ervoor zorgen dat lokaal ook 
vrijwilligers van bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje aanwezig zijn om de 
potjescheck te doen, zie punt 3.  

Voer een goed gesprek. 
Veel mensen zitten momenteel in de (financiële) problemen. Een 
goed gesprek is dan ook belangrijk. Dat gesprek kan beginnen met 
de vraag: ‘red jij het wel’? Op de website van sameneropvooruit.nl 
kun je een e-learning volgen die je tips geeft over het voeren van 
een goed gesprek over geld. Je kunt deze e-learning volgen nadat je 
je hebt aangemeld als vrijwilliger via de website 
www.sameneropvooruit.nl. Voer dit gesprek met de mensen binnen 
je eigen parochie, maar vooral ook mensen van buiten.  

http://www.sameneropvooruit.nl
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Potjescheck 

Verwijs naar een vrijwilliger, bijvoorbeeld van Schuldhulpmaatje, die een 
‘potjescheck’ met iemand kan doorlopen, hetzij in het inlooppunt, 
hetzij thuis als er geen inlooppunt is. De potjescheck helpt om inzicht 
te krijgen welke regelingen en potjes er nog beschikbaar zijn voor 
iemand. Zo blijft er geen geld liggen dat ze hard nodig hebben.  

Doorverwijzen 

Je doet het niet alleen. Landelijk en lokaal zijn er meerdere 
organisaties aangesloten bij ‘Samen erop Vooruit’, zoals 
SchuldHulpMaatje, Leger des Heils en Humanitas. Vanuit deze 
samenwerking kunnen veel mensen bereikt worden en tevens 
kunnen we mensen makkelijker doorverwijzen, naar hulp biedende 
organisaties in de buurt. Ook als parochie of Caritas kun je praktische 
hulp aanbieden. Is er in jullie parochie geen inlooppunt, dan kun je 
doorverwijzen (maar je mag ook meegaan) naar een inlooppunt in 
de regio waar mensen naartoe kunnen om hulp te ontvangen, zie de 
link voor de aangesloten locaties https://sameneropvooruit.nl/
inlooppunten/  

Flyers 

Er zijn materialen beschikbaar die uitgedeeld kunnen worden om 
mensen te informeren over het bestaan van een inlooppunt en de 
potjescheck. Zie voorbeeld als bijlage.  

Vertel het een ander 

Mensen die goed geholpen zijn kunnen dat vaak goed vertellen aan 
anderen. Nodig hulpvragers uit om in hun eigen netwerk het nieuws 
te delen over hoe ze geholpen zijn en hoe mensen uit te nodigen 
hetzelfde te doen.  

Meedoen? 

Wil je meer informatie of meedoen met dit initiatief, of wil je materialen 
bestellen?  
Meld je dan aan via inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl  
Je kunt je ook aanmelden voor één van 
onze Webinars in september, waar al jullie 
vragen aan bod zullen komen.  
 

Klik daarvoor op deze link:  
https://forms.office.com/e/TeXeUKLQa5 

https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/
https://sameneropvooruit.nl/inlooppunten/
mailto:inge.bomhof@schuldhulpmaatje.nl
https://forms.office.com/e/TeXeUKLQa5
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 1 november verschijnt,  
uiterlijk 16 oktober inleveren/inzenden!!  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven 
artikelen/bijdragen inzenden. 

 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via 
klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2023: 
Uiterlijk: 16 oktober en 27 november 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2023: 
november en 13 december 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Colofon 



  

 

Zoeken naar antwoorden 
 

Heb geduld 

met al wat onopgelost 
in uw hart woont 

en probeer 
de vragen zelf lief te hebben 

 

Zoek niet naar de antwoorden, 
zij worden niet gegeven, 

omdat u niet in staat zou zijn ze te leven 

en waar het omgaat 
is alles te leven 

 

Leef de vragen nu. 
Misschien dat u 

op een dag in de toekomst, 
langzamerhand, 

zonder het zelfs te merken, 
uw weg naar de antwoorden leeft. 

 

Rainer Maria Rilke 


