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’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 
Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: vacant 
Begraafplaatsen: vacant 
 
 
Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 
 
Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte   begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
 
Contactpersonen Kerkradio 
Henk Wigbels   
Alphons Punte   
 

 
Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 
 
IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
  

 
Pastoraatsgroep 
Catechese:  Alies te Riet   
Diaconie:  Ad Willems   
Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 
 

Administratie 
Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
  
Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 
 
Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:A.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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De Weg. Laat uw hart niet verontrust worden 
(Johannes 14,1) 
 
In deze tijd ervaren veel mensen de onrust in hun leven. Dit brengt 
verdeeldheid in het leven. Hierin wordt gezegd, ‘men is de weg kwijt’. 
In ons stemgedrag is dat bijvoorbeeld te zien. In ons omgaan in woord 
en daad. In kerk en samenleving ervaren u, jullie en ik dat.  
Vragen zijn er genoeg en wij krijgen daarop zo geen antwoord.  
Of mag ik zeggen wij zijn het antwoord zelf.  
 
Laat uw hart niet verontrust worden zegt Jezus. Heb maar geloof in 
Mij en in de ruimte die Mijn Vader geeft. Jezus noemt dat het huis van 
de Vader. Ik ga heen zegt 
Jezus om hierin een plaats 
voor jullie te bereiden. 
Maar Hij zegt meer, de weg 
daarheen is jullie bekend.  
Hoe kunnen wij die weg 
kennen zegt Tomas.  
Ik ben die Weg zegt Jezus 
in datgene wat ik met jullie 
gedeeld hebt.  
Ik benoem het zo: Jezus 
heeft het fundament 
gelegd. Zijn leerlingen, wij 
vrouwen en mannen, 
ouderen en jongeren 
mogen blijven bouwen op 
dat fundament. 
 
Bouwen aan een weg die 
toekomst geeft.  
Bouwen aan een huis waar ruimte is voor allen. Dat wij samen eens 
dat huis mogen ervaren dat Jezus voor ons heeft bereid. Dat wij die 
Weg gaan die ons oproept tot zorg en aandacht voor elkaar.  
Zorg voor de aarde en al wat geschapen is. 
 
Een weg die ons toekomst geeft in eenheid en niet in verdeeldheid.  
 
Een weg van Vrede en Liefde in de ruimte van onze tijd. 
 
                                                               Willy Rekveld, parochievicaris 
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Afscheid bestuurslid Henk Engbers 
 
Het parochiebestuur heeft op 5 april jl. afscheid genomen van  
Henk Engbers als bestuurslid van onze parochie. Henk heeft zich 
gedurende de afgelopen 12,5 jaar met toewijding en deskundigheid 
ingezet voor onze parochie en het parochiebestuur is hem daarvoor 
zeer dankbaar. 
 
Als lid van het nieuwe bestuur van de indertijd juist opgerichte 
parochie Maria Vlucht, heeft Henk altijd de belangen van onze 
parochie en haar locaties vooropgesteld.  
Zijn portefeuille begraafplaatsenbeheer en later (als waarnemer) 
gebouwen en beheer was indrukwekkend. Hij heeft deze taken altijd 
op een zeer secure en zakelijke manier uitgevoerd, in collegiaal 
overleg met de locaties en betrokkenen. 
 
Gezondheidsredenen hebben Henk doen besluiten om afscheid te 
nemen van het parochiebestuur. Hij was graag gebleven tot de komst 
van een nieuw parochiebestuur, daarom alle respect voor zijn besluit. 
Het parochiebestuur heeft met een klein gezelschap afscheid 
genomen van Henk als bestuurslid. Het was een fijne en waardevolle 
bijeenkomst, waarbij het bestuur Henk heeft bedankt voor zijn 
jarenlange inzet voor onze parochie. 
 
Henk, namens de parochianen van Parochie Maria Vlucht, bedankt 
voor alles wat je hebt gedaan voor onze parochie.  
 
Alle goeds en geniet van je “bestuurspensioen”.  
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Nieuws van de Oase Gronau! 
 
Er gebeurt van alles op het Oase terrein. 
Mede door de giften en trouwe vrijwilligers 
staan er nu twee containers, die klaar gemaakt worden om er koffie te 
kunnen zetten en wat daar zoal bij hoort. 
 
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam en hergebruikt 
materiaal. Wij zijn iedereen die op welke wijze dan ook hulp heeft 
aangeboden zeer dankbaar. 
 
Pasen op de Oase 
Op Eerste Paasdag, zondag 9 april, was er om 6.00 uur 's morgens, 
bij het opgaan van de zon en gezang van vogels, een vroege 
Paasochtenddienst. Pastoraal werkster Carla Berbée ging voor. 
Na de dienst hadden we samen een Paasbroodmaaltijd in de ruimte 
van Die Tafel aan de Zollstrasse 10 in Gronau. 
 
Een week na Pasen kwamen er groepen van de Kindergarten uit 
Gronau om op een speelse manier de prachtige natuur te ontdekken 
en er te spelen. 
 
Kaffee mit Kuchen en Oasefeuer 
Vanaf zondag 17 april was er gelegenheid om op de zondagmiddagen 
Kaffee mit Kuchen te nuttigen.  
 
Het eerste Oasefeuer van dit seizoen was op vrijdag 12 mei. Dat is 
elke twee weken 's avonds vanaf 19.00 uur op het Oaseterrein: een 
gezellige ontmoeting rond een inspirerend thema.  
 
Het verdere programma voor het nieuwe seizoen wordt op de website 
bekend gemaakt: https://oase-gronau-losser.org/nl/  
 
"Weet dat je welkom bent!" 
 
Het Oaseteam 

 E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 5 juli verschijnt,  
uiterlijk 19 juni inleveren/inzenden!!  

https://oase-gronau-losser.org/nl/
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Contactgroep alleenstaanden 
 
Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 
29 mei           Een gezellige middag 
25 juni          Sluiting eerste helft 
 
We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van 
de H. Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 te Losser. 
We maken er samen gezellige middagen van  
en iedereen is van harte welkom. 
Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 
_______________________________________________________ 
 

Sam’s Kledingactie 6 mei 
 

Zaterdag 6 mei vond in Noord-Oost Twente "Sam's Kledingactie" 
plaats. In Losser werd circa 1800 kilo kleding en schoeisel 
bijeengebracht. 
 
Deze voorjaarsactie heeft tot doel te komen tot 
betere gezondheidsvoorzieningen voor moeder en 
kind in de Borana-zone (Ethiopië). 

De organisatie bedankt iedereen die in deze een 
bijdrage geleverd heeft. 
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De kaarsenmaker 
 
In mijn werk heb ik vaak verhalen verteld. Dit verhaal wil ik u niet 
onthouden. 
 
Hoog in de bergen, in een schamele hut, leefde eens een 
kaarsenmaker. Zijn werk deed hij ’s nachts. 
In het glanzende licht van de maan, maakte hij zijn kaarsen.  
Terwijl hij bezig was, scheen het licht en bracht hij het op wonderlijke 
wijze in het hart van elke kaars. 
 
Overal waar hij kwam was hij welkom, want hij bracht een kaars mee, 
zette hem neer, stak hem aan, vertelde een verhaal en zong een 
vrolijk lied, waarna het huis zich vulde met het glanzende licht van de 
maan. ‘Kaarsenmaker’, riepen de mensen dan, vertel ons dit geheim”, 
maar zijn geheim vertelde hij niet.  
Op een dag stopte hij bij een deftig huis waarvan de luiken nog waren 
gesloten. “Ik heb welgeteld nog zeven kaarsen en bovendien trek in 
een stevig maal en een zacht bed”, dacht hij.  
Uit het huis klonk een vrouwenstem: “Ga weg”. Ik ben ziek, straks 
word jij ook ziek!”. De kaarsenmaker bleef, stak een kaars aan, zong 
zijn lied en het werd licht. De kaarsenmaker bleef zeven kaarsen, 
zeven dagen en zeven nachten. De ziekte verdween, de vrouw bleef, 
alleen zijn geheim vertelde hij niet!!  
Kort daarop werd ook de kaarsenmaker ziek. Toen is zij op zoek 
gegaan naar zijn laatste kaars. Ze stak hem aan, zong haar eigen lied 
en speelde met het licht.  
Voor hij stierf zei hij zacht: “Jij, jij hebt, godzijdank, je eigen geheim 
gevonden”. 
                                                                                        Ans te Lintelo 
_______________________________________________________ 
 

Vanuit de MOV: 
 
De opbrengst van de Vastenactie 2023: 
Via de Vastenzakjes hebben we een bedrag ontvangen van   836,50 
Via de kinderen van de Eerste H. Communie                           206,50 
Via de katholieke basisscholen                                               1.743,37 
Dit is een totaalbedrag van                                                     2.786,37 
Tevens zijn er bedragen direct via de QR-code of via een 
overschrijving aan de Vastenactie overgemaakt. 
Namens de vluchtelingen in Zuid-Soedan hartelijk dank hiervoor. 
 
                                          MOV-groep Losser/Overdinkel Anja Heerink 
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Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
 
Deze dag wordt gehouden op vrijdag 2 juni a.s. en vindt plaats in het 
parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk “De Herberg van 
Ontmoeting”. 
 
De ontmoetingsdag is bestemd voor zieken en thuiszittende 
parochianen van 83 jaar en ouder, eventueel met hun partner. 
 
U krijgt een persoonlijke uitnodiging in de bus en kunt zich d.m.v. de 
invulstrook opgeven. 
 
Als u geen bericht heeft ontvangen kunt u contact opnemen met het 
parochiecentrum tel. 5381224 (tussen 10.00 -11.30 uur) 
 
Het thema is: Geloof in vrede. 
 
We beginnen met een Eucharistieviering om 10.00 uur met 
aansluitend ziekenzalving/ziekenzegening. 
 
Daarna wordt er koffie/thee geschonken en is het een gezellig 
samenzijn onder genot van een hapje en een drankje.  
Voor de lunch wordt gezorgd. 
 
Rond 13.30 uur is de dag ten einde. 
 
We hopen velen te mogen begroeten en wensen u een fijne en 
gezellige dag toe. 
                                         Namens de organisatie Truus Kwekkeboom 
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H. Maria Geboortekerk Losser 
 
Pinksteren: 
Zo 28 mei 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
      (Mis Haydn, Greg.) 

Wo 31 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld  
Ontmoetingsdag in parochiecentrum: 
Vrij 2 juni 09.00 tot 14.00  parochievicaris Rekveld Dameskoor 
Zo 4 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Dameskoor 
Wo 7 juni 09.30 CV werkgroep 
Eerste Heilige Communie: 
Zo 11 juni 09.30 EV pw Berbée en pv Rekveld Liedwientjes 
  11.30 EV pw Berbée en pv Rekveld Liedwientjes 

Wo 14 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 18 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Vivace 

Wo 21 juni 09.30 CV past. werkster Berbée  Dameskoor 
Zo 25 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
      (Mis Haller, Greg.) 

Wo 28 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld  
Za 1 juli 16.00 GV parochievicaris Rekveld  Doopviering 
Zo 2 juli 09.00 EV pastoor Daggenvoorde  Caeciliakoor 
      (Mis Kircher, Greg.) 
Wo 5 juli 09.30 CV werkgroep 
 
Gerardus Majella Overdinkel 
 
Tweede Pinksterdag: 
Ma 29 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Zo 4 juni 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 8 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Za 17 juni 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Do 22 juni 09.30 CV Lien Dood 
Za 24 juni 19.00 GV werkgroep  Dynamique 
Do 29 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 2 juli 09.30 CV past. werkster Berbée 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 24 mei 
Verklaring afkortingen:  
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,  
GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 
 
Vrij 9 juni 10.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Zo 11 juni 10.30 CV pastoraal werker v.d. Hulst  Herenkoor 
 
Jacobus Lonneker 
 
Pinksteren: 
Zo 28 mei 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Za 3 juni 19.00 EV pastoor Daggenvoorde  Op Toon 
Zo 11 juni 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 
Viering in Jacobuskapel aan de Lonneker Es: 
Zo 18 juni 10.00 EV pater Visschedijk  Gemengd koor 
Zo 25 juni 10.00 EV pastor Kortstee  Gemengd koor 
Za 1 juli 19.00 EV parochievicaris Rekveld 
 
__________________________________________________________ 
 

Kom eens tot rust in een klooster! Voor 55-minners 
 
We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord Brabant).  
Hier woont een kleine kloostergemeenschap van broeders.  
Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige 
zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer 
(kloostercel) gesitueerd tussen de kamers van de broeders.  
We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun 
gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, 
film, wandelen.  
Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima 
uitwaaien op de dijk langs de rivier. Dit keer zoomen we in op 
‘Franciscaans leiderschap’. Iedereen geeft leiding, als niet aan je 
kinderen, dan op je werk of elders. Of je aanvaardt leiding.  
Hoe doe je dat? Wat kun je hierin van Franciscus leren?  
Het franciscaans gedachtegoed vormt een bron van inspiratie voor wie 
leidinggeeft en leiding ontvangt. 
Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.  
Data: vrijdagmiddag 23 tot en met 
zondagmiddag 25 juni.  
Kosten: De broeders vragen een 
dagvergoeding van € 40,--.  
Het weekend geldt als twee dagen.  
Opgave: pastor Frank de Heus: 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Kroniek Katholiek Losser 
 
Vermeldingen van namen in de necrologieën 
Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam 
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 
Overleden 
 
Femie Heerink-Scheffer     1936—2023 
Als oudste dochter in een gezin van zeven kinderen werd Femie 
geboren in De Zoeke. Ze trouwde met Bennie Heerink en ze gingen 
inwonen bij zijn ouders. Samen kregen ze een dochter.  
Graag hadden ze meer kinderen gehad, maar dat geluk was niet voor 
hen weggelegd. Het leven van Femie bestond op velerlei manier uit 
zorgen voor anderen: haar schoonouders, haar broer, de buren, 
oppassen op de buurkinderen en later op de kleinkinderen.  
Ook was ze vrijwilligster bij de Zonnebloem en in Oldenhove.  
Het geloof was heel belangrijk voor Femie, met een bijzondere 
voorliefde voor Maria.  
De kleinkinderen waren alles voor haar en dat gold ook om gekeerd. 
De laatste jaren namen vooral haar geestelijke krachten af en ze werd 
opgenomen op de afdeling Kraesgenberg van Oldenhove, waar ze op 
20 maart haar laatste adem heeft uitgeblazen. 
 
Jan ter Denge     1939—2023 
Aan de Bonenkampweg groeit Jan op als jongste in een gezin. 
Later verhuist hij met zijn moeder naar de Haweg en wanneer hij met 
Mieke Kip trouwt blijven ze daar wonen. 
Hun 3 kinderen, zorgen later met hun partners voor 6 kleinkinderen. 
Jan is een hardwerkende man niet alleen op de boerderij maar ook op 
de bouw als timmerman. Hij is nuchter en rechtvaardig, een man van 
weinig woorden, maar met veel humor. 
Veel mensen maakt hij aan het lachen en het herkennen van streken 
in zijn kinderen en kleinkinderen doet hem deugd 
Na het overlijden van Mieke verliest het leven zijn glans voor Jan. 
Bovendien gaat zijn gezondheid steeds verder achteruit 
In 4 maanden tijd is er een generatie verdwenen aan de Haweg. 
De kinderen en kleinkinderen bewaren de liefde en de warme 
herinneringen aan Mieke en Jan in het hart. 
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Harry Mulder     1044—2023 
Met het aansteken van hun trouwkaars zijn we de afscheidsdienst  
begonnen om te benadrukken dat Harry en Marian weer samen zijn. 
Harry groeide op in een liefdevol gezin. De technische opleiding aan de 
Storkschool was moeilijk. Toen aan de slag als postbezorger in 
Rotterdam om daarna de dienstplicht te vervullen bij de luchtmacht.  
Vervolgens de overstap gemaakt naar Wouter Witzel en daar gebleven 
tot aan zijn pensioen. 
Toen Harry ouder werd kreeg hij lichamelijk meer klachten, meerdere 
keren in zijn leven heeft hij een engel op zijn schouder gehad.  
Op 5 april, na op een mooie manier afscheid van zijn naasten te hebben 
genomen, is hij rustig ingeslapen.  
“We zijn ontzettend trots op wie je was en hoe je het allemaal hebt  
gedaan. We zullen je nooit vergeten, het is goed zo”. Waren de woorden 
die de dochters uitspraken.  
 
Mini Scholten-Fischer    1930—2023 
Mini was een vrouw die nog volop in het leven stond en ook met de  
moderne tijd meeging. Ze correspondeerde via haar i-pad met de familie 
en de meeste puzzels wist ze nog op te lossen. Ze had moeite met  
loslaten en telkens weer een stukje inleveren. Mini was zorgzaam,  
ondersteunend, liefdevol en kon geweldig koken en bakken.  
Ze was creatief op allerlei manieren: ze maakte zelf kleding voor haar en 
haar kinderen. En later, haken en breien voor de kinderen en  
kleinkinderen. Ze was heel trots op haar naasten en hield alle  
belangrijke momenten in hun leven bij. Ze was en bleef altijd attent.  
De laatste dagen heeft ze op een hele waardevolle manier afscheid  
genomen van haar kinderen en kleinkinderen.  
Haar laatste wens was dat ze weer samen met Hennie zou zijn.  
Op de verjaardag van hem, 19 april is ze overleden.  
 
Marietje Engbers-Smudde     1926—2023 
Marietje is geboren in “De Zandbergen” in een gezin van 5 kinderen. 
Ze trouwt met Hendrik Engbers, 4 kinderen worden er geboren. 
Marietje is een lieve zorgzame moeder en voor de 12 kleinkinderen en 
de 5 achterkleinkinderen een vrolijke geïnteresseerde oma. Samen met 
Hendrik werkt ze hard op de boerderij en in de grote moestuin. Ze is een 
gezellige vrouw, optimistisch en iemand met humor. Tegenslagen heeft 
ze zeker gekend maar ze schikt zich in haar lot en vindt daarvoor kracht 
in haar geloof. 
Marietje is een groot Mariavereerster en gaf hun 4 kinderen allemaal 
Maria als doopnaam mee. In 2011 overlijdt Hendrik, ze blijft zelfstandig 
tot haar 91ste, dan heeft ze na een operatie meer zorg nodig en verhuist 
naar Maartenstede, daar overlijdt ze op de respectabele leeftijd  
van 97 jaar. 
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Sientje Westenbroek-Fischer     1925—2023 
Sientje werd geboren aan de Hooimaatweg in Losser als oudste in 
een gezin met 12 kinderen. Het was al vroeg hard werken en zorgen 
voor al de broers en zussen die na haar kwamen. 
Na de lagere school ging ze werken in de confectie.  
Op het eind van de oorlog ontmoette ze Frans Westenbroek, 
waarmee ze trouwde. Sientje mocht het geluk ervaren om moeder te 
worden van twee dochters en later werd ze de trotse oma van vier 
kleinkinderen en in het laatste jaar werd ze nog overgrootmoeder . 
Toen hun beider gezondheid minder werd verhuisden ze naar de 
Leurinkshof, waar Frans in 2006 overleed. Later verhuisde ze naar 
Maartenstede waar ze de zorg kreeg die ze nodig had. 
Na een val op 15 april werd Sientje opgenomen en geopereerd, maar 
dit verliep niet zoals gehoopt. Langzaam nam haar gezondheid af tot 
zij op 29 april rustig insliep. 
 
Gerda van de Wetering-Lukassen     1927—2023 
Over haar jeugd in Didam vertelde Gerda niet zoveel. Ze had dolgraag 
naar Utrecht gewild om daar de opleiding tot verpleegkundige te 
volgen. Maar de verkering met Guus van de Wetering gooide roet in 
het eten. In 1952 trouwden ze en werd hun woonplaats Losser. Ze 
worden ouders van vijf kinderen. De huishouding draaiende houden, 
vergde veel tijd en inspanning. De vrije tijd werd opgevuld met gym en 
daarna het koffiekransje, handwerken, kaarten en UVV. 
Wandelen was ook een van haar favoriete bezigheden.  
De kleinkinderen mochten vaak bij opa en oma logeren en ze waren 
altijd welkom. In 2021 volgde een verhuizing naar verpleeghuis 
Maartensstede. Een val met als gevolg een gebroken heup, kon ze 
niet meer aan. Op 14 april ontving Gerda het Sacrament van de 
Ziekenzalving en op 5 mei, Bevrijdingsdag, is ze rustig ingeslapen. 
________________________________________________________ 

Enthousiaste katholieken gezocht! 
 
Katholieken die verlangen naar meer levendigheid in hun kerk en 
ideeën hebben voor vernieuwing kunnen zich aanmelden voor het 
begeleidingstraject Space for Grace.  
Space for Grace heeft in de afgelopen jaren meer dan 100 mensen en 
37 projecten bij elkaar gebracht en verder geholpen. Met dit initiatief 
blaast het fonds Porticus vernieuwing aan in de rooms-katholieke kerk 
in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.  
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Als deelnemer krijg je een jaar lang begeleiding op maat, monitoring 
en werkbudget. Doordat je regelmatig andere deelnemers ontmoet 
ontstaat er verbinding en waardevolle onderlinge support. 
 

Doe mee! 
In 2024 start de vijfde ronde van Space for Grace en ook jouw 
creatieve project kan meedoen. Denk aan nieuwe 
volwassencatechese, projecten door jongeren, liturgievernieuwing, 
aan initiatieven voor specifieke gemeenschappen zoals migranten, 
boeren, koren, gezinnen of een diaconaal project. Ten opzichte van 
andere jaren is het aanmeldproces aangepast, om het programma zo 
toegankelijk mogelijk te maken. Volg de stappen op de website, boek 
voor 1 juli 2023 een online gesprek, en benut deze kans om nieuw 
leven in jouw kerk te brengen.  
 

Publieksdag 9 juni in Montfoort 
Alvast in contact komen met het team van Space for Grace en andere 
kerkvernieuwers? Kom naar de publieksdag op 9 juni 2023 in de 
Heilige Drie-eenheid parochie in Montfoort van 12.30 – 17.00 uur.   
 
Meer weten en aanmelden? Kijk op www.spaceforgrace.nl  
________________________________________________________ 
 
SAMEN KERK, SAMEN STERK  
IN GESPREK MET KARDINAAL EN BISDOMSTAF 
 
Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:  
“Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden” 
Wederzijds respect als basis van een goed gesprek. 

Samen Kerk, Samen Sterk heeft 
als vertegenwoordiger van vele 
lokale geloofsgemeenschappen uit 
heel Overijssel en Gelderland 
afgelopen week diepe indruk 
gemaakt bij het bezoek aan 
kardinaal Eijk. Met een 
afvaardiging van 6 personen uit de 
regio, geheel ondersteund door 
meer dan 6600 ondertekende 
petities en daarnaast nog vele 
rechtstreeks gestuurde petities 

naar het bisdom, welke de 
afgelopen maanden zijn 
ingediend. 
Er was een warm onthaal in het 
Bisdomhuis aan de Maliebaan. 
De volledige bisdom-staf 
bestaande uit: Kardinaal W. Eijk 
met zijn secretaris, de beide 
hulpbisschoppen en de Vicarissen 
uit Overijssel en Gelderland waren 
aanwezig. 

http://www.spaceforgrace.nl
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Als start van de toch wel unieke 
bijeenkomst en uit dankbaarheid 
voor de uitnodiging van het 
overleg werden een grote 
“krentenwegge” en een originele 
“goastok” aangeboden aan de 
kardinaal. Daarbij kon natuurlijk 
een korte uitleg over de betekenis 
en symboliek van de twee 
geschenken, behorend bij een 
stukje cultureel erfgoed van 
Twente, niet ontbreken. 
Dat werd door de kardinaal en zijn 
staf zeer gewaard en was een 
mooi begin van een verdere 
onderlinge kennismaking en 
uitvoerig gesprek over meerdere 
onderwerpen. 
 
Aan het begin van het gesprek 
werd duidelijk aangegeven, dat 
we er zijn als afvaardiging van 
een grote achterban, wat in feite 
ook de achterban van het bisdom 
is en dat onze zorg ook de zorg 
van het bisdom zal zijn. Vanuit dat 
gezamenlijke probleem is het 
vervolgens de doelstelling, met 
elkaar op zoek te gaan naar een 
gezamenlijke oplossing en dat 
werd door het bisdom volledig 
onderstreept.  
Vervolgens werden als definitieve 
start van het gesprek door de 
afvaardiging van Samen Kerk, 
Samen Sterk alle 
steunbetuigingen aangeboden 
middels de ondertekende petities 
namens de vele locaties. Dit 
maakte echt indruk, zoals dat in 
een eerder gesprek met Vicaris 
Cornelissen in Raalte ook al het 
geval was. 

De achtereenvolgende 
onderwerpen en vragen, die 
hierna aan elkaar werden 
voorgelegd en gezamenlijk 
besproken, waren: 
Het grote belang van vrijwilligers 
voor een geloofsgemeenschap. 
De verminderde kerkgang, vanaf 
de tachtiger jaren 
Wat is nu de praktijk, waar ligt de 
behoefte en hoe sluit je daarbij 
aan? 
Hoe kunnen we de krachten 
bundelen, ter ondersteuning van 
groepen mensen, die hulp nodig 
hebben en hoe kunnen we 
samen, bisdomstaf en 
parochiebesturen bruggen 
slaan? 
 
Is het instellen van Eucharistische 
centra wel de juiste oplossing 
gebleken? Het heeft als hart van 
een parochie niet gebracht wat 
het bisdom er van had 
verwacht! 
 
Missionaire priesters, dat wil 
zeggen priesters die rondgaan in 
de parochie om voor te gaan in de 
Eucharistie, sluiten beter aan bij 
de vraag vanuit de vele kleine 
geloofsgemeenschappen. 
Een optimale communicatie met 
de parochianen is een absolute 
voorwaarde! 
Ontwikkelingen kunnen snel gaan: 
kies wat van belang is om te 
behouden. 
Welke keuzes vindt het bisdom nu 
van belang: m.b.t. liturgie en 
organisatie? 
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Invloed van corona gedurende 
drie jaar is niet gunstig geweest. 
We moeten met elkaar omdenken; 
mensen verbinden i.p.v. gebukt te 
gaan als gevolg van 
kerksluitingen. 
Hoe bereik je de jongeren? 
Cohesie bevorderen: we hebben 
samen een taak naar de 
toekomst. 
Alle onderwerpen zijn zeer open 
aan elkaar voorgelegd en bieden 
wederzijds kansen om de 
komende tijd in de vele 
geloofsgemeenschappen neer te 
leggen. Het zijn niet meer dan 
ideeën, om in bredere zin met 
elkaar te bespreken en op zoek te 
gaan naar mogelijkheden.  
 
Die openheid is de pure winst 
van een boeiend gesprek en 
biedt kansen om er met alle 
snelle veranderingen in de 
maatschappij een passende 
vorm aan te geven. Een grote 
opdracht en tevens een zoektocht 
die we alleen met elkaar kunnen 
gaan! De menselijke maat, sociaal 
en maatschappelijk is daarbij het 
uitgangspunt. 
 
Met betrekking tot het voornemen, 
om binnen vijf jaar een groot 
aantal kerken te sluiten, geeft 
Kardinaal Eijk duidelijk aan, dat hij 
geen kerken sluit!  
Hij geeft alleen goedkeuring aan 
kerksluiting, als een 
parochiebestuur dat verzoek aan 
hem voorlegt. Daarbij beoordeelt 
het bisdom, of voldaan is aan de 
voorwaarden, of de 

geloofsgemeenschap is 
gehoord en voldoende inspraak 
heeft gehad. Wanneer een 
geloofsgemeenschap vitaal is, 
dan hoeft die kerk niet gesloten te 
worden. 
Er wordt niet puur uitgegaan 
van de Kaski-cijfers, maar de 
daadwerkelijke inzet van de 
geloofsgemeenschap ter 
plaatse op het gebied van 
vrijwilligers en financiën. Dat 
betekent volgens de kardinaal, dat 
wanneer een Eucharistisch 
centrum, of een Basiliek niet vitaal 
is deze evengoed gesloten kan 
worden. 
 
Wat betreft het voorgaan in woord 
- en communievieringen door 
leken, diakens en pastorale 
werkers, is het voorstel van beleid 
dat dit in vijf jaar wordt 
afgebouwd. Hierbij geeft de 
Kardinaal aan, voorlopig geen 
wijzigingen aan te brengen. Dit 
standpunt zal ingehaald worden 
door de tijd, volgens de werkgroep 
Samen Kerk Samen Sterk! 
 
Duidelijk is afgesproken met 
elkaar nauw contact te 
onderhouden betreffende de 
ontwikkelingen hieromtrent in 
de komende jaren. 
 
Werkgroep Samen Kerk, Samen 
Sterk 
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Verhuizen?  
 
Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van 
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 

 
2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 
3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 

 
4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 
bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  

 

E-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het  
volgende nummer dat op 5 juli verschijnt,  
uiterlijk 19 juni inleveren/inzenden!!  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

 
Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven 
artikelen/bijdragen inzenden. 

 
Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 

klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via 

klopkelosser@gmail.com 

 
Inleverdata kopij in 2023: 
Uiterlijk: 19 juni, 21 augustus en 16 oktober 
 
Bezorging van ’t Klöpke in 2023: 
5 juli, 6 september en 1 november 
 
In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 
Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 
Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 
Pastoor Paul Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werkster Carla Berbée 06-41252558  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt. 
 

Colofon 



  

 

Kom 
 

Kom 
als je moe bent 

kom 
als je dorst hebt 

kom 
drink het levend water 

kom 
dit water geeft kracht 

kom 
je zal prachtig bloeien 

kom 
de Geest laat groeien 

kom 
dieper laat genade stromen 

kom 
Jezus heeft de prijs betaald. 

 
Leo Heuvelman 


