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Kopy (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan ans.telintelo@mariavlucht.nl 
 

 

Meedoen en omzien naar elkaar 
 

Doet u mee: bidden voor en om bestuurders en andere vrijwilligers  

Wij hebben als kerk veel te bieden uit onze door eeuwen en verschillende tijden gerijpte 

geloofstraditie. Kostbaar erfgoed dat niet museaal bewaard, maar actief aangereikt en beschikbaar 

gesteld moet worden. Zodat wijzelf, onze tijdgenoten, én de komende generaties het leven van elke 

dag ermee verrijken.  

Dat gaat niet vanzelf. Inspiratie, dat is wat we ontvangen, behoeft organisatie. Namelijk dat we 

loslaten en bidden. Daarna komt de missie. Dat is dat we overdragen wat we ontvangen. En dat 

vraagt nog meer organisatie. Vanouds zijn onze parochies organisaties waardoor we samen ons 

geloof verdiepen (katechese), vieren (liturgie) en doen: naasten- en vreemden- en ziekenzorg. Een 

parochie is letterlijk gedoe. Er moet gewoon veel gedaan worden. 

Er liep eens een stagiaire met me mee die dat in één beeld helder samenvatte; "handen gevouwen, 

handen uit de mouwen".  

We zoeken voor 

locatieraden, 

pastoraatgroepen én voor 

de parochiebesturen nog 

steeds naar mensen. Ik moet 

u eerlijk zeggen dat het niet 

meevalt geschikte 

kandidaten te vinden, laat 

staan bereid te vinden. 

Iedereen heeft het druk. Of 

druk gehad, en zoekt nu tijd 

voor eigen gezin en familie. Begrijpelijk. Soms ontmoedigt me het zoeken een beetje. Kerk en 

parochie zijn we sámen. Een steeds kleiner en grijzer wordende groep kernvrijwilligers kan niet alles 

blijven doen. Laatst dacht ik ineens aan stagiaire Ronald. En vroeg me af of ik wel voldoende bid om 

de komst van nieuwe mensen. Dat doe ik inmiddels. En jullie wil ik vragen dat ook te doen. God 

bidden om hulp van elkaar, namelijk de helpende handen van nieuwe bestuurders en andere 

vrijwilligers. En laten we ook dankbaar bidden voor onze huidige leden in raden en besturen. Ze 

maken heel wat uren. Ze steken hun handen flink uit de mouwen voor ons allemaal! Doet u mee! Ik 

geloof in de kracht van ons gezamenlijk gebed. Paul Daggenvoorde, pastoor. 

 



Film over priesters in het Aartsbisdom. In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag 
gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de 
première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom 
Utrecht (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) over hun roeping en wat het 
betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn: http://youtu.be/RNmxljvLOl8.  
U kunt het bericht ook hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/video-over-priesters-in-het-
aartsbisdom-utrecht / https://www.aartsbisdom.nl/video-over-priesters-in-het-aartsbisdom-utrecht.  
 
 
Kerkpetitie. Veel parochianen maken zich zorgen om het wegvallen van zaterdagse of zondagse 
(communie)vieringen uit hun woonplaats. Zij vrezen voor de vitaliteit van hun geloofsgemeenschap 
ter plekke en willen hun stem laten horen. Meer informatie hierover vindt u op 
https://infobericht.nl/kerkpetitie/. 
 

Omzien naar elkaar, met behulp van de ‘Kletspot’ 

Er komt er een nieuwe gespreksronde aan met als 

thema ‘Omzien naar elkaar’. Vanuit het synodale 

proces is gebleken dat alle gesprekken unaniem 

het gevoel hebben gegeven van inspiratie, vreugde 

en voldoening, nieuwsgierigheid en zich gehoord 

voelen. Juist gezien de waarde en het grote 

enthousiasme willen we nu een nieuwe ronde 

gesprekken aanbieden. Het met elkaar in gesprek 

gaan als het eigenlijke proces van 

geloofsverdieping. Om elkaar te inspireren. 

Veel mensen vinden het belangrijk dat er 

verbinding is tussen mensen. Men maakt zich bijvoorbeeld zorgen rond eenzaamheid, 

individualisering, verlies aan contacten, sociale omgeving. Vandaar dat is gekozen voor het thema 

‘Omzien naar elkaar’. In gesprek hierover gaan kan 

op een heel laagdrempelig manier. Dat kan met 

een groepje mensen vanuit een kerkverband, 

maar ook bijvoorbeeld op scholen, aan de 

keukentafel thuis met vrienden, in gezinsverband, 

met opa en oma of ...  zelf of met begeleiding. 

Mogelijk komt vanuit het gesprek een mooie 

spreuk, oneliner of tekst naar voren. Als die op een 

tegeltje gezet kan worden, kunnen we de tegeltjes 

verzamelen en in de kerk laten zien.  

In elke parochie zijn, in februari en maart, 
kletspotten (met instructie) te leen en tegeltjes 
beschikbaar. In elke parochie zijn ook gespreksleiders en ambassadeurs, die een gesprek kunnen 
begeleiden. Doet u mee? De plekken waar de Kletspot is af te halen zijn: 

- Centraal secretariaat Franciscusparochie, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen. Ma-do tussen 9 
en 11.30 uur, 053 5743929 

- Mariageboortekerk Gronausestraat 4 Losser. Ma-vr van 9.30 – 11.30 uur,                 053 
5381224 

- Parochiesecretariaat in Enschede, Nieuw Schoolstraat 2 bij de gastvrouwen,. Ma – do 9.30 – 
11.00 uur, 053 4785306 

Wend u voor individuele aanmeldingen tot c.berbee@rkzuidoosttwente.nl of 0641252558.  

http://youtu.be/RNmxljvLOl8
https://www.aartsbisdom.nl/video-over-priesters-in-het-aartsbisdom-utrecht
https://www.aartsbisdom.nl/video-over-priesters-in-het-aartsbisdom-utrecht
https://www.aartsbisdom.nl/video-over-priesters-in-het-aartsbisdom-utrecht
https://infobericht.nl/kerkpetitie/
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Agenda 

Losser - zondag 5 februari: Lezing over heiligen in tijden van oorlog en vrede 

We leven in een wereld vol onrust; dat is heden ten dage wel 

duidelijk. En helaas is dat vaker aan de orde geweest in het 

verleden. Hoe kunnen we daarmee omgaan? 

Op zondag 5 februari 2023 komt Rietie Kenter vertellen over hoe 

heiligen in turbulente tijden vasthielden aan hun geloof en een 

voorbeeld van dialoog, naastenliefde en barmhartigheid wisten te 

zijn. Zij bleven niet steken in haat, wrok en vergelding, maar kozen 

voor het goede. Hoe deden ze dat en hoe hielden ze zich staande? 

We gaan te rade bij heiligen die bijzondere keuzes maakten, zoals 

Franciscus van Assisi, Titus Brandsma , Maximiliaan Kolbe en Edith 

Stein. 

Praktische informatie: De lezing vindt, in het kader van Bezinning & 

Inspiratie, op zondag 5 februari 2023 plaats in de Protestantse kerk 

of naastgelegen Aleida Leurinkhuis aan het Raadhuisplein in Losser. 

Aanvangstijd 15.00 uur. Toegang € 6,00 (incl. een consumptie). 

Contact en kaartverkoop: Wilma ten Bolscher (053 538 3152) of 

kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl 

 
 

Enschede Sint Jan: Er zijn zondagmorgen een paar 

grote                   en kleine visjes                gevangen in het 
net van de gemeenschap. Je kunt ze nog in de kerk 
komen bekijken. Komen jullie volgende keer ook om mee 
te doen met de Klokjesviering? Dat zal zijn op zondag 26 
februari om 10⁰⁰ uur in de sint Jan-kerk. 

 
 

De voorbije week 
 

Glanerbrug: Week van Gebed voor eenheid van de 

kerken in kloosterkerk Glane 

Zondag 22 januari 2023 werd de jaarlijkse Week van 

Gebed voor de Eenheid van de Christenen afgesloten 

met een oecumenische viering in de kloosterkerk van het 

Syrisch-Orthodoxe Sint Ephrem Klooster in Glane. Deze viering werd, zoals reeds vele jaren, 

voorbereid door voorgangers en vrijwilligers van de Onze Lieve Vrouwe van de Heilige 

Rozenkranskerk en Protestantse Gemeente Glanerbrug en de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. 

Het thema van dit jaar was "Doe goed, zoek recht". Dat werd aanschouwelijk gemaakt tijdens de 

overweging met voorbeelden van verbinding: met een plant (Jezus is de ware wijnstok), een bos 

takken (samen staan we sterker dan individueel) en door eens een "andere pet" op te doen (door om 

te denken kunnen we elkaar vanuit een ander, positiever perspectief bekijken). 

Met Aramese liederen van het jongerenkoor, samenzang, koffie na afloop en een rondleiding was het 

een echte zondag van verbinding. Het collectedoel, het Oranjefonds, werd ook een warm hart 

toegedragen. U kunt een filmpje en vele foto's terugkijken en een uitgebreid verslag lezen op onze 

website: https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/week-van-gebed-2023 

mailto:kaartenbeni@protestantsegemeentelosser.nl
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Enschede: Week van het gebed en eenheid van de kerken – gebedsviering in de Sint Jan 

In Enschede hebben we aandacht besteed aan 

de week van het gebed en eenheid van de 

kerken. Steeds in groepen van 2 

geloofsgemeenschappen is er een viering 

voorbereid en begeleid. 

Iedere groep gaf haar eigen accent aan de 

viering. Vaak werd er begonnen met het 

filmpje van Prayer course, over bidden, om dit 

daarna met de groep in praktijk te brengen. 

Op vrijdag 20 januari werd de viering 

voorbereid door RK parochie St Jacobus de 

Meerdere en de Baptisten Gemeente 

Enschede. De viering vond plaats in het zaaltje bij de St. Jankerk. 

Voor de gesprekken en gebed daarna hebben we vragen opgesteld. Niet om verplicht te behandelen, 

maar als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan en te bidden.Op welke manier hebben wij 

(persoonlijk of als gemeenschap) oog voor de ‘geringsten’? Wie zijn dat eigenlijk? Het thema van 

deze week is “Doe goed, zoek recht”.  

Hoe geef je hier praktisch invulling aan? Welke plaats heeft het gebed in ons streven om goed te 

doen en recht te zoeken? Herkennen we in de tekst uit Ezechiël iets van ons huidige consumptie-

gedrag? Geef je ‘het onrecht in de wereld’ een plek in je persoonlijk gebed? Hoe? En waarom? 

Het onrecht in de wereld kan je verlammen, of je moedeloos of onverschillig maken.  

Hoe ga je hiermee om? Wat is de meerwaarde van gezamenlijk in gebed gaan met anderen? 

In de gehele groep werd kort iets gezegd over wat besproken is. Voorbeeld: Hoop houden door oog 

te hebben voor wat er al is en hier dankbaar voor zijn. Je richten op de kleine dingen. We baden voor 

Oekraïne. Na een heerlijk gezongen: ‘Dona Nobis Pacem, schenk ons vrede’, sloten we af met de 

zegebede. Wie dat wilde kon de kerk (en kerststal) bekijken. 

We kregen vele positieve reacties. Velen zeggen ons dat ze het gevoel van eenheid heel sterk ervaren 

hebben. Ook het gedeelte met de kaarsjes en gebeden, en op de achtergrond het zingen, werd erg 

indrukwekkend gevonden. We gingen met een goed gevoel naar huis. Tiny Hannink 

 



Enschede Zuid: Het bloemetje van afgelopen week ging naar mevr. Clara 

Ikink, Frans Halsstraat. 

Huldiging 

Enschede Jacobuskerk: Joop van der Woning onderscheiden met Willibrord 

plaquette, oorkonde en speld 

Het voordeel van de maand januari is, dat je in alle rust en zonder op te 

vallen, aansluitend aan de viering een aangeklede borrel kunt organiseren zonder dat dat opvalt. 

Want nieuwjaar. Het voordeel van een nieuw rooster is, dat je iemand in kunt roosteren als koster op 

zo’n zelfde zondag, zonder dat dat opvalt. Je bent koster of je bent het niet. En zo kon het gebeuren, 

dat Joop van der Woning er geen idee van had, dat er afgelopen zondag in de viering iets bijzonders 

ging gebeuren. Dat zijn partner er was? Ze had gehoord 

dat er in het kader van het nieuwe jaar uitgebreid koffie 

werd gedronken. Bovendien een koor, daar houdt ze van. 

Geen argwaan bij Joop. Zijn zoon, schoondochter en 

kleinzoons werden kort voor de viering stilletjes naar het 

koor boven begeleid, terwijl Joop even in de sacristie 

werd gevraagd. 

Na de communie gebeurde het dan, pastoor Paul vroeg hem naar voren te komen. Joop dacht: “Ben 

ik iets vergeten?”. Waarna hij tot zijn eigen grote verbazing werd toegesproken, gefeliciteerd en 

onder een daverend applaus de oorkonde en de versierselen behorend bij de Willibrord 

onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Gevolgd door heel veel felicitaties van Will, zoon Arthur 

en gezin en natuurlijk van alle aanwezige parochianen. Van harte gefeliciteerd Joop, vanaf 2004 als 

vrijwilliger in zoveel functies beeldbepalend voor de Jacobuskerk. Daar werd op geproost in het 

parochiehuis, waar het nog lang heel gezellig was….! Juliette Kemp en Hetty Mulder, namens beheer- 

en pastoraatgroep Jacobuskerk 

 

Ter inspiratie 
 

‘Verheugt u en juicht!’ Bij Matheus 5, 12 door Willy Rekveld, 
parochievicaris 
Wat is de diepste zin van ons leven? Een indringende vraag in een 
samenleving met zoveel mensen. Voor wie gelooft geeft het 
evangelie een moeilijk maar zuiver antwoord. Hoe te leven voor 
onszelf en hoe te leven met onze medemensen? Hoe het leven te 
delen in een wereld met zoveel verschillende meningen? Te leven 
in het gelovig perspectief in een wereld van oorlog en van onvrede 
en ruzies? Hoe kan ik, kunnen wij dit ombuigen tot een samen het 
leven delen in liefde en gerechtigheid. De boodschap van het 
verhaal van Gods Zoon, Jezus, is hierin duidelijk. ‘Zalig ben je’, zo 
horen wij, als jij jezelf kunt geven in de goede momenten, maar ook 
in de mindere momenten. Ik noem het liever ‘Gelukkig ben je als 
het leven aanvaardt en hierin een weg te gaat om haat om te 
buigen tot ware liefde. Onvrede tot vrede. Ongerechtigheid tot 
vrede.’ Is het een dwaasheid als je daarin stappen zet? De 

boodschap van Jezus zegt mij, ons, van niet. Gelukkig, zalig ben je als je hierin een weg kunt gaan. Als 
je het kruis dat je tegenkomt, de liefdeloosheid en alles wat daarmee samenhangt, weet te keren tot 
liefde. Dat wens ik u, jullie en mijzelf toe. Die zaligheid, dat geluk in het geloof, maar ook in die hoop 



om dat we hoopvolle mensen worden in die liefde van een vreedzame wereld, in ons samenleven 
met elkaar. Vrede en alle goeds.  
 
 

Op 27 januari 2023 presenteert Berne Media| 
Uitgeverij Abdij van Berne in samenwerking met de 
Stichting Eredienstvaardig Heilig spel.                                                                
Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie 
en spiritualiteit. Het is de oecumenische opvolger van 
de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare 
(protestants). 
De artikelen in het tijdschrift willen verdieping bieden, 
naast actuele en praktische informatie. De 
meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in een 
aanvullend werkschrift met gebeden, gedichten, 
muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in de 
diverse christelijke kerken. Ook wordt een aantal zeer 
gewaardeerde rubrieken uit Vieren en Laetare, zoals de 
heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje, 
voortgezet.  
Heilig spel richt zich met name op professionele en 
vrijwillige medewerkers in de kerk, theologen, 
geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, 
liturgiewerkgroepen en docenten van hogescholen en 
universiteiten. In de eerste uitgave kunt u bijdragen 
vinden van onder meer rabbijn Lody van de Kamp, 
theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor Geert Rozema, 

theoloog en radio- en televisiepresentator Andries Knevel, theoloog en musicoloog Martin Hoondert 
en theoloog/kerkhistoricus Peter Nissen. Theoloog Ekkehard Muth, oud-hoofdredacteur van Laetare, 
is de nieuwe hoofdredacteur van Heilig spel. 
Het tijdschrift zal vijf keer per jaar verschijnen en losse nummers kosten € 8,50. 
Kijk binnenkort voor abonnementen en meer informatie over het tijdschrift op www.heiligspel.nl. 
 

 
Contactgegevens pastoraal team 
Pastoor Paul Daggenvoorde:  p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407 
Parochievicaris Willy Rekveld:  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl,  06 208 74 866 
Pastoraal werker Carla Berbée:  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558 
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833 
Jongerenwerker Ans te Lintelo:  Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689 
 
Live-streams (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending): 

➢ Prefatie en Canon 2 C 

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-

De-Veldmaat 

Gerardus Majellakerk Overdinkel: 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg 

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie 

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen 

Sint Jankerk Enschede: https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA 

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede 
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Websites parochies: 
www.mariavlucht.nl 
www.katholiekenschede.nl 
www.franciscusparochie.nl 
 
Facebookpagina’s parochies: 
https://www.facebook.com/Mariavlucht/ 
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/ 
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/ 
 
U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code: 
 

 
 
Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede        
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ 
 
Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg 
 
Parochie Maria Vlucht 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
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