Jakobsschelp Centraal secr. Maria Vlucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75

Parochie lonneker@hetnet.nl secretariaat@mariavlucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.mariavlucht.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

WERKGROEP “DE TOEKOMST VAN DE KERK IN LONNEKER”
www.toekomstkerklonneker.nl
e-mail: toekomstkerklonneker@outlook.com

WOORDELIJK

Toch zal ik altijd bij U blijven

U houdt mij stevig vast

door Uw raad zal ik mij laten leiden

en wanneer ik eenmaal sterf

mag ik in Uw heerlijkheid bij U komen

wie heb ik nodig buiten U

als ik U heb gevonden, heb ik alles

en verlang ik niets meer

noch op aarde noch in de hemel

al zou ik lichamelijk en geestelijk bezwijken
mijn hart vertrouwt op God, die mijn rots is
voor eeuwig houdt Hij mij vast

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 3 T/M 9 FEBR. 2024

Pastorale weekwacht:
29 jan. - 4 febr. pastoor Daggenvoorde 06 39 17 04 07
5- 11 febr. parochievicaris Rekveld 06 20 87 48 66

H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur  Eucharistieviering
wo0:09.00 uur  Doordeweekse viering
H. Maria Geb. Losser za: 19.00 uur Carnavalsviering
z0:10.00 uur  Eucharistieviering met
toediening H. Vormsel
Ger. Majella Overdinkel zo: 09.30 uur  Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.mariavliucht.nl

VIERINGEN IN DE H. JACOBUS 5¢ zondag door het jaar

Za: 19.00 uur  Eucharistieviering mmv. het gemengd koor
Voorganger pastoor Daggenvoorde

W0:09.00 uur Doordeweekse viering met aansluitend koffiedrinken
Voorganger pastoor Daggenvoorde

MEDEWERKENDEN

Coll:  za:19.00 uur: E
Acol: za: 19.00 uur: Pim Bombeld
Lect: za:19.00 uur: Lidy Veger
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IN DE WEEK VAN 3 T/M 9 FEBR. GEDENKEN WIJ:

Namens de parochie:
Louis Richter; Thea Heinhuis-Huitink; Annie Vorgers-Oude Egbrink; Jan Geeve; Jan Severt.

PASTORPRAAT ‘ledereen zoekt U.” Marcus 1,37
HELEND AANWEZIG ZIJN

Hart en ogen openhouden in het leven van elke dag wat kan ons dat brengen. Soms veel en ook
weinig kan de ervaring zijn. We zien het in ons eigen leven, in het leven om ons heen. Mensen die
leven tussen hoop en vrees. Mensen die in de morgen verzuchten was het maar avond en in de
avond was het maar morgen. Twijfel ten over in alles wat hen gebeurt. Wat ze ervaren in het leven
waarvoor ze geen woorden vinden. Misschien overkomt je dat zelf. We hebben dan iemand nodig die
helend aanwezig wil zijn. We zijn zoekende, op zoek naar heling. In de waarom vraag over wat ons
overkomt en waarom wij geen antwoorden krijgen in het zoeken naar genezing. lemand die helend
aanwezig wil zijn. Om ons te helpen om overeind te komen en op te staan. Het optreden van Jezus
heeft die hoop voor ons allen aangewakkerd. Daarin mogen wij geloof hebben. Soms is gaan naar
een eenzame plaats, in gebed gaan, tot jezelf komen een omkeer in ons eigen leven al een heling.
Een heel mens worden. Geraakt worden in onze zoektocht. Jezus nam haar bij de hand en deed haar
opstaan. Wie Jezus wil volgen daarvoor is de volgende zin belangrijk: ze werd vrij van koorts en
bediende Hem. Dat wij vrij zijn van, u, jullie en ik en dienstbaar naar elkaar toe en opstaan niet alleen
in de eigen omgeving, maar verder zien en gaan om zoals Hij, Jezus, mensen overeind te helpen, te
doen opstaan.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.




