
De volledige begroting 2024 ligt ter inzage op het parochiesecretariaat in Losser 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bankrekeningnummer: NL24 RABO 0337 3217 79 
t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Inzake Kerkbijdrage Katholiek Losser 

Belastingaftrek -  Geef slim 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan 

kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Meer informatie 

vindt u op de website: www.belastingdienst.nl. 

Begroting 2024  Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 

Ontvangsten     Uitgaven     

Bijdragen parochianen    Persoonskosten 56.000   

- Kerkbijdragen 118.000   Gebouwen lasten & onderhoud 63.000   

- Collecten 15.000   Energiekosten 35.000   

- Misintenties 4.000   Kerkdiensten & pastoraal werk 18.000   

- Uitvaarten 20.000   Verplichte bijdrage aan bisdom 23.000   

- Offerkaarsen 9.000   Beheerskosten 22.000   

- Overige bijdragen 4.000   Totaal uitgaven 217.000   

Opbrengst bezittingen 8.500        

Overige functionele ink. 0        

Totaal ontvangsten € 178.500 
  

Tekort € -38.500 
  

 

Allerzielen 2023, 

met dank aan de 

Fotoclub Losser 

Samen zijn we parochie: vormen we geloofsgemeenschap! 

Het is weer tijd voor de Actie Kerkbalans, hét moment waarop we iedere parochiaan 

vragen om financieel bij te dragen.  

Kerk is meer dan alleen een gebouw; het is vooral dat wij samenkomen, en bij elkaar 

steun vinden. En elkaar inspireren om een betere wereld te creëren. Het kost geld 

om op locaties en in groepen ons geloof te kunnen verdiepen en vieren. We leven 

weliswaar door de Geest, maar niet van de lucht.  

Uw bijdrage maakt het mogelijk om te kunnen blijven betalen wat het allemaal kost 

om parochie te zijn. En om anderen te kunnen ontvangen en bekend te maken met 

ons geloof. Uw gift maakt een wereld van verschil. Doe mee dus aan de Actie Kerk-

balans, draag financieel bij aan de parochie. 

Doe ook mee aan allerlei vrijwilligerswerk in de parochie. 

Want voor de organisatie van onze gemeenschappen hebben 

we flink wat mensen nodig. Er moeten heel wat handen uit de 

mouwen, voor we ze in een viering kunnen samenvouwen! 

We rekenen op ieder van jullie, want parochie zijn we samen!  

Pastoor Daggenvoorde 

namens het parochiebestuur 



Jan Riesewijk - Losser 

We vinden het belangrijk bij 

te dragen aan de plaatselijke 

geloofsgemeenschap. Zodat 

deze een plek blijft van ont-

moeten, vieren en het delen 

van lief en leed. Hoewel we 

niet wekelijks naar de kerk 

gaan vinden we het belangrijk 

dat de kerk in Losser behou-

den blijft! 

 

Danny Scheffer -  

Overdinkel 

Omdat ik pas getrouwd ben. 

In de kerk in Overdinkel. Met 

Sharon. Dat was heel feeste-

lijk. Al een beetje in de de-

cember sfeer. We lieten toen 

ook onze dochter dopen. Ik 

deed en doe weleens wat 

voor de kerk. Vroeger meer 

dan nu. In de kerk gaat het 

over samen. Over liefde en 

leven. Over wat belangrijk is 

voor geluk.  

 

Erna Panders -  

Glanerbrug 

Waarom doe ik vrijwilligers-

werk in onze geloofsgemeen-

schap: Van vroeger uit meege-

groeid met het vrijwilligers-

werk van ouders, zus en 

broer. Ik voel me betrokken 

en thuis bij de kerk dus de  

stap naar vrijwilligerswerk was 

niet groot. Ik voel me gedra-

gen door het werk en krijg er 

mooie vriendschappen voor 

terug. 

 

Joke Krabbe - Lonneker 

Omdat ik belangrijk vind dat 

de locatie Lonneker blijft 

voortbestaan waar ik me erg 

bij betrokken voel. 

 

Nelleke Dijkstra -  

Overdinkel 

De kerk, onze Gerardus Ma-

jella kerk was (en is nog) altijd 

onderdeel van mijn leven. Ik 

kan me het leven niet voor-

stellen zonder de kerk. Om te 

geloven heb je geen gebouw 

nodig, maar ons mooie kerk-

gebouw in Overdinkel is voor 

mij wel zeer belangrijk.  

Hoewel de wekelijkse kerk-

gang voor mij allang niet meer 

vanzelfsprekend is, hoop ik 

dat dit gebouw nog lang in 

gebruik zal blijven als plek 

waar mensen samen komen 

om uiting te geven aan hun 

geloof. Een plek om te vieren, 

te rouwen, te bidden en te 

zingen, een plek midden in het 

leven.  

 

Sander Severt - Losser 

De kerk biedt veel zingeving 

en verbinding. Tijdens een 

viering in de kerk heb ik een 

uurtje rust en tijd voor zelfre-

flectie. Dat is belangrijk in 

deze drukke maatschappij. Er 

moeten wel mensen blijven 

opstaan voor de gemeenschap 

die inzien dat de kerk als insti-

tuut wel fouten maakt, maar 

in zichzelf niet fout is en daar-

om moet voort bestaan.  

 

Mariet Evering - Lonneker 

Ik doe vrijwilligerswerk voor 

de kerk vooral voor de sociale 

contacten, het is mooi dat de 

mensen kunnen samenkomen 

in onze geloofsgemeenschap 

Lonneker.  

  

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

Het jaar 2023 is wederom voor veel mensen een moeilijk en ingewikkeld jaar gebleken.  

Afgelopen jaar werd menigeen op meerdere fronten geconfronteerd met de naweeën van de 

coronaperiode, en de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud, energieprijzen, brand-

stofprijzen etc. Onze geloofsgemeenschap is hier ook in sterke mate mee geconfronteerd. 

Als kerkgemeenschap dienen wij ook op te komen voor eenzame mensen, mensen die niet 

INTERVIEWS met parochianen 

over hun betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap 

meer in hun levensonderhoud kunnen voor-

zien, mensen die in de verdrukking zijn ge-

raakt, mensen die het vertrouwen in instanties 

hebben verloren enz. 

Wij staan er vaak niet bij stil, maar zonder al 

die goedwillende vrijwilligers – die zich inspan-

nen voor de medemens – zou de samenleving 

er een stuk killer uitzien. Daarom is het goed 

om ook aandacht te besteden aan deze cate-

gorie mensen. Alleen dat al kan ertoe bijdra-

gen dat er weer een beetje hoop gloort bij die 

mensen. Want ook in de toekomst willen wij 

samen kerk zijn en naar elkaar omzien. 

 

In de komende jaren wil onze geloofsgemeen-

schap doorgaan met het bouwen aan een toe-

komst met perspectief. Wij willen als kerk ook 

uitnodigend zijn voor jonge mensen die het 

leven nog voor zich hebben. 

Wij mogen van geluk spreken dat wij binnen 

onze geloofsgemeenschap een grote groep 

toegewijde vrijwilligers hebben. Zonder deze 

mensen is het niet mogelijk om de activiteiten 

in en buiten de kerk draaiende te houden. 

Graag willen wij deze mensen danken voor 

hun inzet en inbreng en hopen dat zij dit in de 

toekomst voort willen zetten. 

 

Onze geloofsgemeenschap heeft dringend be-

hoefte aan nieuwe vrijwilligers die met hun 

kennis en kunde een steentje willen bijdragen 

om onze geloofsgemeenschap in de toekomst 

goed te laten functioneren. In de praktijk is het 

uiterst moeilijk om deze mensen te vinden.  

Bij ons geldt dit voor de volgende deel- 

gebieden: Catechese, Diaconie, Liturgie en 

Organisatie en Beheer. 

Niettemin hopen wij dat zich in de komende 

tijd  “wat jongere” mensen zullen aanmelden 

om de vrijwilligersgroepen aan te vullen.  

Alleen op deze wijze kan de kerk – waar ze al 

eeuwenlang voor staat – haar functie in de 

samenleving blijven vervullen. 

 

In het afgelopen jaar is er een nieuwe locatie-

raad aangetreden met “jongere bestuursle-

den”. Zij hebben als missie meegekregen: het 

in stand houden van de katholieke geloofsge-

meenschap in Losser samen met de andere 

vrijwilligersgroepen. Ze kijken met een frisse 

blik vooruit, want er is wat dat betreft veel 

werk te verzetten. 

 

De actie Kerkbalans is bij onze geloofsgemeen-

schap met ruim 75% de belangrijkste bron van 

inkomsten. De overige inkomsten uit collectes 

e.d. zijn bij lange na niet voldoende om de be-

groting sluitend te krijgen. Elk jaar zien wij de 

kosten stijgen, terwijl de inkomsten nagenoeg 

op hetzelfde niveau blijven. U zult begrijpen 

dat het begrotingstekort hierdoor steeds ver-

der oploopt, met als gevolg dat wij steeds 

meer op onze reserves moeten interen. Het 

spreekt voor zich dat dit niet eindeloos kan 

doorgaan. Wij gaan ervan uit dat u er trots op 

bent dat wij zo’n prachtige kerk in ons dorp 

hebben, en dat u de activiteiten, al dan niet 

door vrijwilligers, (financieel) weet te waarde-

ren. Het terugbrengen van het begrotingste-

kort kan naar onze mening alleen door de 

parochianen gezamenlijk worden opgelost. 

 

In dit opzicht doen wij een vriendelijk beroep 

op alle parochianen om ook in 2024 een extra 

steentje bij te dragen zodat onze geloofsge-

meenschap ook in de toekomst levensvatbaar 

blijft. 

Het motto is: GEEF VANDAAG GUL 

VOOR DE KERK VAN MORGEN 

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 

 

De locatieraad 

 

 

 

LEGAAT (schenking via testament) 

Wij willen u er graag op attent maken dat er 

een mogelijkheid bestaat om uw vermogen of 

een deel van uw vermogen na te laten (te 

schenken) aan onze geloofsgemeenschap.  

Als u eraan denkt om de Geloofsgemeenschap 

Katholiek Losser te steunen met een legaat is 

het noodzakelijk dat u hierover contact op-

neemt met uw notaris. 

U kunt het legaat in uw testament opnemen in 

de vorm van een geldbedrag.  


